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ÖNSÖZ 


Hepimizin Vazifesi Adil Bir Düzenin Tesisi İçin Gayret Etmektir 


Bilginin saniyeler içerisinde tüm dünyaya yayıldığı, geniş kitlelerin sürekli enformasyon bombardımanına tutulduğu ve fakat dolaşımdaki bunca bilgiye rağmen açlık, kıtlık ve sefaletin de küresel ölçekte yaşandığı bir zaman dilimindeyiz. Geniş kitlelerin açlığının, yoksulluğunun ve yoksunluğunun küresel sistemden ayrı ele alınması mümkün değildir. Aynı şekilde mevcut küresel sistem Türkiye'yi de küresel ölçekte yaşanan olumsuz şartların içine çekmiştir. Ne Türkiye ne de bir başka ülke kendi meselelerini küresel sisteme müdahale etmeden bir çözüme kavuşturamaz. 
Yaşanılan sorunlar tek bir ülkeyi ya da bölgeyi ilgilendiren sorunlar değildir. 


Üç yüz yıldır dünya yönetimi tekelci ve sömürgeci Anglosakson-Juda (İngiliz- Yahudi) anlayışının elindedir. Kuvveti, çoğunluğu, çıkarı ve belirli bir ırka mensup olmayı hak sebebi olarak gören Anglosakson-Juda zihniyetinin dünyamızı düzlüğe çıkarması mümkün değildir. Türkiye ve dünyada yaşanan sorunlar herhangi bir hükümetin ya da hükümet programının ortaya çıkardığı sorunlar değildir. Küresel ölçekte yaşanan tüm sorunların 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sebebi bizzat küresel sistemin kendisidir. Yaşanılan sorunlar küresel sistem krizidir. 


Enerji kaynakların dörtte birinin dünya nüfusunun yirmide biri tarafından tüketildiği bir sitemin yeniden yapılanmaya ve adil bir düzenin kurulmasına ihtiyacı vardır. Nimet ve külfet paylaşımda dengeyi gözetmeyen, emeği ucuza kapatmaya çalışan, sermayenin belirli ellerde toplanmasına müdahale etmeyen, paranın bir meta gibi alınıp satılmasına göz yuman bir sistemin adil olamayacağı da aşikardır. Aynı şekilde bir ırkın seçkinliği varsayımı üzerine kurulmuş bir sitemin de insanlığa bir fayda getirmesi beklenemez. 


İnsanlık yeni bir sisteme ihtiyaç duymaktadır. Bu sistem küresel krize çare olabilecek bir sistem olmalıdır. Aynı şekilde bu sistem bir ahlak üzerinde yükselmelidir. İşte bu ahlak kişinin kendi için istediğini başkaları için de istemesidir. Bu sistem dayatmacı olmayan, kendinden olmayanı yok saymayan, herkes için adaleti gözeten bir sistem olmalıdır. Yine bu sistem çalışanın emeğinin gözetildiği, nimet ve külfet paylaşımında dengeyi salık veren ve sağlayan bir sistem olmalıdır. Ayrıca bu sistem insanla, insanların özgürleşerek bir arada yaşayabilme gereksinimiyle, çevreyle ve evrenle barışık bir sistem olmalıdır. İşte bu barış düzenine adil düzen denir. 


Adil bir düzen rengi, ırkı, dili, düşüncesi ne olursa olsun her insan için yaşama hakkını, mülkiyet hakkını, inanç ve düşünce özgürlüğünü, nesil ve akıl emniyetini teminat altına alır. İnanç ve düşünce özgürlüğü, inandığını öğrenme, inandığını öğretme, inandığı değerler etrafında örgütlenme ve inandığı gibi yaşama hakları çerçevesinde şekillenir. Adil düzende baskı ve tahakküm bir yönetme aracı olamaz. Yine adil düzen tekelci bir eğitimden, bir dayatma haline dönmüş yasalardan ve sermayenin belirli ellerde toplandığı acımasız bir ekonomik tutumdan uzaktır. Nimet ve külfet paylaşımında adalet esastır. 


Komünizm insanlığa saadet getirememiştir. Kapitalizmin de insanlk için bir çıkış yolu olmadığı aşikardır. Kuvvetin dayatmalarıyla sermayenin kıskacı arasında savrulup duran insanlık için adil bir düzen tek çaredir. Prof. Dr. Necmettin Erbakan, çağları aşan kadim değerlerin omurgasını oluşturduğu adil düzen söylemini yeniden ete kemiğe büründürmüştür. Irkçı, tekelci, sömürgeci küresel sisteme karşı tüm ülkeleri ve halkları yeniden organize etme çabasında bir siyasi hareket olan Milli Görüş'ü adil bir düzen talebinden ayrı düşünmek mümkün değildir. 


Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı anlamak en çok da emperyalist, kapitalist ve Siyonist bir karakter arz eden küresel sisteme karşı duruşunu ve tüm dünyaya adil bir düzen önerisini tetkik etmekle mümkün olacaktır. Bir çıkış yolu önerisi olan “Adil Düzen”, sadece Müslümanlara değil Müslüman olsun ya da olmasın tüm insanlar için temel hak ve hürriyetleri teminat altına alan, sermayenin ya da bir ideolojinin baskı ve tekebbürünü reddeden, nihai hedef olarak tüm yeryüzünde barış ve adaleti tesis etmeyi ilke edinen bir sistemdir. Biz inanıyoruz ki bu insanlığın bu sistemle buluşması engellemeyecektir. 


Salih TURHAN 
AGD-MGV Genel Başkanı 
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TAKDİM 


Muhterem Milli Görüş Lideri ve 54 Hükümetin Efsane Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı ESAM”ın düzenlediği Geleneksel Çarşamba Konferansları”nın 2009/2010 döneminin ilk konferansını vermek üzere davet ettik. Kendileri bu davetimizi kabul ettiler. 4 Kasım 2009 Çarşamba Konferansındaki konuşması büyük coşku ve ilgi ile izlendi. 


Bu eserin en başta ülkemiz için İslam ve insanlık alemi için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. 


Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) olarak bu eseri milletimizin bilgisine arz etmekten mutuluk duymaktayız. 


Şu anda dünyamız ve insanlık âlemi fevkalade büyük sıkıntılar içinde. Niçin? Çünkü öyle bir düzen var ki dünya üzerinde, sadece zulme ve sömürüye dayanıyor. Bildiğiniz gibi vaktiyle iki sömürücü, aynı zamanda zalim iki yönetim vardı. Bunlardan biri Komünizm, öbürü de Kapitalizmdir. Bunlar insanlık âlemini siyasal, iktisadi ve her manada tam olarak sömürmekte idiler. İşte o dönemde Muhterem Erbakan Hocamız, ısrarla mevcut olan bu dünya düzeninin insanlık âlemine huzur ve barış getirmeyeceğini, dolayısıyla “Yeni Bir Dünya”nın, yani “Adil Bir Düzen”in kurulması gerektiğini ifade ediyordu. 
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Nerdeyse kirk yıldan bu yana, tabi bunları ifade ettikleri zaman özelikle Batı yanlısı, Batıyı, daha doğrusu batı medeniyetlerini bizim medeniyetimizden üstün gören bazı zihniyet sahipleri, “Yeni Bir Dünya lafı, Adil Düzen lafı nereden çıktı?” dediler. 


Ancak aradan otuz kirk sene geçtikten sonra gerçekler ortaya çıktı. Artik bugün herkes “Efendim, bu düzenle insanlık âleminin huzur ve barışa sahip olması mümkün değil.” diyor. 


Erbakan Hocamızın kırk yıldan beri; “Bu iki zulüm düzeni mutlaka yıkılacak.” diye ifade ettiği Komünizm 1990 başlarında yıkıldı. Kapitalizm'in ise -ki şu anda Neoliberalizm aye ifade ediyorlar- ne hallere düştüğünü görüyoruz. 


İnsanlık alemi şimdi arayış içindedir. Sadece ülkemiz için değil, insanlık alemi için, Yeni Bir Dünya ve Adil Düzen fevkalade büyük önem taşıyor. Şu anda dünya gündeminin en önemli bir meselesi olduğu için Muhterem Erbakan Hocamızı, “Yeni Bir Dünya ve Adil Düzen” konusunda konferans vermeye davet ettik. Büyük ilgi gören konferans metninin yayınlanması için kendilerinden izin aldık. 


Bundan dolayı ben kendilerine özellikle sizler adına da şükranlarımı arz ediyorum. Muhterem Hocamıza bu konuşmasından dolayı teşekkür ediyorum. Bu eserin milletimiz ve insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum. 


M. Recai Kutan 
ESAM Genel Başkanı 
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BİRİNCİ BÖLÜM 


MEVCUT DÜNYA NİZAMI 


Faizci Kapitalizm 


Esselamü aleyküm 


Hepinizi hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Sevgiyle kucaklıyorum. Alnınızdan öpüp bağrıma basıyorum. 


Ülkemizin inançlı evlatları olarak konferansa koşup geldiniz. Şeref verdiniz. Zahmetlere katlandınız. 


Teşekkürlerimi arz ediyorum. 
Bugün 4 Kasım 2009. 


Ankaramız”ın en büyük konferans salonlarından birisi olan Kocatepe Kültür Merkezi Konferans Salonu”nda ESAM (Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi) tarafından tertip edilmiş olan Adil Düzen Konferansımızı veriyoruz. 


ESAM, Türkiyemiz”in en eski ve köklü, ilmi araştırma kuruluşudur. 
Bu konferansla 40. Kuruluş Yıldönümünü kutlamakta ve 41. Yıl Çalışma Programını baslatmaktadir. 


ESAM”n 40. Kuruluş Yıldönümü ve 41. Çalışma Yili kutlu olsun. 


Bugüne kadar yaptığı ilmi araştırmalar ve çalışmalarla ülkemize, 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milletimize ve insanlığa büyük hizmetler yapmış olan ESAM”ın şimdi, 40. Yıldönümünü “Yeni Bir Dünya ve Adil Düzen”” konferansıyla başlatması son derece şuurlu bir davranıştır. 


Kendilerini bu şuurlu faaliyetlerinden dolayı tebrik ediyorum. 
Bundan sonraki dönemde de aynı yüksek seviyede çalışmalarla ülkemize ve insanlığa en faydalı ve hayırlı hizmetleri yapmasını diliyorum. 


I. KAPİTALİZM, BEŞERİYETİN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜNÜ SAFALETE MAHKÜM ETMİŞTİR 


Komünizm 70 yıl insanlığa zulmettikten sonra iflas etti, dağıldı ve yok olma noktasına geldi. 


Şimdi Komünizm'in ikiz kardeşi olan Kapitalizm de son dünya krizi ile apaçık görüldüğü gibi aynı şekilde iflas noktasına gelmiştir. Ve yok olmak mecburiyetindedir. 


Niçin? Bu gerçeği görmek için Birleşmiş Milletler Raporuna bir göz atmak kâfidir. Kapitalizm”in insanlığı karşı karşıya bıraktığı sorunlar, Birleşmiş Milletler raporundaki verilerden yararlanılarak hazırlanan aşağıdaki bilgilerde açıkça görülmektedir. Aşağıda takdim edilen veriler gerçekleri açıkça ortaya koymaktadır. 


Kapitalizm beşeriyetin büyük bir bölümünü sefalete mahküm etmiştir! 


Kapitalizm beşeriyetin büyük bir bölümünü yoksulluk ve sefaletle baş başa bırakmış, mağdur ve mustazafların sayısını artırmıştır. 


İçinde bulunduğumuz dünyadaki çarpıklıklar, mevcut global sömürü sisteminin iflas ettiğinin göstergesidir. 


Hiç kimse bu dünyanın adil temeller üzerine kurulduğunu iddia edemez. 


Bugün dünyamızda yaklaşık 7 milyar insan yaşıyor. 


Bu insanlarin hepsi eşit yaratılmasına rağmen, nimetlerin bölüşümune gelince, hiç de eşit olmadıkları çok açık bir şekilde gözler önündedir. 


Bugün dünya nüfusunun neredeyse üçte biri, 2 milyar insan sefalet (açlık, hastalıklar, kötü beslenme) içerisinde yaşıyor. Her gün 150,000 insan ölüyor. Bunların 40,0007 çocuk. 


Yaklaşık 800 milyon insan her gün aç yatıyor ve yaklaşık 500 milyon insan kronik olarak kötü beslenmeden dolayı hastadır. Ancak diğer yandan, 1,7 milyar insanın en az 15 kilo vermesi gerekiyorl 


Sanayileşmiş ülkelerde bile 100 milyondan daha fazla insan yoksulluk sınırının çok çok altında yaşıyor. 


1.5 milyar insan, içilebilecek derecede temiz suya sahip değil. 


2.4 milyar insan, doğru düzgün bir sağlık kontrolüne sahip değil ve tedaviye ulaşamıyor. 


Her gün ortalama 30,000 çocuk tamamen önlenebilir hastalıklardan ölüyor. 


1990'lı yıllarda toplam 13 milyon çocuk çatışmalarda arada kalarak can verdi. Bu rakam Il. Dünya Savaşı'ndan bu yana yapılan çatışmalarda ölen insan sayısından çok daha fazladır. 


Gelişmiş ülkelerde okul çağına gelmiş 160 milyon çocuk çelimsiz ve yanlış beslenmiş. 


840 milyon yetişkin çocuk okuma yazma bilmiyor. Bunların 538 
milyonu ise kadın. 


1990'lı yıllarda 54 ülkenin kişi başına düşen milli gelirinde azalma oldu. 


Son on yılda, 21 ülke, yaşam beklentisi ve okuma yazma açısından incelendiğinde geri gitti. 


Örneğin Zimbabwe'de ortalama yaşam beklentisi 1970'li yılların başında 56 iken bu rakam 1990'lı yıllarda 33, 1’e kadar düşmüştür. 
Bu rakam İngiltere ile karşılaştırılır ise, 72'den 78,2'ye yükseldiği görülür. 
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Yaklaşık 110 milyon kara mayını, 68 ülkede patlamamış olarak kurbanlarını bekliyor. 


Dünyada tescilli yaklaşık 23 milyon insan, öldürücü ve dermansız HIV/AIDS virüsü taşıyor. Bunların % 93”den fazlası ise az gelişmiş ülkelerde yaşıyor. 


II. KAPİTALİZM, SERVETİN SINIRLI SAYIDA İNSANIN ELİNDE TOPLANMASINA ve İSRAFA YOL AÇMAKTADIR 


İrkçı, tekelci mihrakların yönetim ve denetiminde bulunan Kapitalizm tekelleşmeye yol açmakta ve dünya kaynaklarının belli bir zümre elinde toplanmasına yol açmaktadır. Aşağıdaki hususlar global tekelleşme ve adaletsizliğin boyutlarını ortaya koymaktadir. 


Dünya kaynaklarına hükmeden bugünkü global elitler, bu fakirliği çok kısa bir zamanda yok edebilecek kadar zengin durumdadır. 


Dünya toplam üretimi yaklaşık 31,5 trilyon dolar. 


Fakirliğin ortadan kaldırılması için gereken kaynak dünya üretiminin yüzde 1'i. Yani 315 milyar dolar. Sadece ABD, yılda 10 trilyon dolar mal ve hizmet tüketiyor. 


Dünyanın ilk 10 zengininin toplam serveti 133 milyar dolar. Bu rakam, gelişmemiş ülkelerin (nüfusu yaklaşık 2,5 milyar!) toplam üretiminin yaklaşık 1,5 katıdır. 


En fakir 20 ülkenin borçlarının tamamı 5,5 milyar dolar eder ki, bu bir Euro Disney inşa etmenin maliyeti. 


Yoksulların sosyal imkanlara tam olarak kavuşabilmesi için gereken kaynak 80 milyar dolardır ki bu, dünyanın en zengin 7 insanının gelirinden daha azdır. Gelişmiş altı ülkenin köpek ve kedi mamaları için 9 günde harcadığı para 700 milyon dolardır. 


Günümüz dünyasında insanlar: 
92 milyar doları IVIr-zivir yiyecekler için, 


66 milyar doları kozmetik için ve 
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Yaklaşık 800 milyar doları da 1995 rakamlarına göre (!) savunma için harcamıştır. 


Gelecek karanlık gözüküyorl Eğer bu kötü gidişat durdurulamaz ise beşeriyetin büyük bir bölümü yoksulluk ve sefaletten kurtarılamaz. 


III, KAPİTALİZM, İNSANLIĞA KARANLIK BİR GELECEK VADEDİYOR 


Kapitalizm, mevcut yapı ve kurumları ile beşeriyete aşağıda belirtilen karanlık bir tablo vaat ediyor. 


Birleşmiş Milletler Kalkınma Örgütü (UNDP)'nün araştırmasına göre, 2015 yılında eğer mevcut globai düzen devam ederse, günde 1 doların altında bir gelirle yaşayacak olanların sayısı dünya nüfusunun yarısını oluşturacak. Onun için başta enerji kullanımı olmak üzere birçok kaynağın bölüşümü, şimdiden, adil kriterler üzerine yeniden yapılması gerekir. 


ABD Enerji İdaresi'nin hazırladığı rapora göre, küresel enerji talebi 2025 yılına kadar yüzde 54 artacak, varil fiyatı ise nominal 51 
dolar olacak. Petrol ve diğer enerji kaynaklarına olan talep genel olarak gelişmekte olan ülkelerden gelecek. 


Bugün dünyada 2 milyar insan, klasik enerji kaynakları ile (odun, tezek, çerçöp) ısınma ve yemek pişirme işini hallediyor. 


Diğer bir ifade ile dünya nüfusunun yüzde 40'ı modern enerji hizmetlerinden yoksun. Toplam nüfusu yaklaşık 900 milyon olan Afrika’da bu rakam yüzde 80'e çıkıyor. 


2 milyar insan kırsal yörelerde sağlıklı olmayan ortamlarda yaşamaktadır. Elektrik ve elektriğin getirebileceği kolaylıklardan faydalanamıyor. 


Sadece 800 milyon nüfus, gelişmiş ülkelerde 2015'e iyi hazırlanıyor. Dünya nimetlerinden faydalanmaktadır, lüks ve refah içinde yaşamaktadır. 
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Fakir bölgelerdeki insanlar, gelirlerinin zengin bölgelerde yaşayanlara göre çok daha fazlasını enerii için harcıyor. 


Fakir bölgelerdeki enerji kaynakları, çevreyi zengin bölgelerdekine nazaran daha çok kirletiyor. 


Yoksul bölgelerdeki kadınlar, zengin bölgelerdekine göre çok daha fazla meşgul oluyor ve yıpranıyor, dolayısıyla yeni neslin yetişmesi de eksik oluyor. 


Yoksul bölgelerde HIV-AIDS gibi hastalıklar çok daha hızlı yayılıyor. Yoksulluk ve sefalet bu bölgelerde giderek artmaktadır. 


IV. MEVCUT DÜNYA DÜZENİ İFLAS ETMİŞTİR 


Yukarıda özet olarak verilen Birleşmiş Milletler Raporu”ndan alıntılara göre mevcut dünya düzeni iflas etmiştir. Raporda aşağıdaki hususlara yer verilmektedir: “İçinde bulunduğumuz dünyadaki çarpıklıklar, mevcut global sömürü sisteminin iflas ettiğinin göster gesidir.” Birleşmiş Milletler söylüyor. “Hiçbir kimse bu dünyanın adil temeller üzerine kurulduğunu iddia edemez. Bugün dünyamızda yaklaşık 7 milyar insan yaşıyor. Bunların hepsi eşit yaratılmasına rağmen nimetlerin paylaşımında eşit olmadıkları çok açık bir şekilde göz önündedir. Bugün dünya nüfusunun yaklaşık üçte biri, iki milyar insan sefalet açlık, hastalıklar, kötü beslenme içerisinde yaşamaktadır. Her gün 150 bin insan ölüyor, bunların 40 bini çocuk. Yaklaşık 800 milyon insan aç yatıyor. Yaklaşık 500 milyon insan kötü beslenmeden dolayı hasta, 1,5 milyar insan içebilecek derecede temiz suya sahip değil. 2,5 milyar insan doğru düzgün bir sağlık kontrolüne sahip değil ve tedaviye ulaşamıyor. Her gün ortalama 30 bin çocuk tamamen önlenebilir hastalıklardan ölüyor.” 


Raporu baştan aşağı okuyacak değilim. Sadece bazı cümleleri okuyarak ana fikri ortaya koymak istiyorum. 840 milyon yetişkin çocuk okuma yazma bilmiyor. Bunların 538 milyonu ise hanım. 
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1990 yıllarında 54 ülkenin kişi başına düşen milli gelirinde azalma 
oldu. 


Ülkelerin milli gelirleri azalıyor. Son on yılda 21 ülke yaşam beklentisi ve okuma yazma açısından incelendiğinde geri gitti. Örnegin Zimbabvve”de ortalama yaşam beklentisi 1970'li yılların başında 56 iken bu rakam 1990'lı yıllarda 33,1’e kadar düşmüştür. Bu rakamı İngiltere için kıyasladığımızda 72’den 78”e çıkmıştır. Dünyanın bir tarafında refah var, bir tarafında ise sefalet var. Kaldı ki 
yapılan hesaplar 20 sene sonra Zimbabwe'de ortalama yaşın 20 
seneye düşeceğini, yani 5 milyon nüfuslu Zimbabvve halkının yok olacağını göstermektedir. 


Hala sömürücü emperyalizm, acaba bu Zimbabvve halkını nasıl sömürürüm diye düşünüyor. Kitleler adeta ölüme terk edilmekte, çaresiz bırakılmakta ve yok edilmektedir. Sorumsuz ve insafsız bir düzendir sömürü düzeni. Adeta kitlelerin, sefalete mahküm edilerek yok edilmesi planlanmaktadır. 


Bunun yanında bu fakirlerin, bu ezilenlerin yanında, ezenlerin haline bakacak olursak, dünyanın toplam üretimi 31,5 trilyon dolar, fakirliğin ortadan kaldırılması için gereken kaynak, dünya üretiminin 9617, yani 315 milyar dolardır. Dünya üretimin %1‘ni versek, diğer bir ifadeyle zekatımızı versek, dünyada bir tane fakir kalmaz. Bütün insanların hepsinin karnı doyar. 


Sadece ABD, yılda 10 trilyon dolar mal ve hizmet tüketiyor. Dünyanın ilk 10 zenginin toplam serveti şahıs olarak 133 milyar dolardır. Bunlar 2,5 milyar dolar, gelişmemiş ülkelerdeki insanların toplam üretiminin 1,5 katıdır. En fakir 20 ülkenin borçlarının tamamı 5,5 milyar dolardır ki, bu bir Euro Disney inşa etmenin maliyeti. 
Yoksulların sosyal imkanlara tam olarak kavuşabilmesi için gereken kaynak 80 milyar dolardır. Bu dünyanın en zengin 7 insanının gelirinden daha azdır. 


Gelişmiş 6 ülkenin köpek ve kedi mamaları için 9 günde harcadığı para 700 milyon dolardır. Günümüz dünyasında 92 milyar doları 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міг zıvır yiyecekler için harcanmaktadır. 66 milyar dolar kozmetik için harcanmakta, yaklaşık 800 milyarı da 1995 rakamlarına göre savunma için harcanmaktadir. Bir yandan gelişmiş ülkeler har vurup harman savururken, korkunç bir israfın içindeler. Diğer yandan ezilenler sefalet içerisinde inim inim inlemektedir. 


Bu felakete ilaveten geleceğe baktığımız zaman, gelecek daha karanlık gözükmektedir. UNDP'nin araştırmasına göre 2015 yılında eğer mevcut düzen devam ederse, günde bir doların altında gelirle yaşayacak olanların sayısı, dünya nüfusunun yarısını oluşturacaktır. Dünya açlığa, felakete doğru sürüklenmektedir. 


Dolayısıyla bu sistemin, bu nizamın yürümesi mümkün değildir. 
Bu nizam bir ezen ezilen düzenidir. Tıpkı Komünizm gibi aynı şekilde bu nizam da yok olmak mecburiyetindedir. 


V. DÜNYA NEDEN BÖYLE BİR FELAKETE 
SÜRÜKLENİYOR? 


Bunun temelinde dünyaya hâkim olan Irkçı Emperyalizm vardır. 
Bildiğiniz gibi ırkçı Emperyalizm, dört tane temel esasa dayanmaktadır. 


Irkçı Emperyalizmin Amentüsü'nün temel ilkeleri: 
1. Biz üstün ırkız. Dünyaya hâkim olacağız. 
2. Diğer insanlar bize köle olsun diye yaratılmıştır. 


3. Büyük İsrail'i kuracağız, bizim Mesihimiz gelecek dünya hâkimiyetimizi perçinleyecek. 


4. Bütün insanlar bizim kölemiz olacak. 
İnançları bu olduğu için diğer insanları ezmeyi bir ibadet sayıyorlar. 


Dünya tarihine baktığımız zaman, 622'de, Asr-ı Saadet'i izleyen yüzyılda İslam dünyaya hâkimdi ve dünyada bir saadet düzeni vardı, bir saadet dünyası vardı. 1683'e kadar Müslümanlar, Saadet dünyasının kurucusu, bekçisi, muhafızı oldular. 
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1683”te Viyana kuşatması, hedefine ulaşamayınca İrkçı Emperyalizm maddi gücü ele geçirdi. 350 seneden beri, asırlardan beri yaptığı çalışmaları derleyip toparlamak suretiyle dünya hakimiyetini tesis etti. Ve böylece bugünkü dünyayı kurdu. Bu felaket dünyası, Irkçı Emperyalizm'in sonucudur ve ürünüdür. 


Bu felaketin temelinde yatan sebep, IRKÇI EMPERYALİZM zihniyeti mensuplarının batıl inançları dolayısıyla, “Bizim ırkımız dünyanın efendisi olacak, diğerleri bizim kölemiz olacak” gayesini gerçekleştirebilmek için asırlardan beri yaptıkları çalışmalardır. 
Son 350 sene esnasında attıkları adımlarla hâlihazır sömürü düzenini kurmuşlar ve bu düzeni yürütebilmek için ekonomide Faizci Kapitalist Nizam‘! tesis-edip bütün dünyaya yaymış ve bu düzeni ısrarla korumuşlardır. 


VI. IRKÇI EMPERYALİZM, BEŞERİYETİ NEDEN 
FELAKETE SÜRÜKLEMEKTEDİR? 


Irkçı emperyalizmin önderlerinin anlayışına göre; “Biz üstün ırka mensubuz, idare etmek ve sömürmek hakkımızdır. Diğerleri bizim kölemiz olacaktır.” diyorlar. Yani “Ben zulmedeyim diye yapmıyorum, hakkımdır diye yapıyorum.” Tıpkı firavunlar gibi. Firavunlar da; “Ben öldükten sonra dağ gibi mezar isterim, ne olacak, ben sizin ilahınızım.” (haşa) demişlerdi. Taş taşıyacaksınız, ölseniz bile. Bu taşlarla bana dağ gibi mezar yapacaksınız. Bu benim hakkımdır, sizin vazifeniz. Bunu zülüm olarak yapmıyor, hakkı zannederek yapıyor. Ne demek istiyorum biliyor musunuz? Bütün mesele hak anlayışına gelip dayanıyor. Yeryüzünde insanlık tarihi boyunca iki hak anlayışı hâkim olmuştur. Birincisi peygamberlerin gösterdiği doğru, gerçek hak anlayışıdır. Diğer bir hak anlayışı ise firavunların uyguladıkları yanlış hak anlayışıdır. 


Tablo 1'de Doğru Hak Anlayışı (Peygamber anlayışı) ve Yanlış Hak Anlayışı (Firavun Anlayışı) maddeler halinde gösterilmektedir. Tarih Boyunca sosyal yapılanma ve medeniyetler, bu iki hak anlayışına göre farklı olmuştur. 
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YANLIŞ HAK 
ANLAYIŞI 


DOĞRU HAK ANLAYIŞI 


. Doğuştan insanlara verilen haklar Kuvvet a) Yaşama hakkı, Çokluk b) İrz, nesep, namusun korunması hakkı, İmtiyaz c) Mülkiyet hakkı, 

d) Aklının korunması hakkı, e) İnandığı gibi yaşamak hakkıdır. 


Menfaat 


. Riza ile yapılan anlaşma ve mukaveleler 
. Adalet gereği doğan haklar 
. Emek 


Tablo 1: Doğru Hak Anlayışı ve Yanlış Hak Anlayışı 


A. Doğru Hak Anlayışı 

Doğru hak anlayışı peygamberlerin insanlara öğrettikleri hak anlayışıdır. Yanlış hak anlayışı ise firavunların hak anlayışıdır. Firavunlar yaptıkları zulümleri, biz size zulüm ediyoruz diye yapmadılar, bunları yapmak bizim hakkımızdır diye yaptılar. Onların insanlara yaptıkları haksızlık ve zulüm, hak anlayışından kaynaklanmaktaydı. 


Bu hak anlayışlarının özellikleri açık bir şekilde aşağıda gösterilmektedir. Aralarındaki fark belirtilmektedir. Doğru hak anlayışında, yani peygamberlerin hak anlayışında, hak dört sebepten dolayı doğar. Başka hiçbir sebepten dolayı hak doğmaz. Nedir bu sebepler? 


1. Doğuştan insanlara verilen eşit insan hakları, herkesin sahip olduğu doğal haklardır. Bu haklar, 


a) Yaşama hakkı, b) İrz, nesep, namusun korunması hakkı, c) Mülkiyet hakkı, 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d) Aklının korunması hakkı, e) İnandığı gibi yaşamak hakkıdır. 


Beş tane temel insan hakkı, hangi inançtan, hangi soydan olursa olsun değişmez insan haklarıdır, peygamberlerin öğrettiği haklardır. Herkes bu haklara sahiptir. Burada inanç hürriyeti dediğimiz zaman bu hakkın 5 tane şubesi vardır. Bunlar, 


a) İfade hürriyeti, 

b) Öğrenim hürriyeti, 

c) Örgütlenme hürriyeti, 

d) İnandığı gibi yaşama hürriyeti, e) İbadet hürriyetidir. 


Bu hürriyetlerde bir noksanlık varsa, o ülkede bunların bulunduğu yerde insan haklarından bahsedilemez. Bunlar temel insan haklarıdır. Hak dediğimiz zaman bunu böyle kabul edeceğiz. 


2. Mukavele, yani karşılıklı rıza ile yapılan anlaşmalar hak ve vecibe doğurur. Başka insanlarla kendi iradem ve rızam ile bir anlaşma yapmış isem, başkasına zarar vermeyen söz vermiş isem; bu anlaşma hak doğurur. Verdiğim sözü tutmam gerekir. 


3. Adalet gereği doğan haklar vardır. İki tane insana aynı işi yaptırmışım. Birincisine 500 lira vermişim, ikincisine de 500 lira vermem gereklidir. Adalet bunu gerektirir. 


4. Emek bir hak sebebidir. İnsan olmak bir hak sebebi olduğu gibi, emek de bir sebeptir. Ben çalışmışım, sizin külfetinizi azaltmışım, nimetinizi çoğaltmışım. Bu bana hak doğurur, sizin, bu hakkıma saygı göstermeniz bir görevdir, bir vecibedir. Emek bir hak sebebidir. 


İşte bu 4 sebepten dolayı hak olur: İnsan olmak, emek, rıza ve irade ile anlaşma yapmak ve adalet gereği. Bunun dışında hiçbir şey hak sebebi olmaz. 
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B. Yanlış (Batıl) Hak Anlayışı 


Yanlış hak anlayışına göre haklı olmanın dört kaynağı vardır. Bunlar, 


a) Kuvvet, 

b) Çoğunluk, с) İmtiyaz, 

d) Menfaattir. 


Firavunlara göre; “Kuvvet hak sebebidir. Benim kuvvetim var. 
Ben istediğimi yaparım.” Bu hak anlayışına sahipler. Böyle yetişmiş, böyle inanmışlardı. 


George VV. Bushl Affedersiniz terbiye edilmemiş bir aygır gibi bir tavır sergilemekteydi. “Benim kuvvetim var! Tekelci mihrakların menfaati için herşeyi yaparım.” demekteydi. Bundan başka Irak'ta “Benim çıkarlarım (menfaatim) var, ben gider müdahale ederim. Ben güçlüyüm, benim müdahale hakkım var.” anlayışıyla Irak'ı işgal etti. Milyonlarca insanın ölümüne, ülkenin tahribine ortam hazırladı. 


İmtiyaz; “Ben beyazım sen siyahsın. Ben arabaya bineceğim sen beni iteceksin, ben Romalıyım, sen köylüsün, ben seni yönetecegim.” anlayışı, kendini diğer insanlardan farklı görme ve imtiyazlı sayma anlayışını yansıtmaktadır. Firavunların inanışları da böyle idi. 

Çoğunluğu hak sebebi sayanlar, “Ben çoğunluğum, ben seni ezerim.” anlayışına sahiptirler. Onlar parmak kaldırıp indirmekle hak ihdas edeceklerine inanırlar. 


Bu dört sebebin hiç biri hak sebebi olamaz. Ama batıl hak anlayışına sahip olanlar böyle yetişmişlerdir. Bunun hak olduğuna inanıyor ve bu inanışından dolayı terbiye edilmemiş aygır gibi etrafa tekme atıyorlar. Yeryüzünde huzur namına bir şey bırakmıyorlar. 
Dünyada fesat çıkartıyorlar. 
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C. İnsanlık Tarihi Boyunca Hak ve Kuvvet Merkezli (Batıl) Medeniyetlerin Seyri 


İnsanlık tarihi, bir bakıma Hak ve Kuvvet merkezli anlayışlar arasında mücadele tarihidir. İnsanlık tarihinde doğru hak anlayışının hakim olduğu dönemlerde barış hakim olmuş ve insanlar huzur ve saadet içinde yaşamışlardır. Yanlış hak anlayışının hakim olduğu dönemlerde ise insanlara zulmedilmiş; savaşlar ve çatışmalar devam etmiştir. Doğru hak anlayışının olduğu dönemlere “Hakkin Üstün Olduğu Dönemler” diyoruz. Yanlış hak anlayışının hakim olduğu dönemlere ise “Kuvveti Üstün Tutan Zihniyetlerin Hakim Olduğu Dönemler” diyoruz. Bu zihniyetlerin tarih boyunca değişimleri Şekil 1”de gösterilmiştir. 


Şekil 1, insanlık tarihi boyunca “Hakkı” ve “Kuvveti” üstün tutan medeniyetlerin dünya hakimiyetini ne zaman, nasıl elde ettiklerini göstermektedir. 
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IWINQG YNANYYDAN IS33N0 HIMWL 


İNSANLIK TARİHİ BOYUNCA “HAKKI” VE “KUVVETİ” 
ÜSTÜN TUTAN MEDENİYETLER 


Batılılar, tarih yazıyla başlar derler. Yazı Mezopotamya'da bulunmuştur derler. Bunun için Mezopotamya'ya gidince ne görüyoruz? 
MÖ 2500 yıllarında aşiretler var. Bunlar yavaş yavaş toplanarak bir güç haline geliyorlar. Bunların içerisinden firavunlar çıkıyor, nemrutlar çıkıyor. Bu nemrutların en kuvvetli oldukları zamanda Cenabı Allah, rahmetinden dolayı Hz. İbrahim'i gönderiyor. Ve insanlara rahmetiyle saadet dönemini başlatıyor. Şekil 1'de koyu gri ile gösterilen Hak merkezli medeniyetlerin dönemini; açık gri bölümde kuvvet merkezli medeniyetlerin dönemini gösteriyor. 


Böylece Hz. İbrahim (a.s.) vasıtasıyla hakkı üstün tutan bir dönem yaşanıyor. Fakat bu dönem devam ederken Mısır'da yavaş yavaş firavunlar güçleniyor. Gördüğünüz gibi bunlar kuvvetlenirken şu noktada birbirleriyle çarpışıyorlar. Burası Kadeş Harbi'nin yapıldığı yer. Bu muharebede Misirli firavunlar galip geliyor. Sebep, teknik olarak üstün olmaları. Teknolojik üstünlükleri savaşta onların başarılı olmalarına ortam hazırlamıştır. Mısırlıların harp arabaları demir tekerlekliydi ve atın çektiği arabada iki kişi vardı. Mezopotamyalıların (Hititlilerin) çektiği araba taş tekerlekliydi ve bir atın çektiği arabada ancak bir kişi vardı. Bu kişi hem arabayı kullanıyor hem de ok atıyordu. Onun için Mısırlılar galip geldi. Böylece kuvveti üstün tutan bir zihniyet, Mısır'da zirveye ulaştı. 


Tam zirveye ulaştıkları dönemde Cenab-ı Allah, Hz. Musa'yı (a.s.) 
gönderdi ve hak anlayışı tekrar hâkim olmaya başladı. Hz. Musa (a.s.)'nin kurmuş olduğu hak medeniyeti devam ederken Yunan, kuvveti üstün tutan medeniyet, yavaş yavaş güçlendi ve bütün Ortadoğu'yu işgal etti. 


Yunan'ın en kuvvetli olduğu dönemde Cenab-ı Allah, Hz. İsa (a.s.)'yı gönderdi ve yeniden hakkı üstün tutan medeniyet kuruldu. Hz. İsa (a.s.)'nın hakkı üstün tutan medeniyeti devam ederken Romalılar güçlenmeye başladı ve 622'de Cenabı Allah onların bütün kuvvetine karşı Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)'i gönderdi. 
İnsanlığın kıyamete kadar saadetin yolunu gösterdi. 


Şimdi 350 seneden beri, 1683 yılından beri İrkçı Emperyalizm maddi gücü eline geçirmiş, yeryüzüne hakim olmuştur. Bugün gelmiş olduğumuz nokta İrkçı Emperyalizm'in dünyasıdır. Bu nokta Şekil 1'de daire içinde gösterilmektedir. Kuvvete dayanan Batı medeniyetinin hâkim olduğu dönemi ve daire içindeki nokta ise 21. yüzyılın başını göstermektedir. Onun için biz, bir dönüm noktasındayız. Acaba Irkçı Emperyalizm dünya hâkimiyetini devam ettirecek mi? Yoksa Adil Düzen mi gelecek? Milli Görüş mü gelecek? İnsanlık tekrar saadet dünyasına kavuşacak mı? Bulunduğumuz nokta, bir kırılma noktası, bir dönüm noktasıdır. Biz 21. 
yüzyılın başında bir dönüm noktasındayız. Tarihin kırılma dönemlerinden birini yaşıyoruz. 


D. Saadet Medeniyeti Milli Görüş'ün Öncülüğünde Kurulacaktır! 


Neden insanlığa saadet getirecek dünyayı ancak Milli Görüş kurabilir? Bunun dışındaki zihniyetler kuramazlar. Mesela Türkiye'de 
60 tane parti var. Milli Görüş'ü esas almayan partiler fazla hizmet 
yapamaz. Bu gerçeği ilmen ortaya koymalıyız. Onlar da kardeşlerimizdir. Onları ikaz etmek kardeşlik vazifemizdir. Gerçek neyse onu söylemeye mecburuz. Bu partiler niçin fazla bir şey yapamazlar? Çünkü bu partilerin iki görevi vardır. Bunlar; 


1. Irkçı Emperyalizm”in, Kapitalizm’in bekçiliğini yapmak, 
2. Tahsildarlığını yapmaktır. I 


Baska hiçbir sey yapamazlar. Kendilerini aldatmasinlar. Siyaset olsun diye konusmuyorum. Matematik konusuyorum matematik. 
Yapamazlar, boşuna uğraşıyorlar, insanlığa zulmediyorlar ve ne yaptığını da bilmiyorlar. Bir şey yaptığını zannediyorlar. Kabineyi 
14 den 12 ye indirecekmiş... İndir. Eteğiyle başını örtecek. Önce 
kendilerine tavsiyem şöyle bir düşünsünler, biz ne yapıyoruz? 
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Nereye gidiyoruz? Biz kime hizmet ediyoruz? Bunu idrak etmeye çalışsınlar. Boş havai şeylerle vakit geçirip ömürlerini tüketiyorlar. 
Zaman kaybediyorlar, zarar veriyorlar ve insanlığın daha büyük felakete sürüklenmesine neden oluyorlar. Hiç bir şey yapamazlar. Ancak Milli Görüş'ün temsilcisi olan Saadet Partisi insanlığı bu içinde bulunduğumuz felaketlerden kurtarabilir, yani yeni bir dünya kurabilir, Adil Bir Düzen'i kurabilir. Kurtuluşun tek çaresi Milli Görüş'ü esas alan Saadet Partisi'nin savunduğu ilkelerdir. 


Neden? 


İslam, 622'den 1683'e kadar takriben 11 asır dünyaya hâkim olmuş ve dünyada bir “Saadet Düzen”i”nin kurucusu ve muhafızı olmuştur. 1683'de Il. Viyana Kuşatmasından sonra maddi güç Irkçı Emperyalizm'in eline geçmiş, 350 seneden beri Irkçı Emperyalizm, bütün insanlığı kendine köle yapmak için bugünkü dünyayı kurmuştur. İşte Birleşmiş Milletler raporu, Irkçı Emperyalizm'in kurduğu dünyanın nasıl bir dünya olduğunu göstermekte ve bu dünyanın da Komünizm gibi yok olmaya mahküm olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. 


Halen bulunduğumuz nokta, bir dönüm noktasıdır. İnsanlık Faizci Kapitalist Nizam'ı devam ettirmek için uğraşırsa sonunda felakete sürüklenir. Yok; bu dönüm noktasından itibaren “Adil Düzen””e geçerse yeniden “Saadet Dünyası'na kavuşur. 


VII. NİÇİN SAADET DÜNYASI ANCAK MİLLİ GÖRÜŞLE 
TESİS EDİLİR? 


Çünkü insanlık tarihi boyunca saadet ve refaha; tevhid ve adaleti esas alan dünya görüşüne dayanan sistem ve medeniyetle kavuşmuştur. Tarihte olduğu gibi şimdi de beşeriyet saadet ve huzura; tevhid ve adaleti esas alan Milli Görüş ile kavuşacaktır. 
İnsanlığa ancak Milli Görüş'le saadet ve huzurun geleceğinin yedi temel sebebi bulunmaktadır. Bunlar aşağıda sıralanmaktadır: 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YEDİ TEMEL FARK 


Aşağıdaki Tablo 2'de gösterildiği gibi Milli Görüş'ün öngördüğü sosyal yapı farklıdır. İnsan merkezli, Hakk'ı üstün tutan ve paylaşımda adaleti tesis edecek bir sosyal yapıdır. 


1 MANEVİYATSIZ SAADET OLMAZI 


2 ADİL DÜZENSİZ SAADET OLMAZI 


3 BİZİM MEDENİYETİMİZ DİĞERLERİNDEN ÜSTÜNDÜR! 


SAADET İÇİN BUGÜNKÜ “ZULÜM DÜNYASI” YERİNE 
4 “YENİ BİR DÜNYA = SAADET DÜNYASI” NIN 
KURULMASI KAÇINILMAZDIRI 


BULUNDUĞUMUZ TARİHİ DÖNÜM NOKTASI: 
5 | TÜRKİYE İSRAİLE VİLAYET OLMAYACAK, 
TARİHTEKİ ŞEREFLİ YERİNİ ALACAK! 


6 UYANALIM: İŞBİRLİKÇİLERE DESTEK OLMAYALIM! 


7 | GÜNCEL YANILGI VE TEDAVİSİ! 


Tablo 2: Milli Görüş'ün Yedi Temel Farkı 
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Saadet Partisi”nin temsil ettiği Adil Düzen ile, diğer işbirlikçi partilerin temsil ettiği düzen arasında yedi tane fark vardır. Bu farkların her birinden dolayı öbürleri hizmet edemezler. Her bir fark, hizmet edemeyeceklerinin ispatı için kafidir. Biz bugünkü konferansımızda bu farklardan bir tanesini ele alacağız. 


Adil Düzen'i kurmayı dava edinmedikleri için hizmet edemezler. 
Bu kitabın mevzusu budur. Bu mevzu bir bütünün parçasıdır. Bütün nedir? Bu partiler yedi tane mühim sebepten dolayı milletimize hizmet edemezler. 


1. Maneviyatsız Saadet Olmaz 


Saadet Partisi'nin dışındaki diğer partiler, maneviyatçı değildir. 
Maneviyat olmadan saadet olamaz. Alın hepsinin programlarını okuyun, içerisinde maneviyat yoktur. İçerisinde ahiret yoktur. Maneviyat ve ahiret olmadan saadet olmaz. Dünya saadeti olmaz. 
Bırak ahiret saadetini, dünya saadeti olmaz. Neden bir insan şehit olacak, vatanı nasıl koruyacak? Şehitliği bana maneviyatsız anlatmak mümkün olur mu? Maneviyatsız bir insan için şehitlik, adeta budalalık sayılır o zaman. 


2. Adil Düzensiz Saadet Olmaz 


Adil olmayan bir düzen, insanlığa saadet ve huzur getiremez. 
Bugünkü Kapitalist Nizam'la saadet ve huzur gelmez. Bu gerçek matematikle ispat edilebilir. Bu sistemi benimseyenler sadece insanlığı felakete sürüklerler. Fakiri daha fakir; zengini daha zengin yapar, sosyal dengeyi bozarlar ve dünyayı hercü merce götürürler. Başka hiçbir şey yapamazlar, saadet getiremezler. Son 350 yıl boyunca sömürgeci emperyalizm, dünyada savaş ve çatışmaları sürekli hale getirmedi mi? Yoksulluk ve sefaleti, dünyanın bir çok bölgesinde dayanılmaz boyutlara ulaştırmadı mı? 


3. Hak Merkezli Medeniyetimiz Kuvvet Merkezli Medeniyetten Üstündür 


Taklitçi ve işbirlikçi partiler, Batı medeniyetinin bizim medeniyetimizden üstün olduğunu zannetmektedirler. Bu gafilleri; “Siz ilk önce kendinizin kim olduğunu öğrenin. Siz hangi milletin çocuklarısınız? Tarihinize bir bakın. Bizim tarihimiz altın sayfalarla doludur. Her bakımdan sadece askeri zaferlerle değil, insanlık örnekleriyle dolu bir tarihe sahibiz.” diye ikaz etmeliyiz. 


Efendimiz (s.a.s.) Mekke’yi fethetti, insanlara haklarını verdi. 
Müslümanlara en büyük zulümleri yapanları affetti. Bu ne muazzam bir derstir, bu ne muazzam bir örnektir. 


Hz. Omer(ra) Kudüs'ü fethetti. Herkese inanç hürriyeti verdi. 
Aslan yürekli Richard geldi, Kudüs'te 100 bin Müslüman katletti. Kendi tarihçilerinin yazdıklarına göre sokaklarda akan kanlar, atların üzengisine kadar yükselmişti. Bundan 60 sene sonra Selahattin Eyyubi geldi ve Kudüs'ü fethetti. “Sen 100 bin kişi öldürdün, ben de 200 bin kişi öldüreceğim.” demedi. Sonra Hz. Ömer ve Hz. Peygamber'in yaptıkları gibi yaptı. “Ben Hz. Muhammed'in (s.a.s.) ümmetindenim, hiç birinize dokunmayacağım.” dedi ve hiçbir kimsenin kılına dokunmadı. 


Sultan Fatih İstanbul'u fethetti ve insanlara temel hak ve özgürlüklerini verdi. Bu tür örnekler sayılamayacak kadar çoktur. 


Bir de Batılıların tarihine bakın. Hitler, Stalin, Yüzyıl Harpleri, Otuz Yıl Harpleri, Engizisyonlar, Endülüs... Aman ya Rabbi! Size bir şey söyleyeyim mi, eğer bizim tarihimiz Batılılarda; Batılıların tarihi de bizde olsaydı bizi konuşturmazlardı. Susun derlerdi. Bu tarih ile nasıl konuşuyorlar, hak ve özgürlüklerden söz ediyorlar? Bizim tarihimiz Batı medeniyetiyle mukayese edilemez. İnsanlara medeniyeti öğreten, insanlığı öğreten, ilimleri öğreten bizim medeniyetimizi bırakacaksın ve AB'ye, Hıristiyan Birliği'ne, gireceksin. 
Ey AB'ci partiler, nereye gidiyorsunuz, nereye? Neyi bırakıp nereye gidiyorsunuz? Oturun akşama kadar bir düşünün be! Biz ne yapıyoruz, biz kimiz, biz neyiz? Onun için bizim medeniyetimizi Avrupa medeniyetinden küçük görmek, en büyük hatadır ve bu şekilde düşünenler insanlığa ve milletimize hizmet edemezler. 
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4. Taklitçiler ve İşbirlikçiler Adil Bir Dünya Kurmak Gerektiğini Akıllarından Bile Geçirmezler 


Bundan başka yeni bir dünya kurmak lazım geldiğinden, hiçbirinin haberi yoktur. Çünkü böyle bir dünyadan haberi yoktur. Bundan dolayıdır ki, bu dünyayı baştan sona düzeltmeden, bir saadet dünyası kurulmadan, insanlığa hizmet edilemez. Onun için bu partilerin hiçbiri hizmet edemez. Uğraştıkları çocukça şeylerle hizmet olmaz. Tarihin dönüm noktasındayız. Ya tarihteki şerefli yerimizi alacağız, ya da sömürgeleştirileceğiz, İsrail'e vilayet haline getirileceğiz. Tarihteki şerefli yerimizi almamız ancak Milli Görüş'le mümkündür. 


5. Tarihteki Şerefli Yerimizi Almaz İsek İsrail'in Vilayeti Haline Getiriliriz 

Uygulanan yanlış ve gayri milli politikalarla ülkemiz adım adım İsrail'e vilayet yapılmak istenmektedir. Bunların hepsinin sonu İsra- ile vilayet olmaya gider. Önce AB'ye girilecek. AB'ye girmekteki maksat ne? AB'nin kapısına zincirle bağlayacaklar. 15 sene müzakere sürecek. Her gün hangi tavizlerin verileceği konuşulacak. 
Adam isterse alacakmış, isterse almayacakmış. Sırası geldiğinde İsrail AB'ye girecek. İsrail'le tek devlet olunacak. “AB büyüdü, bunu bölümlere ayıralım, Orta Doğu ayrı kısım olması gerekecek” denilecek. Sonra İsrail'le Türkiye bir devlet olacak. Bunların gayeleri budur. İsrail'e vilayet yapmaktır. 


İsrail'in ne olduğunu, Filistin'den gelen haberlerle görmüyor musunuz? Bizim ecdadımız 19 haçlı seferini niçin püskürttü? Çünkü bu dünya Irkçı Emperyalizm’in eline bırakılamaz. Bunlar kan ve gözyaşından başka bir şey getiremezler. Sen ise bütün ecdadı- nın yolunu terk ediyorsun ve ben dünyayı bunların insafına terk edeceğim diyorsun. Bunun için bu taklitçi ve işbirlikçiler hayır getiremezler. 


6. Milletimiz Narkozlama Yöntemleriyle Aldatılmaktadır 


Verilen tavizler gizlenmekte; halkımız yanlış ve gerçek olmayan 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bilgilerle aldatılmaktadır. Bundan dolayı gerçekleri milletten gizleyenler millete hizmet edemezler. Televizyonlar, gazeteler ellerinde, kendileri söylüyorlar, kendileri oynuyorlar. Yanlış bilgi ve rakamlarla gerçekleri gizliyorlar. 


7. Taklitçi ve İşbirlikçiler Güncel Yanılgılarla İktidarda Kalmaya Çalışıyorlar 


Nedir güncel yanılgılar ve aldatmalar? AKP'nin Milli Görüş çü parti zannedilmesidir. Halbuki AKP işbirlikçi bir partidir ve buna aldanıp peşine düşenler bir bakıma İsrail'e hizmet etmiş olurlar. 
Bu zihniyete millete hizmet edilemez. Karşılaşılan sorunlar çözümlenemez. 


VIII. YENİ BİR DÜNYANIN KURULMASI VE İKİNCİ 
YALTA KONFERANSI 


Burada taklitçi ve işbirlikçilerin saadet ve huzur getirmeyeceklerini ortaya koyan yedi sebep saydık. Bu sebeplerden dolayı 60 partiden Milli Görüşü esas almayan 59”u ülkemize hizmet edemez, saadet ve refah getiremez. 


Bu eserde yedi sebebin biri olan Adil Düzen üzerinde duracağız. 
Adil Düzen kurulmadıkça insanlar saadet bulamazlar. Bugün Hak ve adalet merkezli yeni bir dünya kurmak mecburiyeti vardır. Yeni bir dünyanın kurulmasında D-8'lere ihtiyaç vardır. Bunun için biz 
54. Hükümet olarak göreve başlar başlamaz ilk işimiz D-8'leri kurmak oldu. Bunların etrafına D-60'lar, 60 tane Müslüman ülke toplanacak. D-160'lar, yani 100 tane ezilen ülke bunların etrafına katılacak. Rusya, Çin, Hindistan, Brezilya, Meksika... gibi ülkeler yer alacak. D-160 ülkelerinin nüfusu 5 milyardan fazla olacaktır. 
Buna mukabil emperyalizmin etkisi altındaki G-8'lerin toplam nüfusu 1 milyar dolayında olacak. 1. Yalta Konferansı yerine, Adil Yeni Bir Dünya'nın kuruluş ilkelerinin benimseneceği 2. Yalta Konferansı yapılacak. Bu 2. Yalta Konferans”ında yeni bir dünya kurulacak. Bu Yeni Dünya”nın Şekil 2”de gösterilen uluslararası kuruluşları olacak. 
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YD-BM (Birleşmiş Milletler) 
YD-SİT (Siyasi İrade Teşkilatı) 


YD-TİT (Teknolojik İşbirliği Teşkilatı) 


YD-IMF (Fakirlere Yardım) 


YD-KİT (Kültür İşbirliği) 


YD-ŞTT (Şuurlandırma ve Tanıtma) 


Şekil 2: Yeni Dünya ve Uluslararası Kuruluşlar 


YENİ DÜNYA VE YENİ ULUSLARARASI KURULUŞLAR 


Bugün Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, IMF, UNDP ve UNI-СЕР Irkçı Emperyalizm”in kuruluşlarıdır. Tekelci sermayeye hizmet etmektedirler. 


Bu kuruluşları Irkçı Emperyalizm yönetmektedir. Bu dünyayla adil bir hizmet yapılamaz. Bu kurumların yerine yeni bir birleşmiş milletler kurulacak. Mevcut dünya düzeninin değiştirilmesi için insanlara yeni bir siyasi irade bilinci verilecek. 


Teknolojik iş birliği yapılacak ve teknolojide üstün olunacaktır. 


Yeni bir para birimine geçilecek. İnsanlar dolarla sömürülmeyecektir. 


Yeni bir işbirliği anlayışına göre yeni bir dünya bankası kurulacaktır. Bütün ülkelerin halkına ve gelişmesine hizmet edecektir. 


Yeni bir IMF kurulacaktır. Onun işi sömürü olmayacak, dünyada bir tane fakir bırakmayacak şekilde hizmet edecektir. 


Kültür işbirliği teşkilatı olacak ve insanlara gerçek hakkı öğretecek. Şuurlandırma ve tanıtma teşkilatı kurulacak. Doğru haber yayacak ve insanları doğru bilgilendirecek. Kadın ve aileyi koruma teşkilatı kurulacaktır. Kadınların mağduriyetleri giderilecek ve aile kurumu güçlendirilecektir. Çünkü saadetin temeli aile kurumudur. 
Kadın ve Aile Yüksek Kurulu kurulacaktır. 


Yukarıda belirtilen yüksek kuruluşlar D-8 üyesi ülkelerinde, D-60 ve D-160 ülkelerinde tıpkı milli güvenlik kurulu gibi 10 tane kuruluş da yüksek seviyeli kuruluş olacak ve yüksek yetkilerle donatılacaktır. Örneğin bir film aile kurumunu tehdit ediyorsa, bir film gösterildi mi birçok bürokratik kademelere başvurup uğraşılmayacak. Bu kurul toplanacak, milli güvenlikten daha önemli olan bu kurul tarafından, derhal gereken tedbirler bütün ülkelerde alınacaktır. Bütün ülkelerde ifsada çalışılmayacak, ıslaha çalışılacaktır. 
Yeni Dünya böyle bir dünya olacaktır. 
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Şimdi bu yeni dünyada bugüne kadar biz insanlık tarihine baktığımızda yeni dünyanın özelliklerini baştan söylemek istiyorum. 
Bakınız, aslında dini ve ahlaki düzen ayrı bir düzendir. İlmi düzen ayrı bir düzendir, iktisadi düzen ayrı bir düzendir, siyasi düzen ayrı bir düzendir. 


Bu çalışmada iktisadi düzen üzerinde durulacaktır. İktisadi düzen tarih boyunca baktığımız zaman toplayıcılıkla başlamıştır. Sonra avcılık, sonra çiftçilik, sonra doğrudan mübadele, sonra aracılı mübadele, Müslüman ülkelerde ortaklık, sonra işçilik, şu anda hâkim olan budur. Sonra ortaklık. İşçilik ne demek? Ortaklık ne demek? İşçilik demek devlet kuvvet bendedir. Ben tanzim edeceğim. İstediğim vergiyi koyarım, istediğim kadar para alırım. 
İstediğimi istediğim gibi tanzim ederim. Hayır, edemezsin arkadaş! Senin üzerinde hak var. Ne olursan ol. Padişah olsan da vatandaşın kul hakkına tecavüz edemezsin. Yanlış bir anlayıştır bu. “Ben devletim yaparım” diyemezsin. Yapamazsın, hak senin üstündedir. Hakka riayet etmeye mecbursun. Bu sebepten devlet vergi almayacak mı? Alacak ama hakkı neyse o kadar alacak. 
Öyle istediği gibi alamaz. O yüzden devlet, üretime yaptığı katkı oranında vergi alacaktır. Devlet de bir üretim sürecine ortaktır. 
Anayasa ile belirlenen payını alacaktır. Ben patronum, sen işçisin muamelesi olmayacaktır. 


Yeni dünyada devletin hakkı neyse devlet onu alacak. Devlet otoritesini kullanarak haksızlık yapmayacak. Ondan dolayıdır ki iktisadi düzen, insanlık tarihi boyunca değişmiş ve gelişmiştir. Şimdi tekrar değişmeye mecbur. Çünkü bu böyle gidemez. Devlet insanları eziyor, eziyor. Bak ne dedik insanlar bir doların altında yaşamaya mecbur kalacaklar. İnsanlık yok olmaya gidiyor. Hak nedir bilmeyen insanlara istedikleri gibi hareket yetkisi verilemez. 
Hakkın her şeyin üzerinde olması lazımdır. Onun için ortaklık dönemi, işçilik dönemi yerini alacak ve uygulanacaktır. Böylece hak ve adalet merkezli Yeni Bir Dünya kurulacaktır. 
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IX. IRKÇI EMPERYALİZM “SÖMÜRÜ DÜNYASI”NI 
NASIL KURDU? 


Irkçı Emperyalizm”in bütün insanlığı sömürmek için bir alet olarak kullandığı “dolar” görülmektedir. Bu dolar, yedi ırkçı emperyalist bankanın bir araya gelerek teşkil ettiği Amerikan Federal Bankası tarafından Irkçı Emperyalizm'in dünya hâkimiyeti aracı olarak kullanılmaktadır. 


Irkçı emperyalizm, dolara kendi mührünü vurmuştur. Bu mühür- de Latince “Dünya Hâkimiyetine Erişildi” denmektedir ve bunun- da bu mühürdeki piramitle sembolize edilen “işbirlikçiler” organizasyonu, yeni dünya düzeni vasıtasıyla gerçekleştiğini ifade etmektedirler. 


— THE UNITED ST 


SOFAMERICA - 8 
x ONE 


ə GN momen, və 


Şekil 3: 1 ABD Doları 


Şimdi son 350 yılda bugünkü dünya düzeni nasıl kuruldu? Bunun başlıca amili dolardır. ABD”de Merkez Bankası uzun süre kurulmadı. Daha sonra kurulmasına müsaade edildi. Yedi tane Siyonist banka bir araya geldi, ABD Merkez Bankası'nı kurdu. FED dediğimiz budur. Özel bir bankadır. Devlete bağlı değildir. Irkçı Emperyalizm”e bağlıdır. Dolar devletin değil, Irkçı Emperyalizm'in parasıdır. 
Bunu için doların üzerinde Irkçı Emperyalizm'in mührü vardır. Bu mührün üzerinde Latince “annuit ceoptis” yazılıdır. Bunun anlamı “Dünya hâkimiyeti kuruldu” demektir. Bir dolar ilk basıldığı zaman 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bu ifade açkça kullanıldı. Artık “novos ordo seclor” yani “yeni dünya düzeni” ne ulaşıldı ifadesine 1 doların üzerinde yer verildi. 


X. MEVCUT EMPERYALİST DÜNYA DÜZENİNİN 
KURUMSAL YAPISI 


İrkçı Emperyalizmin kurduğu dünya düzeri, 13 katlı piramitle gösterilen kurumlardan oluşmaktadır. Bu kurumlar vasıtasıyla mevcut dünya düzeni denetlenmekte ve yönetilmektedir. 


Irkçı Emperyalizm'in önderleri, 13 katlı piramitte yer alan kurumları yoluyla iş birlikçiler istihdam ederek, nüfus azlığının yol açtığı insan açığını telafi ettiklerine inanmaktadırlar. Onlar, dolar vasıtasıyla ekonomik gücü ele geçirdiklerini kabul etmektedirler. 
Onlar “böylece dünyanın hâkimiyiz” demektedirler. Bir elde para, bir elde işbirlikçi bir grup insan var. Böylece son 350 yıl boyunca yaptıkları hile ile bugünkü dünya düzenini kurdular. Bütün insanlığı bu düzenle sömürmektedirler. 


Milli Gazete tarafından dağıtılmış olan “Yeni Dünya Düzeni — Gizli 
Dünya Devleti” kitabında açıkça gösterildiği gibi “Gerry Allen” 30 
sene Rockfeller'e müşavirlik yapmış bir insandır. Gizli dünya devletinin dünyayı nasıl yönettiğini, bu piramit vasıtasıyla gösteriyor. 


ABD Doları üzerindeki piramit, mevcut dünya düzeninin yapısını göstermektedir. Bu 13 basamaklı bir piramittir ve 3 bölümden oluşur. Siyonizm”in ifsat düzeni, alt kademesi gözüken Siyonist teşkilatlar, ortası ucu gözüken altı gözükmeyen Siyonist teşkilatlar, üst kademesi ise hiç gözükmeyen teşkilatlardan oluşmaktadır.. 


Gözüken teşkilatlar ne yapmaktadır? Görünürde bu teşkilatların yöneticileri, “Efendim biz hayır kurumuyuz” diyorlar. Bu kurumların başında Rotary ve Lions kulüpleri gelmektedir. Görünürde ağaç dikiyorlar, orman oluşturuyorlar, burs veriyorlar. “Biz hayır işleyen kuruluşlarız” diyorlar. Hâlbuki bunların esas amaçları nedir? Bunlar bir bakıma gibi üst kuruluşlara elaman yetiştirmek ve hazırlamaktadırlar. 
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3 KABBALİST EN ÜST KOMUTA iDARESİ 


A LUZİFER: MASON iLAHI”NIN GÖZÜ 


© kiç 13'LER MECLİSİ EN ÜST 
GÖRÜNMEYENLER 33”LER MECLİSİ SANHEDRİN YÖNETİM MECLİSİ 


300”LER MECLİSİ 

В'№АЇ B'RITH | BILDERBERG \ VEYONETİM ASYA 
ÜYÜ FRANSIZ MASON LOCASI 

BÜYÜK ŞARK LOCASI KONUR 


UCU 
13.  GÖRÜLEN 


"m KOMÜNİZM- RUSYA 
KADEME GiZLi OLAN KOMÜNİZM MASON LOCASI VE. 
KADEMELER İSKOÇ LOCASI TEŞKİLATI: 1-339 INGILIZ dəblə iSKOÇ SKiLATI: 1- MASON LOCASI 
YORK LOCASI TESKiLATI SON LOCASI 


HALKIN iÇiNE GiREN ROTARY LIONS YMCA 


UKARINI ALT 
EMIRLERINI MAVI LOCALAR KADEMELER 
SACAKLAR ÖNLÜKSÜZ MASONLAR (iYi İNSANLAR) 


HALK / iNSANLIK N BÜTÜN İNSANLIK 


Siz bir şehirde palazlanan bir Anadolu tüccarıysanız, hemen yanınıza gelirler ve “size kredi verelim” derler. Siz de “Aman bunlar ne kadar iyi insanlar” dersiniz. “Bizim haftalık toplantımız var şu otelde” derler. Sizi davet ederler. Gidersiniz bu sefer de sen konuş derler. Sen konuşurken masanın arkasında bir yerde siyonistler seni kontrol ederler. Onlar ustadır. Ben bu adamı Siyonistlere hizmet ettirebilir miyim ettiremez miyim? Acemi erat muayene istasyonu gibi insan toplayıp eğitirler. Ettirebilecekse seni oradan yukarıdaki localara terfi ettirirler. Davetiye alırsın localardan. Locaların ucu gözükür, altı gözükmez. Bunun üzerinde hiç gözükmeyenler var. Kim bunlar? 300'ler kulübü. Dünyanın 300 tane en zengin Siyonist zengini. ABD'de Rockfeller, İngiltere'de Rotschilds, Fransa'da onun teyzesinin oğlu Rotschilds, İtalya'da Agnelli, Japonya'da Mitsubishi gibi tanınmış insanlar yer almaktadır. 


300'ler kulübüne mensup olan dünyanın en zengin 300 Siyonisti, her gün kendi aralarında internet yoluyla şifreli konferans yapıyorlar ve bütün dünyayı tanzim ediyorlar. Söz gelimi Türkiye'nin başbakanı Sayın Tayyip Bey daha ne kadar süre başbakan olarak görevinde kalmalıdır? Bu gibi hususlarla ilgili kararları 300'ler Meclisi verir. Böyle bir düzeni kurmuşlar. Pakistan'da seçim yapılsın mı, yapılmasın mı? Yapılan seçimi iptal edelim mi, etmeyelim mi? Bu 300'ler Meclisi bunu inceler ve karar verir. 


300'ler Meclisi'ne bağlı uzmanları vardır, kuruluşları vardır, ”think-tank” kurumları bulunmaktadır. Bu Meclis, aldığı kararları 
33 hahamdan oluşan meclise sunar. Bu Hahamlar Meclisi'nin 13 
Bakandan oluşan bir Bakanlar Kurulu vardır. Onların hepsi hahamdır. En tepede bir başkanlık divanı vardır, 3 hahamdan oluşur. 
En üstteki 4 tane gizli kuruluş ancak İsrail'de toplanırlar. Başka bir yerde yaptıkları toplantıdan hayır gelmeyeceğine inanırlar. Onun için İsrail'de toplanırlar. 


Yukarıda Irkçı Emperyalizm”in mevcut dünya düzeninin nasıl çalıştığını ve kimlerin bu düzeni yönettiğini bize Gerry Alan aktarmaktadır. Gerry Allen kimdir? Rockfeller grubuna 30 sene basın müşavirliği yapan bir adamdır. 
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Doların üzerindeki armanın gösterdiği bu yapı vasıtasıyla bu işbirlikçiler, Siyonizm”e hizmet etmektedirler. Siyonizm”e göre, ırkçı bir inanış ve anlayış olduğu için annesi Yahudi olmayan Yahudi olamaz. Nüfusları çoğalmıyor. Dünyada 6 milyar insanın sadece 
30 milyonu Yahudi'dir. Başka bir ifade ile dünya nüfusu içinde Yahudilerin oranın binde yarım dolayındadır. Her ile, her ilçeye vali ve kaymakam yapsanız nüfusları yetmiyor. Nasıl dünya hakimi olacaklar? Kendi nüfusundan olmayanı kendisine hizmet ettirecek mekanizmayı geliştirmişler ve işletmektedirler. Bu mekanizmaya iş birlikçiler mekanizması diye biliriz. 


ABD ekonomisini denetimleri altına alan ırkçı, tekelci mihraklar, doları da istedikleri gibi basıp piyasaya sürüyorlar. Bugünkü dolar, altın veya belli bir mal ile tanımlanmış değildir. Karşılığı net ve açık bir şekilde belirlenmemiştir. Böylece dünya hakimiyetini karşılıksız dolar ve işbirlikçi mekanizmalar ile istediği gibi kurmuşlar dır. 


Şimdi İrkçı Emperyalizm”in 6 milyar insanı nasıl sömürüyor? Bu husus aşağıda özetle anlatılmaya çalışılacaktır. 


XI. IRKÇI EMPERYALİZM İNSANLIĞI HANGİ 
ARAÇLARLA NASIL SOMURMEKTEDIR? 


İrkçı Emperyalizmin 7 milyar insanı hangi araçlarla ve nasıl sömürdüğü, aşağıdaki Tablo 3'te özet bir şekilde belirtilmektedir. Bu tablo, bir bakıma “Faizci Kapitalist Nizam'ın” “faiz” mekanizması yoluyla nasıl çalıştığını ortaya koymaktadır. 


Tablo 3'te anlatıldığı gibi adeta üçkâğıt oyunu sergilemektedir. Ne demek bu? 500 doları basmış getiriyor petrol şeyhine veriyor. 
Petrolü alıyor. Getiriyor yeşil kâğıdı (doları) veriyor, onun malını ve alın terini kâğıtla değiştiriyor. Sonra tekrar geliyor, sana yeşil kağıt vermiştim ya, onu bana geri ver, şimdi sarı kâğıt vereceğim. 
Amerikan doları ve sarı kâğıt da Merkez Bankası'nda toplanıyor. 
Merkez Bankası'na geliyor “Ver o kâğıtları bana, sana yeşil kâğıt vereceğim” diyor. 
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A- Üçkâğıt Oyunu 


1- Yeşil Dolar Trilyonlarca ABD içinde, trilyonlarca ABD dışında. 


——............................................................-ı 


2- Sarı Kagit: Amerikan tahvili (trilyonlarca dolar ABD dışında). 


3- Beyaz Kagit: Merkez Bankası rezervlerinin ellerinden alinip kullanılması. | 


B- Ulaştırmadan Alınan Sömürü Paraları | 


1- İnsanların seyahati karşılığı alınan haraçlar. Uçakla (IATA % 9), gemiyle (LOYT % 9). 


2- Para transferleri % 1 


3- Akreditifler % 5 | 


C- Devletlere verilen borçlardan alınan faizler ile ülkelerin geleceklerinin satın alınması. 


D- Kıymetli yatırımların satın alınması, bunların karları vasıtasıyla sömürünün sağlanması. 


E- Teknolojik ürünlerin yüksek fiyatla satılması. | F- Bütün dünyada yapılan alışverişlerin bedelinin yarısının alınması. 


G- Müslüman ülkelerin petrol üretimlerinin her türlü müdahale yapılarak, her şeyin kendi sömürü düzenlerine göre tanzimi. 


Tablo 3: Irkçı Emperyalizm'in 7 Milyar İnsanı Sömürüde Kullandığı Araçlar ve Metotlar 


MEVCUT DÜNYA NİZAMI İ 


Türkiye'nin 60 milyar dolar rezervi olduğunu kabul edelim. Dolar cinsindeki bu rezerv para nerede? Rockfeller'in kasasında. 
Bizim Merkez Bankası'nın kasasında ne var? Amerikan Express Bank”da 60 milyar dolar rezerviniz var diye beyaz bir kagit var, para yok. Parayı o kullanıyor. Bütün dünyada aynı şeyi tatbik ediyor. Trilyonlarca dolar Amerika'nın dışında var, trilyonlarca dolar ABD'nin içinde var, trilyonlarca dolar tahvil var, trilyon dolar da rezervleri bulunmaktadır. 


Toplam üçkağıt oyunu ile trilyonlarca dolar sömürüyor. Ondan sonra arkasından gelmiş nerede para var ise oraya kendi pompalarını koymuş. Kaynakları adeta hortumlamaktadır. 


Şimdi dünya haritasına bakınca 200 tane boyalı ülke görüyoruz. 
Ben sizin yüzünüzün derisini kaldırırsam altından damarlar çıkar, sinirler, kemikler çıkar. Dünyanın anatomisi, dünya haritasında da bu boyayı kaldırdın mı altından İrkçı Emperyalizm”in yerleştirdiği hortumları, pompaları, havuzları, vanaları görürüsün. Bu sömürü mekanizmasıyla beşeriyet sömürülmektedir. 


Şimdi faizci Kapitalizm'in anatomisini açıklamaya çalışıyorum. 
Deriyi kaldırdım altından ne çıktı? Bir bakıyorsun ki dünyanın 20 
trilyon dolar kaynakları dolandırılmış. 


Başka bir sömürü çarkı da ulaşım üzerinden alınan paydır. Yer değiştirirsen, uçakla gidersen % 9”unu İATA”ya vereceksin. Bunlar Siyonist Yahudi kuruluşlarıdır. Nereye giderseniz gidin %9’unu Siyonistlere vermeden gidemezsiniz. Para transferi ancak Siyonist Yahudi bankalar üzerinden yapılabilir. Mevcut dünya düzeni vasıtasıyla sömürü boruları her yere döşenmiş, sömürü pompaları kurulmuştur. Harıl harıl dünya sömürülmektedir. 


Tablo 3'ün F bendinde ifade edildiği gibi bütün dünyada yapılan alış-veriş için ödenen paranın yarısına da değişik yollardan el konmaktadır. F bendinde belirtilen hususları dünyada kaç kişi biliyor? 
Sen dünyanın neresinde olursan ol ekmek almak için fırına gittin. 
Ekmek almak için para ödedin. Ödediğin paranın 1/3'ünün faiz 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olduğundan çoğumuzun haberi yoktur. Bu üçte bir dolaylı yollardan Siyonistlere gitmektedir. Çünkü o ekmek bakkala gelene kadar birçok aşamadan geçtikten sonra ekmek haline gelmektedir. Traktör bono ile alınıyor, faiz ödeniyor. Zirai ilaçların alım satımında faize pay ayrılmaktadır. Bononun faizi, sen ekmek alırken senden alınıyor. Un fabrikası faizle çalışıyor. Onun faizini de sen ödüyorsun. 


Bunları biz daha önce matematiksel hesaplar ile hesapladık. Tüm satılan malların fiyatının 1/3'ü faizdir. 1/3’U de haksız vergidir. Bu vergiyi de devlet alıyor. Aldığının yarısını götürüp yine İrkçı Emperyalizm”e veriyor. 1/3“ünün de yarısını alırsanız bu % 50 yapar. Dünyada 75 trilyon dolarlık alış veriş yapılıyor. 37,5 trilyon dolar her yıl Irkçı Emperyalizm”e ödüyoruz. Borularını döşemiş, hortumlarını çekmiş. Müslüman ülkelerin hemen hemen bütün yönetimleri, Siyonistlerin denetimi altındadır. Ne kadar petrol çıkartacak? Suudi Arabistan çıkardığı petrolü kaça satacak? Kime satacak? Sattığı parayı hangi bankaya koyacak? Ne kadarını kendi kullanacak, ne kadar yatırım yapacak? Hangi müteahhide verecek? Bu soruların doğru cevabını bulmaya çalıştığımız zaman her yerde sömürü çarkının çalıştığını görürüz. 


Mevcut haksız dünya düzeni yoluyla dünya kaynaklarının önemli bir bölümü kontrol edilmekte ve dünya kaynaklarının önemli bir bölümüne ırkçı, tekelci mihraklar el koymaktadırlar. İşte gördügünüz gibi, dünyanın neresinde alış veriş merkezi varsa oralara ırkçi-tekelci sermaye girmiş, bütün dünyayı sömürüyor. Bir basit hesap yapacak olursak, 175 trilyon dolarlık sömürü yapıyor. Şimdi bu şekildeki mekanizmalarla ve pompalarla bütün ülkeler sömürülmekte ve neticede kitleler yoksulluğa ve sefalete mahküm edilmektedir. 


İnsanlar getirilmiş bir çelik borunun içine konulmuştur. Mevcut düzen aynen çelikten boru gibi insanı her taraftan sarmaktadır. 
”Mevcut nizamdan dışarı çıkamazsın” diye her tarafın sarılmıştır. 
Sen bunu fırında olsan bile ekmek alırken ben ekmek fiyatı içinde 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faizi ödeyemem diyemezsin. Yoksa ekmeği alamazsın. Çelik borunun içerisindesin. Baktığınız zaman televizyonlarda bir sürü diziler, yer yerinden oynuyor. Borunun içinde ne var diye bakarsan terleyip duran ve durmadan karnını doyurmak için çalışan insanı görürsün. Neden? Çünkü Faizci Kapitalist Düzen'in 5 tane temel mikrobu vardır. Bu mikrobun birincisi faizdir. İkincisi haksız vergidir. Üçüncüsü darphanedir. Dördüncüsü kambiyo işlemleriyle alınan farktır. Beşincisi kredidir. Bu nizamı Irkçı Emperyalizm, bilerek kurmuş, bunları kullanıyor, istediği gibi insanları eziyor ve sömürüyor. 


Bütün bu hususlar açıkça ortaya konmaya çalışılmıştır. Irkçı Emperyalizm'in, kurduğu sömürü mekanizmaları ile 7 Milyar insanı Faizci Kapitalist Nizam'la nasıl ezdiği anlatılmaya çalışılmaktadır. 


XII. FAİZCİ KAPİTALİST NİZAMIN BEŞ SÖMÜRÜ 
MİKROBU 


Faizci Kapitalist Nizam insanları, aşağıda belirtilen beş mikrop ile sömürmektedir. Bunlar, 

1. Faiz. 

2. Haksız vergiler. 

3. Darphanelerde karşılıksız para basmalar ve kaydi paralar. 

4. Kambiyo mikrobu yani bir hak ölçüsü olduğu halde paranın degerinin keyfi olarak değiştirilmesi. 

5. Kredi dağıtımındaki adaletsizlikler ve bankacılık sistemi 


Burada milletimizin Irkçı Emperyalizm tarafından Faizci Kapitalist Sistemin bu mekanizmaları vasıtasıyla nasıl sömürüldüğünü rakamlarla gösterilmeye çalışılacaktır. 


f A. Faiz Mikrobu 


2008 bütçesinde faiz giderleri 50. 7 milyar TL dolayındaydı. Toplam gelirler ise 208. 9 milyar TL olarak gerçekleşmişti. 
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İŞBİRLİKÇİLERİN DÜZENİ 


TATBİKATTAKİ DÜZEN SP MİLLİ GÖRÜŞ 


VATANDAŞI NASIL EZİYOR — 
GERÇEKLER NASIL SAKLANIYOR İŞBİRLİKÇİLER 


AKP - CHP 


_ KAMBİYO , 
DARPHANE | 


arefe 


I | I 


Şekil 5, Irkçı Emperyalizm'in İnsanlığı Faizci Kapitalist Düzen'le Ezmes 


Bundan 17,1 milyar TL'lik açığı çıkardığımızda, devletin toplac gelir 191,8 milyar TL olarak ortaya çıkar. Bu da demektir ki; dex topladığı gelirin % 26,4'ünü faize veriyor. 


Dünyada faizlerin neredeyse sıfırlandığı bir dönemde devle gelirinin % 26'sını faize ödemesi kabul edilebilir bir şey değildi. 


Tabi olay bununla da bitmiyor. Bugün şirketlerimizin de çc borçludur. Özel sektörün dış borcu yaklaşık 190 milyar dolar 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Bu dış borç faiz oranları ortalaması 96 8 civarındadır. Bu durumda özel sektörün ödeyeceği dış borç faiz toplamı yaklaşık 15 milyar dolar olarak önümüze çıkar. 


Dahası var. Vatandaşlarımız da kredi kartları vasıtasıyla borçlu durumdadır. Kredi kartları kredi hacmi 2009’un birinci çeyreği itibarıyla 33 milyar TL olmuştur. Buna tüketici kredilerini de eklediğimizde 113,8 milyar TL”lik bir kredi hacmine ulaşmaktayız. 
Bu kriz ortamında bunların birçoğunun geri ödemelerinde sorun yaşanacaktır. Bunların ortalama yıllık faizi % 37 olarak tespit edilmektedir. Bundan da vatandaşın ödeyeceği faiz miktarının yaklaşık 42 milyar TL olduğu görülmektedir. 


Neticede bunların hepsini milletimiz ödemektedir. Bu da devlet, özel sektör ve milletin ödeyeceği faizlerin toplamıdır ki, bu da 116,7 milyar TL'dir. 


Aslında bu da bizim genel söylemimize uygun bir rakamdır. Borç 
500 milyar dolar oldu diyoruz. Bu ortalama 1,6'lık kurdan 800 milyar TL demektir. Bunun da ortalama % 15'den faizi bu rakama tekabül eder. 


B. Paranın Finans Piyasasında Şişirilmesi Mikrobu (Darphane Gibi 1) 

Güya bu dönemde karşılıksız para basılmayacaktı. Ancak onun yerine ne yaptılar, para ve türevlerini Finans Sektöründe sanal olarak şişirdiler. Zaten dünyadaki kriz de bu yüzden koptu. Dünyada var olan mal ve hizmetin değeri yaklaşık 63 trilyon dolar 
iken, buna mukabil var olan para ve para türevlerinin değeri 600 
trilyon dolar civarındadır. Yani piyasada var olan mal ve hizmetin 
10 katı para ve para işlevi yapan değerler bulunmaktadır. 


Ülkemizde bu şişirme yaklaşık 8 kattır. Bunun, eski anlayışla Darphane'de karşılıksız para basmaktan farkı yoktur. 


Bu sefer işler hep hile ve gizlilik ile yapıldığından pek fark edilmiyor zannediyorlar. Hâlbuki hepimiz biliyoruz ki TL'den 6 sıfır atıp 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YTL’ye geçerken daha önce piyasada olmayan 100 YTL takdim edildi. Şimdi de tekrar TL”ye geçiyoruz diye daha önce piyasada olmayan bu sefer 200 TL takdim edildi. 


Diğer bir ifade ile 2005 yılına YTL ile girdik. Diyelim ki eski düzen devam etmiş olsaydı, 2004 yılı sonunda en yüksek para 50 milyon TL iken 2005 yılının başında en yüksek para 100 milyon TL 
olacaktı, 4 sene sonra bu yıla girdiğimizde de en yüksek para 200 
milyon TL olacaktı. Yani 4 senede en yüksek para 50 milyondan 
200 milyona çıkarak 4 kat büyüdül Eskiden olsaydı kıyamet koparılırdı. Ancak şimdi yeni paraların takdimi ile yapıldığı için pek anlaşılmıyor zannedilmektedir. 


C. Kambiyo Mikrobu 


Bu Hükümet döneminde uygulanan “düşük kur-yüksek faiz” politikaları ile kambiyo sömürüsü şimdi tersten işletiliyor. 


Önce ülke sıcak paraya açık hale getirildi. “Para gelsin de nereden gelirse gelsin.” denildi. Ülkemize yaklaşık 100 milyar dolara yakın sıcak para girdi. Bunlar dolarlarını, yaklaşık 1,7 TL olduğu kur oranından bozdurdu. Elde edilen TL ise hemen faize yatırıldı. 
Çünkü dünyada en yüksek faiz veren ülke Türkiye'dir. Akabinde döviz bastırılmaya başlandı. Bu sıcak parayı getiren rantiyeciler, çıkmak istediklerinde de ellerindeki TL’yi 1,2 oranından dövize çevirdiler. Dolayısıyla faizden kazançları yetmiyormuş gibi bizler onlara bir de döviz farkı kazancı (arbitraj) olarak % 42 kazanç daha vermiş olduk. 


Böylece, döviz kurundaki ayarlamalar diğer politikalar ile desteklenmekte ve sürekli olarak milletimizin soyulmasına araç olarak kullanılmaktadır. 


D. Vergi Mikrobu 


Bugün vergilerin çoğu haksız bir şekilde fakir fukaraya ödettiriliyor. Çünkü alınan verginin yaklaşık % 70'i dolaylı vergilerdir. 
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Rantiyeciden, zenginden vergi alamayan devlet, haksız yollarla dolaylı olarak herkesten vergi almaya çalışıyor. Devlet zenginden borç alıyor. Onlara faiz ödüyor. Asgari ücretliden ise vergi alıyor. 
Aldığı vergiyi zengine faiz olarak ödüyor. 


Bu dönemde yapılan vergi oranlarındaki düşüşler de zenginlerin ve büyük şirketlerin işine yaramaktadır. 


Örneğin son olarak yapılan “otomobilden alınan KDV”nin düşürülmesi” tipik bir örnektir. Neden KDV indirimi imalat girdilerinde yapılmıyor, çiftçi girdilerinde yapılmıyor da otomobilde yapılıyor? 


Yine son sıralarda dolaylı vergilerin tahsilatındaki düşüş tüketimin genel düşüşünden kaynaklanmaktadır. Yoksa hükümetin uygulamaları ile bir alakası yoktur. 


E. Kredi Mikrobu 


Yukarıda faiz mikrobunu anlatırken aslında kredi mikrobuna da değinmiş olduk. Çünkü faizsiz kredi verilmemektedir. Bu başlıkta ek olarak şunları söyleyebiliriz. Bugün dünyanın en yüksek faiz veren ülkesi Türkiyemiz'dir. Devletin Hazine'den kısa vadeli avans çekmesinin önüne geçilerek bugün ülkemizi yabancı kreditörlerin (rantiyecilerin) esiri haline getirmişlerdir. 


Halbuki ne ironik bir durumdur ki bugün artık Amerikan Merkez Bankası FED, Amerikan Hazinesi'ne vadeli avans vermeye başlamıştır. 


Şekil 6’da görüldüğü gibi milletimizin sömürülmesi yıldan yıla önemli artış göstermiştir. Yoksullaşma oranın en hızlı arttığı dö- 


nem ise, AKP döneminde olmuştur. Grafik bu gerçeği net bir şekilde ortaya koymaktadır. 
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Şekil 6, İç ve Dış Borçlar Vasıtasıyla Milletimizin Sömürülmesindeki Artış Grafiği 


Tablo 4, Türkiye'de Devlet borçlarının 2002-2008 yılları arasında milyar dolar olarak nasıl süratle arttığını açıkça ortaya koymaktadır. 


Diğer bir ifade ile milletimizin, AKP döneminde, İrkçı Emperyalizm”in kurumu olan IMF vasıtasıyla nasıl yıldan yıla korkunç bir şekilde sömürüldüğünü Hazine Müsteşarlığı rakamlarına dayanılarak hazırlanan Tablo 4'te net olarak göstermektedir. 


BRÜT DIŞ | | 
BORÇ 
BORÇ ç TOPLAM m stoky | STOKU ЕЗ 


mer | xt | аз İ азов 


Tablo 4: Türkiye'nin Devlet Borçları (2002-2008, Milyar Dolar) Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 


Tablo 4'te görüldüğü gibi Devlet borçlarının toplamı 2002 yılında 221,4 milyar dolar iken, bu miktar 2008 yılı sonu itibarı ile 459,8 milyar dolara çıkmıştır. Yani yüzde yüz oranında artmıştır. 

Öte yandan milletin ve işletmelerin borcu da bu dénemde hızlıca artmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kaynaklarına göre karşılıksız çek ve protestolu senetlerinin miktarının AKP döneminde nasıl muazzam bir hizla arttığını, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası rakamları göstermektedir. Görüldüğü gibi halkımız Irkçı Emperyalizm”e faiz ödemek için korkunç bir şekilde ezilmektedir. 
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Şekil 7, Karşılıksız Çek ve Protestolu Senet Miktarı Grafigi Kaynak: TCMB 


2008 


2002-2008 yılları arasında protesto edilen senet ve karşılıksız çek miktarı % 900 oranında artmıştır. AKP’nin uyguladığı IMF patentli iktisat politikaları, iş dünyasını da perişan etmiştir. 


AKP döneminde IMF politikalarıyla karşılıksız çek ve protestolu senetlerin, TÜİK rakamlarına göre yıldan yıla nasıl arttığını aşağıdaki Tablo 5 göstermektedir. 


Tablo 5'de yıllar itibariyle protestolu senet ve karşılıksız çek artış oranları rakamlarla gösterilmektedir. 


ТЕ ама | овоме ант обви е ssn | 22083 | . 


os | 28032 | əz İ eoram or | azn | ma | 1708400 


Tablo 5: Karşılıksız Çek ve Protestolu Senet Miktarı Tablosu (2002 2008, Bin TL) Kaynak: TÜİK 


SONUÇ 


Gerçek şudur ki, milletçe topyekün ezilmemiz, fertlerin her birinin ezilmesi suretiyle gerçekleştirilmektedir. Turkiye’deki halihazır Faizci Kapitalist Düzen'in fertlerimizi nasıl ezdiğinin matematiksel açıklaması aşağıdaki Tablo 6”da gösterilmiştir. 


AKP'nin uyguladığı IMF sömürü politikaları ile insanlarımızın hakki 200 iken kendilerine şeklen 100 verilmektedir. Fakat düzenin mikropları bu 100'ü 16'ya indirmektedir. Bunun manası 6 çekiç vuran demirci bunun birini kendisi alabilmekte, 5”ini büyük çoğunluğuyla Irkçı Emperyalizm”e ödemektedir. Aynı şekilde 6 küfe taş 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taşıyan bir işçi sadece bir küfenin parasını alabilmekte, 5 küfer 


parasını Irkçı Emperyalizm'e ödemektedir. Günde 6 sefer yap bir taksi şoförü, bir seferin parasını alabilmekte, 5 seferin paras 


Irkçı Emperyalizm”e vermektedir. 


Faizci Kapitalist Nizam sadece insanlarımızı ezmiyor, ayrıca Tal 


6'da alt bölümde gösterildiği gibi gelir dağılımını gittikçe bozar 


toplumsal barışı da kundaklamaktadır. 


FAİZCİ KAPİTALİST DÜZENİN HESABI 
(Hakkı 100 Olana Sadece 8'ini Veriyor) 


ALIŞANIN f VERGi+ ` І oas a T zə m: KAMBİYO | BANKA ç HAKKI ' SİGORTA FAİZ 1,20 TL SİSTEMİ 
| (9035) 1,70 TL 


(sp) AKP - CHP 


FAİZCİ 
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DÜZEN 


TAKLİTÇİLERİN 
VERDİĞİ 


İŞÇİ, KÖYLÜ, MEMUR, ESNAF, EMEKLİ En 
İŞÇİ, KÖYLÜ, MEMUR, ESNAF, EMEKLİ 


İŞÇİ, KÖYLÜ, MEMUR, ESNAF, EMEKLİ 


Tablo 6, Faizci Kapitalist Dizen’in Milletimizi Nasıl Ezdiğinin Hesap Tablosu 


İSRAİL 


SİYONİST 
BANKALAR 


FAİZ IMF VERGİ 


İŞBİRLİKÇİ 


İSRAFLAR 
HÖLDİNGLER 


FAİZCİLER 


FAİZ 
FİYATLAR - PAHALILIK - ENFLASYON 


———————- -  —--- o - n — Y b) DARPHANE = 


TAKLİTÇİLER 
AKP - CHP 


FAİZ VERGİ VERGİ 


VATANDAŞ 


Şekil 8, IMF'ci İşbirlikçilerin Ezen Düzeni'nin İşleyişi (1) 


Yine Şekil 8'de görüldüğü gibi işçi, köylü, memur, esnaf, emekli, duk-yetim, işsiz, sanayici ve tüccar, kısaca bir millet IMF'ci işbirlikçilerin koruduğu ve sürdürdüğü sömürü düzenin çarkları altında inim inim inlemektedir. 


Şekil 9'da milletten alınanlar nasıl dışarıya aktarılmakta, uçak, tank ve bomba olarak masum Filistinlinin, Iraklı ve Afganistanlının üzerine ateş olarak yağmakta, milyonlarca insanın ölümüne ve eşlerinin, yurtlarının tahribinde kullanılmaktadır. 
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Şekil 9, IMF'ci İşbirlikçilerin Ezen Düzeni'nin İşleyişi (2) 


TATBİKATTAKİ DÜZEN | 7 SP MİLLİ GÖRÜŞ 
5 p sm П.ВАМЅЕЅ DÜZENİ 


! Özet ve Sonuç | 
(ot, 3 ül 


5000 YIL EVVEL 


MISIR 
BUGÜN TÜRKİYE”DEKİ : 
KÖLE DÜZENİ BUGÜN 
TÜRKİYE 


Şekil 10, IMF'ci İşbirlikçilerin Ezen Düzeni'nin İşleyişi 3) 


Şekil 10'da görüldüğü gibi bugün ülkemizde işbirlikçi iktidarlar tarafından ayakta tutulmaya çalışılan Faizci Kapitalist Nizam, şekli itibariyle olmasa bile, özü itibariyle 5000 yıl önceki Firavun İl. 
Ramses'in köle düzenine benzemektedir. O zaman köle gibi karın tokluğu ile çalıştırılan insanların ürettiği değerlerin büyük bir kısmı zorla alınıp Firavunların mezarı olan piramitlerin yapımında kullanılmaktaydı. Bugün de millet olarak ürettiğimiz değerlerin büyük bir bölümü hile ile Faizci Kapitalist Düzen'in hortumlarıyla Siyonist mihraklara aktarılmakta ve bölgemizde kan ve gözyaşı akıtan öldürücü silahlara dönüşmektedir. 
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TAKLİTÇİLERİN DÜZENİ 


AKP - CHP 


TATBİKATTAKİ DÜZEN 
NE İŞE YARIYOR? 


HAFTDA 
20 TON 
SAF ALTIN 


* Ankara 


Bankası 


Atlanta 
. 
Houston 


Şekil 11, isbirlikcilerin Yarı Sömürge Düzen'i 


“Siz AB'nin kapısına bağlanın. Irkçı Emperyalizm'in ileri karakolu olan İsrail de AB'ye girecektir. Türkiye ile beraber tek devlet olacaktır. Böylece bugünkü haftada 20 ton altının sömürü olarak Türkiye'den önce ABD'ye gitmesi, oradan İsrail'e gelmesi yerine, Türkiye'den İsrail'e kestirme yoldan ulaşması sağlanacaktır.” 
(Şekil 11) 


Bu sonuçtan çıkacak gerçek şudur ki: Türkiye'de halen 60 tane parti var. Bunların içinde sadece Şaadet Partisi, Milli Görüş'ün temsilcisidir ve Irkçı Emperyalizm'in Faizci Kapitalist Düzeni'ni değiştirip yerine “Adil Ekonomik Düzeni kurmayı esas almıştır. 
Bundan dolayı Saadet Partisi'nin dışındaki partilerin hepsi temelde birbirinin aynıdır ve vazifeleri, bilerek veya bilmeyerek Irkçı Emperyalizm'in bekçiliğini ve tahsildarlığını yapmaktan ibarettir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 


ADİL EKONOMİK DÜZEN 

Giriş 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 2. Maddesinde, paylaşımda adil bir düzenin kurulmasını gerekli görmektedir. 


Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 2. Maddesi: “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.” 


Anayasa'nın 2. Maddesinde görüldüğü gibi devletin adil olacağı temel esas olarak vazedilmiştir ve bu madde değiştirilemeyecek maddeler içerisindedir. 


Yine Anayasa'da vatandaşların eşitliği, fırsat eşitliği ve angaryanın yasak olduğu birçok yerde belirtilmiştir. 


Fakat ne yazık ki uygulama bu temel esasların tam tersi olarak yürütülmektedir. 


Çünkü düzenin adil olması emir olunduğu halde, ne olacak da adil olacak, bu belirtilmemiştir. Aslında düzenin adil olması için gerekli şartlar tespit edilmeli ve Anayasa'da belirtilmelidir. 
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I. ADİL EKONOMİK DÜZENİN TEMEL ÖZELLİKLERİ 


Sistemler arasındaki fark, hak ve paylaşım anlayışındaki farklardan kaynaklanmaktadır. Burada “Hak” ile “Batıl” arasındaki fark özetle anlatılacaktır. 


A. Hak ve Batıl Arasındaki Fark 

Hak kelimesinin lügat manası “değişmez” demektir. Istılah manası ise, “Her şart altında doğru olan şey” demektir. Mesela iki kere ikinin dört ettiği gibi... 

Batıl kelimesinin lügat manası “isabetsiz, yanlış” demektir. Istılah 


manası ise, “Her şart altında yanlış olan şey” demektir. Mesela iki kere iki üç eder iddiası gibi. 


Bugünkü Batı medeniyeti, kendilerinin de her zaman belirttikleri gibi Eski Roma medeniyetine, Eski Roma Medeniyeti, Eski Yunan Medeniyetine, Eski Yunan Medeniyeti de Eski Mısır Medeniyetine yani Firavunlara dayanmaktadır. 


Firavunlar insanlara zulüm yaparken, bu yaptıkları zulümleri “Biz size zulüm yapıyoruz” diye yapmazlardı. Yaptıkları zulümleri, bu bizim hakkımız diye yaparlardı. Hataları, onların hak anlayışlarının yanlış olmasından, batıl olmasından kaynaklanmaktaydı. 


Batılın hak anlayışına göre hak 4 sebepten doğmaktadır. Bunlar, 


1. Kuvvet 

2. Çoğunluk 

3. İmtiyaz, ayrıcalık 
4. Menfaat, çıkar 


Hiç şüphesiz gerçekte bu sebeplerin hiçbirisi hak sebebi olamaz. 
Fakat batıl inanış bunları hak sebebi saymaktadir. 


Doğru ve hakiki hak anlayışına göre hak, 4 sebepten doğar bu sebepler şunlardır: | 


1. Cenâb-ı Hakk'ın bütün insanlara eşit olarak verdiği temel 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insan hakları 
Bu haklar aşağıdaki beş temel haktır: 


a) Yaşama hakkı 

b) Neslin korunması, ırz ve namusun korunması hakkı c) Mülkiyet hakkı 

d) Aklın korunması hakkı 

e) İnancın korunması hakkı 


2. Emek 
3. Karşılıklı rıza ile yapılan mukavele 
4. Adalet gereği doğan haklar 


Hakiki hak anlayışına göre hak yalnız bu 4 sebepten dolayı doğar. 
Bunun dışında hiçbir sebepten dolayı hak doğmaz. Ne kuvvet, ne çoğunluk, ne imtiyaz, ne de çıkar hak sebebi olamaz. 


İşte insanlık tarihi boyunca hak ve batıl birbiriyle mücadele etmiştir. Bu mücadelenin temelinde hak anlayışı ve kabulündeki farklılık yatmaktadır. 


Batıla dayanan medeniyetlerin temelinde “Kuvveti üstün tutan zihniyet” yatmaktadır. 


Hakka dayanan medeniyetlerin temeli ise “Hakkı üstün tutan zihniyete” dayanmaktadır. 


Takriben 350 yıldan beri yeryüzünde kaba kuvvete dayanarak üstünlük tesis etmiş bulunan “Irkçı Emperyalizm” gerçekte “kuvveti üstün tutan bir zihniyet” medeniyetidir. İnsanlığa saadet getirmesi mümkün değildir. Sadece zulüm yapmaktadır. Nitekim bu medeniyet, insanlığı iki ikiz kardeşiyle ezmektedir. Bunlardan birisi “Komünizm”, diğeri de “Kapitalizm””dir. 


Her iki sistem de temelde birbirinin aynıdır. Çünkü her ikisi de “kuvveti üstün tutan bir zihniyet”e dayanmaktadır. Bundan dolayı netice itibariyle bir “ezen-ezilen” sistemidirler. Aralarındaki tek 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fark Komünizm'de ezen güç siyasi güçtür,.Kapitalizm'de ezen güç ise ekonomik güçtür. Sermayeyi elinde bulunduran tekelci mutlu azınlığın gücüdür. Bugün Komünizm çökmüştür. Düşmanı olmayan yaşayamaz şeklinde batıl bir inanışa sahip olan Siyonist küresel sömürü sermayesi, Kapitalizm”in karşısına düşman olarak İslam'ı koymuştur. Ancak Kapitalizm de dünyaya huzur ve barış getirmekten çok uzak olduğu için Komünizm gibi yok olmaya mahkümdur. 


Komünizm 70 sene insanlığa zulmettikten sonra yıkılmıştır. Kapitalizm de sadece zulmetmektedir, bunun da yıkılıp gitmesi mukadderdir. Şimdilik ayakta durmasının tek sebebi Kapitalizm'in, emperyalizm ve Irkçı Emperyalizm'in bir sömürü aracı olması yüzünden suni olarak korunması ve yaşatılmaya çalışılması yüzündendir. Her iki nizamın da temeli batıldır ve insanlığa saadet getirmesi mümkün değildir. 


İnsanlık şimdi kendisine “Mutluluk-Saadet” getirecek yeni bir düzen aramaktadır. Bu düzen ancak Hakkı üstün tutan “ADİL DÜZEN” olabilir. Biz bu bölümde Hakkı üstün tutan “Adil Düzen”in “Adil Ekonomik Düzen” bölümünü söz konusu etmekteyiz. 


B. Hakkı Üstün Tutan Ekonomik Düzen: 
Adil Ekonomik Düzen 


Yukarıdaki açıklamalarımızda da belirttiğimiz gibi “Adil Ekonomik Düzen” temelde “Hakkı Üstün Tutan” zihniyete dayanmaktadır. 
Bu zihniyetin temel esası, batıl zihniyetlerden farklı olmasıdır. Bu husus yukarıda açıklanmıştır. 


Adil Ekonomik Düzen; ekonomik düzenin her noktasında sömürüye müsaade etmeyen, herkese hakkını veren, herkese karşı eşit davranan ve herkese fırsat eşitliği veren, herkesin faydalı, yapıcı faaliyetlerini destekleyen, ekonomik faaliyetleri teşvik eden, ekonomik gelişmenin önündeki lüzumsuz ve haksız engelleri ortadan kaldıran bir ekonomik düzendir. 
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C. Adil Ekonomik Düzen Tam ve Mütekamil Bir Düzen'dir 


Temel esasları aşağıda açıklandığı zaman daha açık bir şekilde görüleceği gibi Adil Ekonomik Düzen, tam ve mütekamil fıtri bir düzendir. 


Kapitalist Düzen hakka dayanan, teşvik edici ve tanzim edici bir faktör olan “kâr” ile birlikte haksız bir sömürü ve zulüm aracı olan “faiz’e de yer vermiştir ve yine Kapitalist Düzen'de faydalı olan ekonomiyi tanzim eden ve yönlendiren “Serbest piyasa rekabetine” yer verildiği gibi tatbikatta tröstlerin ve tekellerin oluşmasına mani olamamaktadır. 


Buna mukabil Komünist rejim, prensip olarak faize karşı olmakla beraber bunun yanında “Mülkiyet Hakkına” ve “Kara” da karşı çıkmak suretiyle insan tabiatına aykırı düşmekte ve “Serbest piyasa rekabetine” yer vermeyip ekonomiyi (Merkezi planlama) ve ”Masa başında fiyat tespiti” suretiyle yönlendirmeye çalışmıştır. 
Halbuki gerçekte bu yolla ekonomiyi tahrip etmiş ve makro iktisadi dengeleri tesis edememiştir. 


Yine, aşağıda temel esasları açıklandığı zaman daha açık olarak görüleceği gibi Adil Ekonomik Düzen, ekonominin hakka dayanan yönlendirici ve teşvik edici bir unsuru olan kara müsaade ettigi halde, bir haksızlık ve sömürü vasıtası olan “faize” yer vermemektedir. Ayrıca serbest piyasa rekabetini ve mülkiyet hakkını esas alarak bunların faydalarına yer vermekte; buna mukabil tekelleşmeye ve “ihtikara” fırsat vermemek suretiyle bunların zararlarından ekonomiyi ve insanları korumaktadır. Böylece Adil Ekonomik Düzen; “Hakkı üstün tutan zihniyet'e dayalı tam, mütekâmil ve ideal bir düzendir.” Bu düzende Kapitalizm'in ve Komünizm'in faydalı yanları mevcuttur. Fakat mahsurlu ve zararlı yanlarına ise yer verilmemiştir. 


II. ADİL EKONOMİK DÜZENİN TEMEL ESASLARI 


Bilindiği gibi matematik ilminde bir sistem, o sistemi doğru kabul 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eden temel esaslarla, diğer bir ifadeyle “Aksiyom = mütearife = meselleme” ile tarif edilir. 


Mesela “Öklit Geometrisi” 3 temel aksiyoma dayanır. Buna mukabil “Lobaçevski Geometrisi” başka 3 aksiyoma dayanır. Tabi sayılar ise 4 aksiyoma dayanırlar. 


Bunun gibi bir oyunun dama oyunu olabilmesi için temel esaslar vardır. Satranç oyunu olabilmesi için de yine bu oyunun kendine mahsus temel esasları vardır. Aynı şekilde futbol oyununun temel esasları ayrıdır. Hentbol oyununun temel esasları ayrıdır. Mecelle “Usul-ü Fıkıh” ile ilgili temel esasları ihtiva eden ilmi bir eserdir. 


İşte tıpkı bunlar gibi İktisat Biliminde de şayet bir ekonomik düzen “Kapitalizm” sisteminin temel esaslarına uygun olarak yürüyorsa, o sistem Kapitalist sistemdir, yok eğer Komünizm esaslarına uygun olarak yürüyorsa o sistem Komünist sistemdir. 


Biz aşağıda bir ekonomik düzenin “Adil Düzen” olabilmesi için o düzenin hangi esaslara uygun olarak yürümesi gerektiğini belirtmeye çalıştık. Bu esasları belirtirken bunların, düzeni tarif eden temel aksiyomlar olmasını gözettik ve bu noktayı nazarla Adil Ekonomik Düzen'i 31 temel esas ile tarif etmeye çalıştık. Bu esaslardan 3 tanesi genel esaslardır. 7 tanesi parayla, 7 tanesi krediyle, 7 tanesi vergiye, 7 tanesi de sosyal güvenlikle ilgili esaslardır. 


Tablo 7'de yer alan temel esasların kısaca açıklamalarını yapalım 


A. Genel Esaslar 


Adil Ekonomik Düzen'in “genel” esasları, bu düzende ekonomik faaliyetler açısından devletin ne yapacağını, şahısların neler yapacaklarını ana hatlarıyla tanzim eden esaslardır. 


Tablo 7'nin birinci sütununda görüldüğü gibi Adil Ekonomik Düzen'de ekonomik faaliyetleri şahıslar yürütürler. Devlet bunların bu faaliyetleri yürütmelerinde kendilerine yardımcı olur. Bu yardım ülkenin ve bölgelerin kalkınma planlarının hazırlanmasını teşvik suretiyle yapar. 
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1-DEVLET 
MAKRO PLAN 
PROJE 
YÖNLENDİRME 


TEŞVİK 
(Tam Teşvik) 


DESTEK 
(Tam Destek) 


2-DEVLET 
GENEL HİZMETLER 


TANZİM | 
HİZMETLERİ 


3-ŞAHISLAR 


EKONOMİK 
FAALİYETLER 


1-MAL-PARA 
2-FAİZ YOK 


3KARSILIKSIZ 
PARA YOK 


4PARA KARŞILIĞI 
-ARSA 
-TESİS 
“STANDART MAL 
-ALTIN ve DÖVİZ 


S-İSTENİLEN ANDA 
DEĞİŞTİRME 


MAE PARA 


GHERKESE EŞİT 
MUAMELE 


7-FİYATLAR 
ARZTALEBE 


DAYALI KRİTERLERE 
GÖRE TESPİT EDİLİR 
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1-ORTAKLIKLAR 


KAR ORTAKLIĞI 
ANLAŞMALARI 


2-HAKKI MÜKTESEP 
KARŞILIĞI 


3-EMEK KARŞILIĞI 
4-REHİN KARŞILIĞI 


5-ÖDENMİŞ VERGİ 
KARŞILIĞI 


6-YATIRIM PROJESİ 
KARŞILIĞI 


7-SELEM SENEDİ 
KARŞILIĞI 


Tablo 7 


1-DEVLETİN HİZMETİ 
KARŞILIĞI ALDIĞI HAK 


2-ТЕК VERGİ 
3-ÜRETİM CİNSİNDEN 
4-GELİRDEN VERGİ YOK 
5-VERGİ, 

-KREDİ 

-HİZMET 

-SİGORTA 


6-BEYANA GÖRE 
-GAYRİMENKUL 


DEĞER . 
-HÍSSE SENEDİ 


BEDELİ . 
-İSTİMLAK BEDELİ 


7-ÜRETİMDEN ALINACAK PAY 
ANAYASA İLE BELİRLENİR 


ADİL EKONOMİK 
DÜZEN 


SOSYAL GÜVENLİK 
1-HERKES SİGORTALI 


ZSİGORTA VE EMEKLİLİK 
İÇİN PARA ÖDENMEZ 


#-İŞSİZLİK VE EMEKLİLİKTE 
HERKESİN (YAŞ, TAHSİL, 
HİZMET, EHLİYET) 
ESASINA GÖRE NE __ 
ALACAĞI “KATSAYI” İLE 
BELİRLENİR 


4-İŞSİZLİK VE EMEKLİLİK 
KARŞILIĞI BÜTÇEDEN 
ÖDENİR. MİLLİ GELİRLE 
ORANTILI PAY 


S-İŞSİZLİK VE EMEKLİLİK 
TALEBE VE BEYANA GÖRE 
İSTEDİĞİ ZAMAN 


6-EMEKLİ OLAN KREDİ 
HAKKINI KAYBEDER 


7-EMEKLİLİK MAAŞI 
EMEKLİYE AYRILDIĞI 
ZAMANKİ MESLEKİ 
DERECE, YAŞ, TAHSİLE 
GÖREDİR. 


Devlet, ayrıca ekonomiyle ilgili genel hizmetleri yaptırır ve kontrol eder ve yine ayrıca ekonomiyle ilgili tanzim hizmetlerini yürütür ye kontrol eder. 


Bu yüzden Adil Ekonomik Düzen'in genel esasları 3 temel esasta toplanır. Bunlar şunlardır: 


1- Ekonomide Devletin Görevi 


Adil Ekonomik Düzen'de devlet, ülke ve bölgelerin makro planını yaptırır. Bunlarla ilgili yatırım projelerini hazırlatır. Böylece herkes ülkenin her yerinde, tarım, sanayi ve hizmetler sektöründe gerek mevcut yatırımların verimliliğini artırmak yönünden ve gerekse yeni yatırımlar yönünden hangi profelerin teşvik edileceğini önceden bilir. 


Şahıslar ya tek başına, ya şirketler veya vakiflar halinde bu projelerden istediklerini seçerler ve bunları yürütürler. Devlet, bu proyeleri her bakımdan destekler ve çeşitli teşviklerle bunların en faydalı ve verimlilerinin öncelikle gerçekleşmesini yönlendirir. 


2- Devletin Ekonomi İle İlgili Faaliyetleri 


Adil Ekonomik Düzen'de devlet ekonomik faaliyetlere iki türlü hizmet yaparak katılır. Bunlar, 


- “Genel Hizmetler” ve 
- “Tanzim Hizmetleri”dir. 


a. Devletin Sunduğu Genel Hizmetler 

Güvenlik, yönetim, yargı, enerji temini, su, yol, altyapı hizmetleri, sağlık, öğretim hizmetleri, ulaşım, iletişim hizmetleri vs. gibi hizmetlerdir. Devlet, ayrıca tıpkı noterler, yeminli muhasipler ve yeminli mimari bürolar, gibi muhasebe ve ambar vs. gibi hizmetlerinin yürütülmesini de temin eder. Bu hizmetler gruplar halinde tasnif edilirse, bunları takriben 24 çeşit hizmet grubunda toplamak mümkündür. 
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b. Devletin Tanzim Hizmetleri 


Adil Ekonomik Düzen'de devlet ayrıca temel ekonomik malların tanzim hizmetlerini yürütür. Mesela Adil Ekonomik Düzen'de bugünkü Toprak Mahsulleri Ofisi'nin yerini bir Buğday Vakfı alacaktır. Bu kuruluşun vakıf olarak adlandırılması, hiçbir kâr gayesi gütmeyip sırf vatandaşa hizmet için kurulmuş olmasındandır. 
Bu vakıf bütün ülke sathında belde seviyesine kadar teşkilatlanmıştır. 


Buğdayı olup, satmak isteyen buğdayını bu vakfa verecek, o günkü fiyat üzerinden parasını alacaktır. Veya buğday satın almak isteyen kimse o esnadaki fiyat üzerinden parasını verip dilediği kadar buğdayı alacaktır. 


Vakfın vazifesi bu muameleleri yapmak ve depolarındaki buğdayı iyi bir şekilde muhafaza etmektir. Bu hizmeteri sırf bir hizmet olarak yapacaktır. Ayrıca bu hizmetlerden dolayı kâr gayesi gütmeyecektir. 


3- Ekonomik Faaliyetleri Şahıslar Yürütürler 


Adil Ekonomik Düzen'de bütün ekonomik faaliyetleri şahıslar yürütürken bunlar bu faaliyeteri, ya şahıs olarak, ya şirket olarak veya vakıflar olarak yürütürler. 


B. Para Nedir? 


İnsanların yaradılış karakteri diğer canlılardan farklıdır. İlim adamlarının hayvanlar üzerinde yaptıkları araştırmalar gösteriyor ki hayvanlar çok üretiyorlar az tüketiyorlar. 


Bilindiği gibi bal arıları bal yaparlar. Bu balın bir kısmını da kendileri yerler ama yaptıkları bal yediklerinden çok fazladır. Bu fazla kısımdan insanlar yararlanırlar. 


İlim adamları bal arılarının yaptıkları balın bir kısmını almışlar ve görmüşlerdir ki, kovanda balın azalması üzerine arıların iştahiarı kesilmiştir ve arılar daha az bal tüketmeye başlamışlardır. 
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Kovandan daha çok bal alınması halinde ise, görülmüştür ki arılar ölmüşler ve fakat kalan az balı bitirmemişlerdir. Bu deneyler hayvanların çok ürettiklerini buna mukabil az tükettiklerini göstermiştir. Bunun hikmeti Cenab-ı Hakk”ın hayvanları insanlara faydalı olmak için yaratmış olmasıdır. 


Buna mukabil insanların tabiatı ve yaradılışları hayvanların aksinedir. İnsanlar tab'ıları (yaradılışları) itibariyle sadece tüketmek istiyorlar, üretmenin zahmetine katlanmak istemiyorlar. Nitekim bir insana sofraya buyurun dendiği zaman yüzü gülüyor, şu kazmayı al burayı kaz dendiği zaman suratı asılıyor. Bunun hikmeti ise insanların Cennet için yaratılmış olmalarıdır. 


Cennette insanlar sadece tüketecekler, ayrıca üretmek mecburiyetinde kalmayacaklardır. Daru'I-karar ahirettir. Ancak ne var ki insanlar geçici (muvakkat) olarak bu dünyada imtihan olmaktadırlar ve yukarıda bahsedilen tab”iları, bu dünyanın şartlarına ters düşmektedir. Ne yapalım ki, biz de işte bu yaradılıştaki insanlar için Adil Düzen kuralım ve sosyal hayatta nimeti-külfeti adil paylaştıralım. Bu yaradılıştaki insanlar için adil bir düzen nasıl kurulacaktır. Bunun için temel şart şudur: 


İnsanlara denmesi lazımdır ki, “Gel kardeşim buraya bak sen hep tüketmek istiyorsun, buna mukabil hiç üretmek istemiyorsun. 
Sana müsaade ediyoruz, lüzumsuz israf yapmamak şartıyla istediğin kadar tüket, ama bir şartımız var. Ne kadar tüketeceksen o kadar da kendin üreteceksin, başkasının hakkını yemeyeceksin.” 


Bu kural tatbikatta nasıl gerceklestirilebilecektir? Bunun çaresi şudur: Bir kimse diyelim ki A malını üretti ve bunu başkalarının faydalanmasına sundu. Mesela götürdü A malına ait vakfa teslim etti. A malının bu anda bir kıymeti vardır. Bunu üreten kimse aynı kıymete eş değer başka istediği malları alıp tüketebilir. 
Önemli olan ne kadar üretti ise ona eşdeğer tüketme yapmasıdır. 
Başkasının hakkını yememesidir. İşte bunun için A malını üreten kimseye, o malın kıymetine eşdeğer dilediği mallardan tüketebil- 


80 | YENİ BİR DÜNYA ve ADİL DÜZEN 


mesi için özel bir senet verilir. Bu özel senede para denir. Bundan dolayı para demek, herhangi bir üretimi yapan kimseye bu üretimine eşdeğer tüketme hakkı olduğunu göstermek üzere verilen özel senet demektir. 


Bundan dolayı Adil Ekonomik Düzen'in parayla ilgili temel şartları, aksiyomları şunlardır: 


1. “Para = Mal” İlkesi 


Adil Düzen'de “Para = Mal”dır. Bunun manası şudur: İnsanlar ne değerde mal üretip bunu toplumun yararlanmasına sunmuşsa, onun karşılığında da, ona eşdeğer tüketim hakkı olduğunu gösteren senedini almıştır. Bu yüzden başkalarının yararlanmasına arz edilen mal ne kadarsa, vatandaşların cebinde de ona eşdeğer tüketim hakkı senedi yani para bulunmaktadır. Bu yüzden arz edilen malların toplam değeri ne kadarsa, vatandaşların cebindeki tüketim hakkını gösteren senetlerin toplamı, yani para da o kadardır. Diğer bir ifade ile para-maldır. 


2. “Faiz Yok” İlkesi 


Adil Düzen'de faiz olmaz. Çünkü faiz, haksızlıktır, zulümdür. Uretmeyenlerin üretenlerin elinden faiz miktarı kadar malı zorla almalarıdır. Zira Kapitalist Düzen”de faiz nedir? Malı üretiyorsunuz, toplumun faydasına arz ediyorsunuz. Buna karşılık üretiminize eşdeğer tüketme hakkınızı gösteren senedinizi yani paranızı alıyorsunuz. Kapitalist Düzen”de bu parayı bir bankaya koyuyorsunuz. Bir yıl sonra faizinin ilavesi ile beraber bu para size iade ediliyor. Siz bu bir yılda yeni bir üretim yapmadınız. Buna mukabil size üretim yapmadan ilave bir tüketim hakkı veriliyor. 
Kapitalist Düzen bu tüketim hakkını nereden veriyor? Ya açıktan para basarak veriyor. Bu takdirde bu herkesin hakkını alıp size vermek demektir. Çünkü açıktan basılan para arz-talep kaidesine göre mevcut malların fiyatlarını yükseltir. Veyahut da başka bir üretenin hakkını alıp size vermektedir. Bu da, o kimsenin yani 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üretenin, yani emekçinin, yani fakir fukaranın hakkını alıp, getirip size vermek demektir. Her ikisi de haksızlıktır ve zulümdür. Bunun için faiz yiyen insan, fakir fukaranın gözyaşını içen, etini ve kanını yiyen insan gibidir. Kan içen bir vampir durumundadır. Saadeti başkalarının ızdırabında arayan insan durumundadır. 


Ayrıca bir defa haklı veya haksız olarak sermayeyi ele geçiren kimse faiz yoluyla hiç emek harcamadan haksız olarak başka insanları sömürmekte ve oturduğu yerde büyük kazançlar elde edebilmektedir. Bu ise nefis terbiyesi görmemiş insanlardan fakir olanları zaruretten dolayı ahlaksızlığa iten, zengin olanları da haksız olarak elde ettikleri çok büyük kazançlardan dolayı ahlaksızlığa iten ve netice itibariyle toplumların “ahlöki çöküşüne” ne sebep olan bir faktördür ve faiz 40 çeşit belanın mikrobudur. 


Bu gerçekleri örtbas etmek ve bilerek veya bilmeyerek Faizci Kapitalist Nizam'ın savunuculuğunu yapmak için: 


- Para da özel bir maldır. Çünkü bunun istikrarı ve değerinin muhafazası için büyük emekler harcanmakta ve masraflar yapılmaktadır. 


- Malın kirası oluyor da paranın kirası niçin olmasın? Faiz de kira gibi bir şeydir, dolayısıyla haktır. 


- Çünkü sermaye de üretimin bir unsurudur. Faiz sermayenin kirasıdır gibi iddialar ileri sürülmektedir. Batılı iktisatçılar Hristiyanlığın da yasakladığı faizi, kuvveti hak nedeni sayan mantıkla savunmuşlar ve bu mantığa dayanarak ileri sürdükleri görüşleri ile Faizci Kapitalizm‘in kurumsallaşmasına ortam hazırlamışlardır. 


Gerçeğe aykırı mütalaaların ve fikirlerin ileri sürülmesinin ilmi bir değeri yoktur. Çünkü aşağıdaki “vergi” bölümünde açıklanacağı gibi gerçekte “Para; sembolik bir değerdir, mal değildir, üretimin bir unsuru değildir.” Para ne ekmeğin tuzudur, ne de motorun pistonudur. Ayrıca parada, kiraya verilen mallarda olduğu gibi aşınma ve yıpranma söz konusu değildir. 
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3. Karşılıksız Para Yok İlkesi 


Adil Düzen'de yukarıda da açıklandığı gibi “рага = mal“dır. Yani toplumun faydasına arz edilmiş bulunan üretilmiş mallar ne kadarsa vatandaşın cebinde ve piyasada o kadar para vardır. Ne fazla ne eksik. Bundan dolayı Adil Düzen'de karşılıksız olarak para basılıp piyasaya sürülmesi söz konusu olamaz. Çünkü üretim olmadan, mal karşılığı olmadan karşılıksız olarak piyasaya para sürülmesi, haksız olarak fiyatların artmasına sebep olur. Bu ise üretenlerin, emekçilerin hakkını yemektir. Ve Adil Düzen'de temel esas herkesin kendi ürettiği kadar tüketmesidir. Başkasının hakkını yememesidir. 


4. Paranın Eşya İle Tanımlanması İlkesi 


Paranın arsa, tesis, standart mal, altın ve döviz karşılığında çıkartılması ilkesi paranın mala eşit olması açısında önemlidir. Adil Düzen'de alınıp satılabilen malları 4 grupta toplamak mümkündür. 
Bunlar satışa arz edilmiş arsalar, tesisler, standart mallar, altın ve döviz yani kıymetli madenler ve değerlerdir. Bunlar ne miktarda satışa arz edilmişse bunlar karşılığında o miktarda para mevcuttur. Alınıp satılabilen bu mallar dışında başka şey karşılığı olarak piyasaya para sürülemez. 

Adil Düzen'in yukarıda açıklanan 4 temel ilkeye ilaveten parayla ilgili olarak diğer 3 temel ilkesi de şunlardır: 

a. “İstenilen anda değiştirme” ilkesi 

b. “Herkese eşit muamele” ilkesi 

c. “Fiyatlar, arz-talebe dayalı kıstaslara göre tespit edilir” ilkesi 


Adil Düzen'de herkes istediği anda malını temsil eden senedini paraya, parasını da mala çevirebilir. Bu esnada ülkenin her yerinde, herkese aynı fiyat uygulanır ve eşit muamele yapılır. Fiyatlar arz-talep kaidesine dayalı olarak adil ve uygun kriterlere göre tespit edilirler. 
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Bu kriterlerin ne mana taşıdıklarını açıklamak için aşağıdaki bir misalden yararlanarak açıklamaya çalışalım: 


Temel ihtiyaç maddelerinin başında gelen buğdayı ele alalım. Bir ülkenin nüfusuna, ihtiyacına ve muhtelif şartlarına göre depolarında ne miktar buğday stoku bulundurulması gerektiğinin tespiti hiç şüphesiz bir uzmanlık konusudur. Diyelim ki mesela Türkiye gibi 
70 milyonluk bir ülkenin depolarında en az 1 milyon ton buğday 
stokunu bulundurması gerekli olsun. Bu takdirde ülkede 81 il 895 
ilçe ve 1200 beldede çeşitli büyüklüklerde silo ve depoların bulundurulması ve bu depolarda toplam olarak en az 1 milyon ton buğdayın bulundurulması gerektiği kabul edilsin. Depoların hepsinin bir bilgisayar sistemiyle birbirine bağlı olduklarını ve herhangi bir depodaki alım satım görevlisinin istediği anda bir düğmeye basarak kendi deposunda, civar depolarda ve bütün Türkiye'de, toplam olarak ne kadar buğday stokunun bulunduğunu bilmesi mümkün olsun. 


Uzmanlarca bir tablo temel kriterlere göre belirli bir süre için tanzim edilmiş olsun ve bu tablo depolardaki toplam buğday stokuna göre, buğdayın fiyatının ne olması icap ettiğini göstersin. Tabi bu fiyatdepolarda toplam buğday çoksa, düşük olacak; az ise yüksek olacaktır. Bir buğday üreticisi buğdayını “Buğday Vakfı”na getirdi, satacak. Depo alım satım görevlisi düğmeye bastı. Depolarda toplam 1 milyon ton buğday olduğunu gördü. Duvardaki tabelaya baktı. Buna göre mesela buğday fiyatının kilosunun 1 TL olduğunu okudu. Müşteriye söyledi. Müşteri fiyatı uygun gördü. Buğdayını sattı. Bir müddet sonra tekrar buğday satmak için geldi. Görevli düğmeye bastığı sırada depolardaki toplam buğday stokunun mesela 1 milyon 200 bin ton olduğunu gördü. Duvardaki tabelaya baktı. Bu stoka göre buğdayın kilosunun fiyatının 80 kuruş olduğunu okudu. 


Müşteriye söyledi, müşteri buğdayın fiyatı düşmüş görünce, “bu fiyatla ben buğday satmam, bilakis kendim buğday alırım” dedi ve bir miktar buğday aldı götürdü. Bir müddet sonra tekrar buğday almak için geldiğinde görevli düğmeye bastı, bu arada herkes buğday almış, depolarda buğday azalmış ve mesela o anda toplam buğday stoku 800 bin tona inmiş. Bunu tespit ettikten sonra duvardaki tabelaya baktı 800 bin ton stok halinde buğday fiyatının 
1 kilosunun 1,20 TL olduğunu okudu, müşteriye söyledi. Müşteri 
fiyatlar yükselmiş, o halde “ben bu fiyattan buğday almıyorum ve buğdayımı satıyorum” dedi ve sattı. 


İşte Adil Düzen'de malların fiyatları, arz-talep kaidesine göre adil kriterlere göre bu misalde olduğu gibi teşekkül etmektedir. Böylece yurdun her yerinde herkese eşit muamele yapılarak alım-satım işleri yürümektedir. Herkes istediği anda parasını mala, malını da paraya çevirebilmektedir. 


Burada çok kısaca sadece bir ilkeyi açıklıyoruz. Adil Düzen'de fiyat düşük iken bolca alıp, fiyat yüksekken satarak ihtikâr yapmak isteyenlere karşı gereken her türlü tedbir alınmıştır. Konuyu dağıtmamak için bu teferruata girmiyoruz. 


Görüldüğü gibi Adil Düzen'de fiyatların teşekkülü bakımından, arz-talep kaidesi esas alınmakta ve “Serbest Piyasa Ekonomisinin” bu faydalı mekanizması, Adil Düzen'in içinde aynen mevcut bulunmaktadır. Bunun faydalarından yararlanılmaktadır. 
Komünizm'de fiyatlar merkezi planlamayla masa başında tespit edildiği için bu tespitler ekonomiyi tahrip etmiştir. Hâlbuki arz-talep kaidesinden yararlanıldığı zaman, talebe göre arz ayarlanmakta, böylece üretim rasyonel olmakta, ihtiyaç neye varsa ve ne kadarsa ekonominin üretiminin buna göre ayarlanması temin olunmakta ve böylece kıtlık olmadan ve israf olmadan ihtiyaçlar, maksada en uygun şekilde karşılanmaktadır. Ama buna mukabil Kapitalizm”de bu imkân suistimal edilmekte, düzenin yapısı dolayısıyla tekeller ve karteller oluşarak fiyatlar suni olarak arttırılmakta, büyük kitleler bu yoldan sömürülmektedir. Hâlbuki Adil Düzen'de tekelleşme ve kartelleşmeye imkân ve zemin bulunmamaktadır. Çünkü Adil Düzen'de üretim için yeteri kadar kredi bulunabildiği halde ihtikâr, mal depolama ve tekel tesisi için kredi 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bulunamamaktadir. Böylece Kapitalizm”in bu mahsurlu tarafı Adil Düzen'de yer almamaktadır. 


C. Adil Ekonomik Düzen'in Krediyle İlgili Esasları 

Çağımızda kredi, iktisadi faaliyetlerin yönünü ve yoğunluğunu belirlemektedir. Kapitalizm, mevcut faizli kredi kurumları vasıtasıyla tekelleşmeye ortam hazırlamaktadır. 


Daima şu sorularla karşılaşılır: 


- Bugünkü dünyada faiz kalkar mı? 
- Faiz kalkarsa kim kime para verir? 
- Yatırım yapacak insan parayı nereden bulacak, nasıl bulacak? 


İşte bu bölümde bu soruların cevapları verilmiş olacaktır. Bunun için önce Adil Düzen'de “kredi”nin ne olduğunu tarif etmekte fayda vardır. Yukarıdaki “para” bölümünde belirttik ki Adil Düzen'de “Herkes ne kadar üretti ise o kadar tüketme hakkına sahiptir.” 
Peki, bir insan hiçbir şart ve şekil altında ürettiğinden fazla tüketme hakkını kullanamaz mı? Kullanabilir. İşte bir kimsenin “Sonradan geri vermek şartıyla ve belirli şartlar altında geçici bir süre için ürettiğinden daha fazla tüketme hakkı kullanması imkânına kredi diyoruz.” 


Adil Düzen'de 7 türlü kredi imkânı vardır. Bunların hepsi de faizsizdir ve hiçbirisi de enflasyona sebep olmaz. Bu kredi imkânları şunlardır: 


1. Ortaklıklar 


Adil Düzen'de aynen bugünkü düzende olduğu gibi fertlerin bir araya gelerek ortaklıklar kurmaları, kendi tasarruflarını birleştirerek ekonomik faaliyetlerde bulunmaları mümkündür. Ortaklıklar hem üretim yapabilir, hem de tesis yapabilirler. Bu her iki amacı gerçekleştirmek için de faaliyet gösterebilir. Bu amaçlar aşağıda açıklanmaktadır: ` 


86 | YENİ BİR DÜNYA ve ADİL DÜZEN 


a) Bir araya gelip bir tesiste, bir mal üretip bunu kârıyla satmak ve elde edilen kârı ortaklar arasında bölüştürmek, 

b) Veya bir araya gelip bir ortaklık olarak bir tesis kurmak, bu tesiste üretim yapıp üretilen malları satarak kâr etmek veya tesisi satarak kâr etmek ve kârı ortaklar arasında bölüştürmek. Yani hem tesise, hem üretime ve hem de kârına ortak olmaktır. 


Böylece bir kimse kendi ürettiğinden, yaptığı tasarruftan fazlasını, muvakkat bir zaman için belli şartlarla tüketmek imkânnı kullanmış olmaktadır. Böyle bir kullanımda çok tabii olarak görüldüğü gibi ne faiz söz konusudur, ne de enflasyon. 


2. Hakkı Müktesep Karşılığı Kredi 


Bunun manası şudur: Bir kimsenin mesela 1000 liralık bir tasarrufu var. Bunu götürdü, bir ATM kartıyla bankaya yatırdı. Bu parası 
1 yıl bankada kaldı. 1 yıl sonra gitti ATM kartıyla bankadan 12.000 
TL para çekti ve 1 ay kullandı, sonra iade etti veya 3 bin lira çekti 
4 ay kullandı veya 4 bin lira çekti 3 ay kullandı. Bu rakamları şuna 
göre tespit ediyoruz. 


“Bankaya yatırılan para” x “bankada kaldığı süre” - “Hakkı müktesep kredi hacmi”. Böylece bir kimse muvakkat bir zaman için, bilahare iade etmek üzere belirli şartlar altında ürettiğinden daha fazla bir tüketim hakkı yani kredi kullanmış olmaktadır. İşte bu kredinin adı “Hakkı Müktesep” kredisidir. 


Adil Düzen'de banka hizmetini genel olarak devlet yapar. Özel şahısların banka kurmaları, faizsiz olarak çalışıp mudilerine kâr temin etmeleri mümkündür. Ancak yukarıda söylediğimiz bankacılık hizmetlerini genellikle devlet yapar. Onun için bankanın batması söz konusu değildir, banka sağlamdır. Bu itibarla yukarıda açıklanan Hakkı Müktesep kredisi şu demektir ve ekonomiye iki önemli fayda sağlamaktadır: “Benim şu anda param var, bir süre kullanmayacağımı biliyorum, bankaya koyuyorum. Benim kullanmadığım bu parayı o sırada Erzurum'daki kardeşim alıp kullanı- 


ADİL EKONOMİK DÜZEN | 87 


yor. Onun parasını kullanmadığı zamanda ben alıp kullanıyorum”. 
Dolayısıyla ne faiz ne de enflasyon söz konusu değildir. Diğer yandan ortada bir kredi vardır ve bundan ekonomi için yararlanılmaktadir. 


Diğer çok önemli bir fayda ise, Adil Düzen”de kimsenin kullanmadığı parasını cebinde veya yastığının altında saklaması söz konusu değildir. Çünkü para bankada durursa, Hakkı Müktesep kredisi imkanı doğmaktadır ve de banka sağlamdır. Böylece Adil Düzen'de bütün para her zaman ekonominin hizmetindedir. Bu da ideal bir durumdur. 


3. Emek Karşılığı Kredi 
Bu kredi şudur, bir misalle açıklayalım: 


Benim bir hazır giyim atölyem var, burada 20 tane dikiş makinem var, işçilerimi tutup çalıştırırsam konfeksiyon üretebiliyorum ve karli iş yapabiliyorum. Piyasada şartlar müsait, ancak ne var ki işletme sermayem yok. 


Adil Düzen'de bu bir problem değildir. Atölye sahibi olduğum vesikamı ortaya koyarım, dürüst bir insan olduğuma dair mensup olduğum “Ahlak Topluluğu”nun bana verdiği “Tezkiye” belgesini ortaya koyarım, giderim makinelerimin ve atölyemin gerektirdiği usta ve işçileri arar bulurum. Atölyemin kaç usta ve işçiyle üretim yapacağı “Meslek kuruluşum, loncam” tarafından belirlenmiştir. 
Bu şartlara uygun olarak usta ve işçilerin de çalıştıkları zaman ne kadar ücret almaya layık oldukları tahsil, tecrübe, ehliyet ve kabiliyetlerine göre kendi meslek kuruluşları tarafından belirlenmiştir. 
Diyelim ki Adil Düzen”de bir dikiş makinesi ustası 1 ay çalıştığı zaman 5 bin TL alacaktır. Bu kimseleri alır, getirir, işe başlatırım. 
Bunların ücretlerini banka yani devlet öder, ben müteşebbis olarak, atölye sahibi olarak borçlanırım. Bilahare ürettiğim konfeksiyonu satar borcumu öderim. 


İşte üretim için çalışanlara ödenen bu kredinin adı “Fmek Kredisi”dir. Bu kredi de faizsizdir ve enflasyona sebep olmaz. Çünkü 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piyasaya para çıkıyor, fakat karşılığında üretim yapıldığı için mal da piyasaya arz ediliyor. 


Adil Düzen”de, aşağıda da açıklanacağı gibi ekonomi çok hızla döndüğü ve geliştiği için asıl mesele işsiz bir insan bulmaktır. 
Çünkü Adil Düzen'de işsiz kimse kalmayacaktır. Adil Düzen'de ekonomi geliştiği için herkes emeğinin karşılığını insanca yaşayacak şekilde alacaktır. Bundan dolayı Adil Düzen'e geçilir geçilmez bugün kahvehanelerde boş oturan işsizler, bir anda yüksek ücret alabilme potansiyeline ve imkanına kavuşacaklardır. Onlar iş arayacaklarına müteşebbisler kredi alabilmek için gelip onları arayacaktır. Çünkü Adil Düzen'de kredi, emeğe ve üretime verilmektedir. 


Bir kimse mensup olduğu ahlâk topluluğunun verdiği tezkiye belgesine rağmen dürüst davranmazsa, hem meydana getirdiği zararları, tezkiyeyi veren ahlâk topluluğu tazmin eder, hem de bu davranışı tekerrür ederse, “Emek Kredisi” kullanma hakkını kaybeder. Bundan dolayı Adil Düzen'de düzeni kendisi, herkesin dürüst olmasını ve ahlâki bakımdan gelişmesini teşvik etmektedir. 


4. Rehin Karşılığı Kredi 


Adil Düzen'de herkes bugün olduğu gibi “rehin” karşılığında da kredi alabilir. Bu kredinin mahiyetini de şöyle bir misalle açıklayabiliriz: 

Elimde buğdayım var, şu anda fiyatlar ucuz, tahmin ediyorum ki 3 
ay sonra fiyatlar yükselecektir. Bu durumda buğdayımı şartlı olarak buğday vakfına teslim ediyorum. Bugünkü bedelinin mesela % 80'ini rehin karşılığı kredi olarak alıyorum. 3 ay sonra fiyatlar artınca, buğdayımı şimdi bugünkü fiyattan sattım diyorum ve bedelin bakiyesini de o zaman alıp rehin karşılığı kredi borcumu ödüyorum. 


5. Ödenmiş Vergi Karşılığı Kredi 
Aşağıda da açıklanacağı gibi Adil Düzen”de vergi yoktur. Sadece 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devletin üretim yaptığı katkı ve hizmetleri karşısında kendi hakkını alması söz konusudur. Bu sebepten dolayı, “Ödenmiş Vergi Karşılığı Kredi”den maksat bir kimse, ortaklık veya kuruluşun “Devletin gelir teminine vesile olması” münasebetiyle kazanmış olduğu bir kredi imkanıdır. Kim devletin gelir teminine vesile olursa, bu vesile olduğu gelire bağlı olarak belli kriterler uyarınca ayrıca devletten belli şartlarla kredi alabilir. İşte bu kredinin adı, “Ödenmiş Vergi Karşılığı Kredi” dir. 


6. Yatırım Projesi Karşılığı Kredi 


Adil Düzen”de herkes uygun şartları yerine getirdiği takdirde “Yatrm Projesi Karşılığı Kredi” alabilir. Bu krediyi yine bir misalle açıklayalım: 


Devlet yaptığı teşviklerle makro planları hazırlatmış, bu planların gerektirdiği yurdun her bir ekonomik bölgesi için öncelikli ve teşvikli yatırım projelerini ortaya koymuş. Tıpkı bugün Bayındırlık Bakanlığı'nın müteahhitlere verdiği karneler gibi yatırımcılar da ehliyet belgelerini alabiliyorlar. Yani nasıl bugün Bayındırlık Bakanlığı, bir müteahhidin durumuna göre, “Bu müteahhit 5 milyon TL'lik veya 10 milyon TL'lik veya sonsuz büyüklükte taahhüt işleri yapabilir.” diye ehliyet karnesi veriyorsa, Adil Düzen'de de ehil kimselere hangi konuda ne miktar taahhüt işi yapabilecekleri, meslek kuruluşları tarafından kendilerine teminatlı ehliyetler olarak verilmektedir. Aynı zamanda herkes mensup olduğu ahlâk topluluğundan da dürüst bir kimse olduğuna dair teminatlı tezkiye belgesi alabilmektedir. Bu hususu bir örnekle aşağıda açıklamaya çalışalım: 


Diyelim ki, bir kimse 3 tane belgeyi ortaya koymuştur: Bunlardan 
birisi bir bölgede yapılması teşvikli bir yatırım projesi; mesela 10 
milyon TL'lik bir motor fabrikasının kurulması projesi olsun. 


Kendisinin 10 milyon TL'lik bir motor fabrikası yatırımı yapabilecek ehliyeti olduğunu gösteren ve mensup olduğu meslek kuruluşundan aldığı teminatlı ehliyet belgesi bulunsun. 
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Mensup olduğu ahlak kuruluşundan almış olduğu teminatlı tezkiye belgesini ibraz etsin. 


Bu takdirde bu kimse profesine uygun olarak kuracağı fabrikanın arsasını arar, bulur, satın alır. Arsanın bedeli projeye mahsuben banka, yani devlet tarafından ödenir. Bilahare gerekli işçileri tutar, inşaat malzemelerini alır, inşaatı yürütür, makine teçhizatını alır, fabrikayı kurar ve tamamlar. Bütün bu işler yapılırken her kademede gerekli ödemeler projeye mahsuben banka, yani devlet tarafından yapılır. Böylece 10 milyon lira harcandı. 10 milyonluk fabrika tamamlandı. Ortaya bir tesis çıkmıştır. Bu tesisin bedelini müteşebbis borçlanmıştır. Bu borcu ya tesisi satar öder veya çalıştırır Oder. 


İşte yatırım projesi karşılığı kredinin mahiyeti budur. Görüldüğü gibi bütün bir fabrika kurulmuştur, bir yatırım projesi gerçekleştirilmiştir. Ortada faiz yoktur ve de enflasyon yoktur. Çünkü piyasaya para çıkmıştır, ama karşılığında da alınıp satılabilen bir tesis üretilmiştir. 


Bugünkü faizci düzende yatırımlar, bunu yapmaya kabiliyetli olanlar tarafından değil, işini uydurup kredi alabilenler tarafından yapılmakta ve büyük faizlerle gerçekleştirilmektedir. Öyle ki mesela 7 kademeden geçerek üretilen bir yünlü konfeksiyon mamulü, bütün bu kademelerde katlanarak maliyetlerin içine giren yatırım ve işletme faizlerinden dolayı 100 liraya mal olacaksa, halihazır şartlar altında 611 liraya mal olmakta ve bu muazzam haksız fark, sonunda bu konfeksiyonu alıp kullanmaya mecbur olan fakir fukaraya ödettirilmektedir. 


Adil Düzen bu haksızlığa, bu zulme meydan bırakmaz. 


Adil Düzen'de kabiliyetli olan dürüst yatırımcılar öncelikli, faydalı yatırımlar için her zaman faizsiz olarak yeterince para bulurlar. 
Bu suretle bugünkü Faizci Kapitalist Düzen”in, kalkınmanın ve işsizliği önlemenin önüne koyduğu en büyük engel ortadan kalkmış olmaktadir. 
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Görüldüğü gibi Adil Düzen”de “Tam Teşvik” ve “Tam Destek” vardır. 


İş yapabilecek kabiliyetteki her dürüst insan o işi, o yatırımı yapabilir, o projeyi yürütebilir, gerçekleştirebilir. Parasızlık, sermayesizlik buna mani değildir. 


7. Selem Senedi Karşılığı Kredi 


Adil Düzen”de diğer bir kredi imkanı da “Selem Senedi Karşılığı Kredi” yani diğer bir adıyla “Sipariş Kredisi”dir. Bu kredinin de nasıl bir kredi olduğunu yine bir misalle açıklayalım: 


Diyelim ki, bir kimsenin bir mandırası mevcuttur. Bu mandırası tam kapasite ile çalıştığı zaman A kalitesinde M teneke peynir üretebilecek kapasitededir. Mandıra, koyunları kendi besliyor veya piyasadan süt alıyor. Mayıs ayında bol süt çıkınca Haziran ayında bu peynirleri üretip teslim edebiliyor. Mandıranın yöneticisi mesela Ocak ayında daha teslime 6 ay varken, herkese soruyor ve diyor ki ben mandıra sahibiyim ve mandıram şu zamanda, şu kalitede, şu kadar peynir üretebilecek kapasitededir. 


Biliyorsunuz ki, Haziran ayında 1 teneke peynir 100 TL'ye satılıyor. 
Şu anda Haziran'a 6 ay var, şimdi bana 70 TL verirseniz size mesela 5 Temmuz'da A kalitesinde 1 teneke peynir teslim edeceğim. 
Kim almak istiyor? Diyelim ki, bu teklif karşısında herkes düşündü. 
5 Temmuz'da 100 TL'ye 1 teneke peynir almaktansa, şimdi 70 TL 
vermeyi uygun gördü. Bu teklifi kabul edenler, mandıra yöneticisine isimlerini, adreslerini bildiriyorlar ve 70 TL ödüyorlar, mandıra temsilcisi kapasitesini dolduracak kadar siparişi daha Ocak ayında almış oluyor ve bu siparişi verenlere bir “Selem Senedi” veriyor. Bu senedin üzerinde, bu senedi ibraz edene 5 Temmuz tarihinde A kalitesinde 1 teneke peynir teslim edeceğini yazıyor, taahhüt ediyor; adresini, mührünü, imzasını koyuyor ve senedi, parayı verene teslim ediyor. Böylece topladığı paralarla, hammaddesini alıyor, masraflarını görüyor, işletme sermayesi ihtiyacını karşılıyor, mandırasını çalıştırıp peynirleri yapıyor, bilahare 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bu peynirleri Selem enedi sahiplerine teslim ediyor. Senedi geri alarak taahhüdünden kurtuluyor. 


İşte “Selem Senedi Karşılığı Kredi” bu mahiyette bir kredidir. 
Şeklen bakıldığı zaman ne var bunda, çok basit bir olay denebilir. 
Selem senedi çok mühim bir olaydır. 


Halbuki Selem senedi olayı çok büyük bir olaydır. Faizci Kapitalist Sistemle insanlığı sömüren emperyalizm ve İrkçı Emperyalizm”i atom bombasıyla yıkmak mümkün değildir. Fakat Selem senediyle yıkmak mümkündür. Çünkü halihazır Faizci Kapitalist Düzen'deki senetlerin yerini Adil Düzen'de Selem Senedi alınca, bugünkü haksız sömürü önlenmiş olmaktadır ve piyasaya pahalılık yerine ucuzluk gelmektedir. 


Çünkü yukarıda da açıklandığı gibi Adil Düzen”deki Selem Senedi”nde senet, malı temsil etmektedir. Dolayısıyla piyasada ne kadar çok senet varsa bu durum o kadar çok malın var olduğu etkisini yapar. Dolayısıyla ucuzluğa sebep olur. Halbuki Faizci Kapitalist Düzen”de senet parayı temsil etmekte, piyasada ne kadar çok senet varsa o kadar çok para var gibidir. Dolayısıyla senet ne kadar çoksa o kadar çok pahalılığa sebep olmaktadır. 


Diğer yandan Adil Düzen”de Selem Senedinin vadesi ne kadar uzunsa o kadar çok ucuzluk var demektir. Çünkü malın mesela peynirin teslimine 6 ay varsa mandira temsilcisi 1 teneke peynir için 70 TL ister 3 ay varsa 1 teneke peynir için 85 TL ister, böylece vade uzadıkça ucuzluk olmaktadır. Hâlbuki Faizci Kapitalist Nizam'da vade ne kadar uzunsa pahalılık o kadar çok olur. Çünkü vade ne kadar uzunsa alınan borç paranın üzerine o kadar çok faiz binmektedir. Dolayısıyla Faizci Kapitalist Nizam”da vade uzadıkça pahalılık artmaktadır. 


Denilebilir ki madem ucuzluk getiriyor, o halde neden herkes Selem Senedi kullanmıyor? Bu sual safça bir sorudur. Çünkü Faizci Kapitalist Nizam", Emperyalizm ve Irkçı Emperyalizm korumakta ve kollamaktadır. Bu nizamdan uzaklaşılmasına müsaade etmez. 
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Hatta topyekün savaş bile açabilir. Çünkü unutmamak lazım gelir ki, bu faizler toplanıp sonunda dünya sermayesini elinde tutan emperyalizm, İrkçı Emperyalizm ve onların işbirlikçilerine ödenmektedir. Onun için netice itibariyle faiz bir bakıma emperyalizme ve İrkçı Emperyalizm”e ödenen haksız vergi demektir. Mesela Türkiye'de IMF, ekonomik politikayı tanzim ederken piyasaya şu kadar para çıkartacaksınız diyor. Bu miktarı zaruri ihtiyaçtan az tutuyor ki, herkes mümkün olduğu kadar çok senetle ve faizle iş görsün. 


Nitekim geçen asırda Fransa”da bir belediye başkanı, belediyenin parası olmadığını görünce özel fiş çıkartıp, bu fişle çalışanların zaruri ihtiyaçlarını karşılayarak şehri imar edip genişletilti. caddelerdeki dükkanları ve işyerlerini devletin parasıyla yüksek fiyata satarak zengin oldu. Çalışanları zengin etti ve şehri imar etti. 
Bu durum karşısında Irkçı Emperyalizm, Fransa'daki mevzuata “Kimse para yerine kaim olacak evrak tanzim edemez” ilkesini koyarak, kendi kontrolü dışında bu kabil faaliyetlerin yapılmasına engel oldu. 


Adil Düzen'de öncelikli, faydalı üretim ve yatırımlar için daima yeterince faizsiz kredi bulmak mümkündür. 


Bu bölüme başlarken bugünkü Faizci Kapitalist Düzen'e alışmış kimselerin daima şu soruları sorduklarını belirtmiştik; 

- “Bugünkü dünyada faiz kalkar mı?” 

- “Faiz kalkarsa kim kime para verir?” 


- “Yatırım yapacak insan parayı nereden bulacak, nasıl bulacak?” 

Şimdi yukarıdaki açıklamalarımızdan sonra bu soruları tekrar ele alalım. İşte buyurunuz Adil Düzen'deyiz ve kredi ihtiyacınız var. 
İşte size istediğiniz kadar ve hatta fazlasıyla bol bol kredi verilecektir. Hem de kredi, faizsiz olacak ve enflasyona yol açmayacaktır. 


Söyleyin bakalım ne yapacaksınız da kredi istiyorsunuz? Efendim 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yatırım yapacağım, buyurun size istediğiniz kadar “Yatırım Projesi Karşılığı Kredi”, ayrıca isterseniz ortaklık kurun, isterseniz “Hakkı Müktesep Karşılığı Kredi” ve “Rehin Karşılığı Kredi” kullanınl 


Efendim fabrikam var. Fakat çalıştıracağım, işletme sermayem yok. İşte size istediğiniz kadar “Emek Karşılığı Kredi”, “Selem Senedi Karşılığı Kredi” ve ayrıca daha da fazlasıyla “Ödenmiş Vergi Karşılığı Kredi”, isterseniz ayrıca ortaklıklar, “Hakkı Müktesep Karşılığı Kredi”, “Rehin Karşılığı Kredi”. 

Görüldüğü gibi bir kimse öncelikli, faydalı bir yatırım veya üretim yapmak isterse, ihtiyacını karşılayacak, bol bol, faizsiz ve enflasyonsuz kredi mevcuttur. Yeter ki siz faydalı yatırım yapın, üretim yapın, emekçi çalıştırın. 


Efendim ben kredi istiyorum. Ne yapacaksınız? Piyasadan zeytinyağlarını toplayacağım, bir müddet sonra yüksek fiyatla satıp ihtikar yapacağım. İşte bunun için, yani fakir fukarayı ezmek için, tekelcilik için, pahalılık için Adil Düzen”de kredi bulamazsınız. 
Çünkü görüldüğü gibi yukarıda belirtilen kredilerin hepsi Adil Düzen'de emek ve üretim için verilmektedir. Yani emek, üretim ve ucuzluk için kredi sağlanmaktadır. 


D. Adil Ekonomik Düzen "in Vergiyle İlgili Esasları 


Adil Ekonomik Düzen “Hakkı Üstün Tutan” bir nizam, bir düzenidir. 
Bundan dolayı devletin, elinde kuvveti vardır diye aklına estiği şekilde vergi koymasına müsaade edilmez. Devlet de hakka riayet edecektir, ancak ve sadece kendi hakkini alacaktır. Bu sebeplerden dolayı Adil Düzen'de vergi devletin üretime yaptığı katkı ve kendi hizmetlerinden dolayı hakkını alması demektir. Halihazır Faizci Kapitalist Nizam'da devlet haksız olarak vatandaşı ezmektedir; gelişmeyi önlemekte, gelir dağılımlarını bozmakta, sömürmekte ve zulüm yapmaktadır. Bu münasebetle çeşitli isimler altında icat edilmiş bulunan bütün vergiler, fonlar ve kesintiler tamamen haksızdır. Hepsinin lağvedilmesi gerekir. 


Adil Düzen'de devletin geliri nasıl teşekkül ediyor? Devletin asıl 


ADİLEKONOMİK DÜZEN | 95 


geliri şu şekilde teşekkül etmektedir. Konuyu yine bir misalle açıklayalım: 


Diyelim ki bir müteşebbis, ekonomik bir faaliyet yapacak ve mesela motor üretecek, bunun için önce umum müdür, teknik müdür, mali, ticari ve idari müdürler ve yardımcılarından müteşekkil bir yönetim kadrosu teşkil etmiştir. Bu kadro belli kapasitede üretim yapabilecek komple bir işletmeyi yönetebilecek kabiliyettedir. Bu kabiliyetleri, mensup oldukları meslek kuruluşları “Teminatlı Ehliyet” ile belirlemiş ve kadro, mensup oldukları ahlâki topluluğun verdiği “Teminatlı Tezkiye” ile de tezkiye edilmiş dürüst bir kadrodur. Ülkenin belli bir bölgesinde kurulması teşvik edilmiş ve kurulmuş bir motor üretim tesisinin “Tesis Sahipleri” ile görüşmüşler- dir. Bu tesis sahipleri diyelim ki bir şirkettir ve bu yönetici kadroyla tesislerinin çalıştırılmasını uygun görmüşlerdir ve -buna razı olmuşlardır. Böylece bir masanın etrafında yönetici kadro ve tesis sahipleri temsilcileri oturdular. Üretim için işçi lazım, diyelim ki bir işçi sendikası temsilcisi de, “biz şu kimselerden müteşekkil bir işçi kadrosuyla bu tesisin bütün işçilik hizmetlerini yapmaya hazırız” dedi. Böylece işçi temsilcisi de masaya oturdu. Üretim için hammadde lazım. Bir şirket de; “Biz de bu fabrikanın ihtiyacı olan bütün hammaddeleri vermeyi kabul ediyoruz.” dedi. O da masaya oturdu. Böylece masada dört temsilci oldu: 1. Yönetici kadro, 2. 
Tesis sahibi, 3. İşçi temsilcisi ve 4. Hammaddeyi tedarik edecek tüccarların temsilcileri. Bunlar bu imkânlarla üretim yapabilirler mi? Hayır. Çünkü tesisin çalışıp motor üretebilmesi için bunlardan başka ayrıca işletmenin elektrik, su, nakliyat, yeminli muhasebeci, yeminli ambarcı, iletişim ve ulaşım imkânları, yol, sağlık, eğitim, güvenlik vs. gibi çeşitli genel hizmetlere ihtiyacı vardır. İşte herhangi bir üretimde diğer dört unsur bir araya geldiği zaman bu beşinci unsuru da devlet temin etmekte, yani genel hizmetleri yaparak üretime katkıda bulunmaktadır. 


Böylece devlet de beşinci ortak olarak masaya oturmaktadır ve kendi hizmetleriyle üretime katkıda bulunarak üretimden pay almaya hak kazanmaktadir. Diyelim ki bu üretim projesinde uzmanla üretilen malların bölüşümünde hangi hakkani oranda her bir ortak pay alacaktır? Bunu ilmi esaslara ve hak ölçülerine uygun olarak tespit etmişler ve beş ortaktan her birinin, üretimin beşte birini almasını uygun görmüşlerdir. Bu bölüşüm esasları zaten baştan belliydi ve herkes bu oranda bölüşmeye razı olarak kendi rızasıyla ortaklığa katılmaktadır. 


Tablo 8'de görüldüğü gibi insanlık tarihi boyunca çeşitli ekonomik aşamalardan geçirilerek günümüze gelinmiştir. Her aşamada üretilen hâsılanın paylaşımı farklı olmuştur. İnsanlık bugün işçilik merhalesinde bulunmaktadır. Bu aşamada paylaşımın kurallarını siyasi tekel (Komünizm) veya iktisadi tekel (Kapitalizm) belirlemektedir. Geleceğin iktisadi düzeni olan Adil Ekonomik Düzeninde (Ortaklık Ekonomisinde) Devletin payı anayasa ile, diğer faktörlerin hasıladaki payı serbest bir ortamda, tarafların irade ve rızası ile belirlenecektir. Devlet güçlü olduğu için pay artırma yetkisi, bürokratların keyfi kararına bırakılmamaktadır. 


Bütün unsurların tamam olmasıyla üretim yapıldı. 1 ayda 500 
motor üretildi. Projeye göre her ortak grup, bu motorlar ambara teslim edildiği zaman 100 motor sahibi oldu. Bu üretim yapılırken 
1 ay boyunca mesela işçiler yol için, yemek için çeşitli masraflar 
yaptılar ancak 100 motor sahibi olunca kâr ettiler, kazandılar. Yöneticiler, tesis sahipleri, hammaddeciler de aynı şekilde masraf ettiler, ama buna mukabil kazandılar. İşte tıpkı devlet de bunlar gibi üretim esnasında 1 ay boyunca elektrik, su verdi, çeşitli genel hizmetlerin yapılması için masraflar etti. Fakat o da üretimin sonunda 100 motor sahibi olunca aynen işçiler ve diğer ortaklar gibi sadece kendi hakkını aldı ve de kör etti. İşte Adil Düzen”de devletin geliri bu şekilde teşekkül etmektedir. 


Devlet sadece huzur, asayiş ve güvenliğin temini suretiyle de üretime girmemiş, servetlerin muhafazası için de hizmet görmektedir. Dolayısıyla devletin bunlardan da kendi hakkını pay olarak alması tabiidir. 
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İNSANLIK TARİHİ BOYUNCA EKONOMİK AŞAMALAR 


TÜKETİM PAZARLAMA ÜRETİM ARAÇLARINDA MAL EMEK MÜLKİYET MÜLKİYET MÜBADELESİ MÜBADELESİ 


TOPLAYICILAR DOĞRUDAN ARALI 
(MEYVACILIK) .AVCILIK ÇOBANLIK ÇİFTÇİLİK MÜBADELE MÜBADELE İŞÇİLİK ORTAKLIK 


ZAMAN 


ORTAKLIK EKONOMİSİNDE İKTİSADİ GİRDİLER VE BÖLÜŞME 
% MÜTEŞEBBİS PAYI YÖNETİM, TEŞEBBÜS ORTAKLIĞI 


%KIRA PAYI MÜLKİYET ORTAKLIĞI 
%EMEK PAYI EMEK EMEK ORTAKLIĞI 


YoSERMAYE PAYI İLK MADDE SERMEYE ORTAKLIĞI 


Devletayrıca toprağın, madenlerin, ormanların meraların sahibidir. 
Çünkü bunların hakiki sahipleri şehitlerdir. Şehitleri de devlet temsil etmektedir. Dolayısıyla bunlardan çeşitli şekilde yararlananlar da yine devletin payını, hak ölçülerine uygun olarak vereceklerdir. 


Ayrıca devlet şu veya bu sebeple bazı tesislerin ve işletmelerin de sahibi olabilir. Bu takdirde bu tesislerin ve işletmelerin üretimlerinde devletin, sadece yaptığı genel hizmetler karşılığında değil, aynı zamanda tesis sahibi olarak da hakkını alması tabiidir. 


İşte Adil Düzen'de devletin gelirleri bu esaslar dâhilinde teşekkül eder. 


Bundan dolayı Adil Düzen'de vergiyle ilgili olarak aşağıdaki temel esaslar söz konusudur: 


1. Verginin Sadece “Devlet Hizmeti Karşılığı” Olması Prensibi 


Yukarıda da açıklandığı gibi Adil Düzen'de devlet aklına estiği gibi vergi kanunu çıkartamaz, vergi alamaz. Devletin geliri sadece yaptığı hizmetler ve sahip olduğu kıymetler karşılığında, “Hak” ölçülerine uygun olarak, kendi hakkını alması suretiyle teşekkül eder. Devletin bu hakkının dışında hiçbir vergi koyması söz konusu değildir. Dolayısıyla Adil Düzen'e geçildiğinde bugünkü binlerce haksız vergi ve fon maddelerinin hepsi yürürlükten kaldırılacaktır. 


2. “Tek Vergi” Prensibi 


Yukarıdaki misalde ve açıklamalarda da belirtildiği gibi devlet üretümden ve sahip olduğu kıymetlerden hakkâni ölçüler içerisinde sadece bir tek vergi alır. Bir üretimden ve bir kimseden çeşit çeşit isimler altında, çeşit çeşit kademelerde, ayrı ayrı vergilerin alınması söz konusu değildir. 


3. Verginin Yani Devletin Payının “Üretim Cinsinden” Verilmesi Prensibi 


Yine yukarıdaki misalde ve açıklamalarda belirtildiği gibi devletin 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payı devlete, üretim cinsinden verilir. Yani mesela motor üretildiğinde devlet de kendi payını ambara giren motor cinsinden almaktadır. Bunu tıpkı şahıslar gibi devlet de istediği zaman o anda- ki piyasa fiyatı üzerinden paraya çevirebilir. 


Bu sebepten dolayı Adil Düzen'de “vergiyi ille de nakit olarak gününde ödeyeceğiz” diye bir kimsenin elindeki malını yok pahasına satması mecburiyeti söz konusu değildir. 


4. “Gelirden Vergi Alınmaması” Prensibi 


Yukarıda da açıklandığı gibi Adil Düzen'de vergi devletin üretime yaptığı katkı ve hizmetleri karşılığında kendi hakkını alması esasına dayanmaktadır. Üretim ve hizmetlerde herkes kendi hakkını almaktadır. Üretimden sonra haklar adilane bir şekilde, müteşebbis yönetici, tesis sahipleri, işçi, hammaddeyi temin edenler ve devletin yaptığı hizmetler dolayısıyla devlet arasından bölüştürmekte, herkes kendi payını almaktadır. Böyle bir pay dağıtımı yapıldıktan sonra artık devlet, kimsenin payından şu veya bu sebeple vergi almaya kalkamaz. Bunun manası herkesin brüt geliri ne ise, bu aynı zamanda onun net geliridir. Böylece bir yandan işçi, köylü, memur ve esnafın emek karşılığı elde ettikten brüt gelirlerinden ayrıca vergi ödemeleri söz konusu olmadığı gibi tüccar, müteşebbis, sanayici ve tesis sahipleri ve ayrıca kira ve kârdan hizmet ve katkısı karşılığında pay alanların gelirlerinden vergi ödemeleri de söz konusu değildir. 


Bugünkü Faizci Kapitalist Düzen'de alınan vergiler netice itibariyle haksız olarak fakir fukarayı ezen vergilerdir. Zaten geçinemey- en işçi, memur, köylü, esnafın brüt gelirlerinden vergi kesmek; vergiyi haksız olarak bunlara ödetmek mahiyetindedir. Aynı şekilde tüccardan ve üretimin her kademesinden ve her ne suretle olursa olsun kârdan, kazanç ve gelirden vergi kesmek demek, netice olarak bu kâr ve gelirler, satılan mallardan yapıldığı için bu malları satın alanlara yani vergiyi dolaylı olarak sonunda fakir fukaraya yüklemek mahiyetindedir. Nitekim bugünkü düzende 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kar eden bir tüccarın veya fabrikanın gelirinden maliyeye vergi ödemesi demek, gerçekte bu vergiyi o tüccar veya üreticinin ödemesi demek değildir. Burada tüccar veya üretici vergi ödemiyor, sadece maliyeye tahsildar muavinliği yapıyor. Yani malları satın alan fakir fukaradan aldığı paranın bir kısmını götürüp maliyeye veriyor. Böylece neticede emekçiler, çalışanlar ve fakir fukara eziliyor. Gelirden alınan vergi, netice itibariyle haksız olarak fakir fukaradan alınan vergi demektir. Bunun İçin Adil Düzen'de gelirden vergi alınması söz konusu değildir. 


5. Ödenen Vergi Miktarı ve Devlet Hizmetlerinden Yararlanmada Öncelik 


Şahıslar veya müesseseler ne kadar çok vergi ödemişlerse Devletin sağladıkları hizmetlerden o oranda daha fazla ve öncelikle yararlanma imkanına kavuşacaklardır. 


Yukarıda açıklanan şekilde, herhangi bir şahıs veya müessese yaptığı ekonomik faaliyetlerle devletin gelir temin etmesine vesile olursa, yani bugünkü Faizci Kapitalist Nizam”ın tabiriyle devlete ne kadar çok vergi vermişse, o şahıs veya müessese devletten o kadar çok “Ödenmiş Vergi Karşılığı Kredi” alma hakkı kazanır. 
Bunun gibi devletten o nispette, öncelikle ve daha çok genel hizmetler bakımından hizmet alma imkanına kavuşur ve de o teşebbüs veya müessese bu ödediği vergi ile orantılı olarak daha yüksek bedelle sigorta edilmiş olur. Yani, devlet teşebbüslerin güvenliğini sağlamaktadır. Bu teşebbüslerde hırsızlık, yangın, tahribat v.s. 
gibi müteşebbisin iradesi dışındaki sebeplerden bir zarar meydana geldiğinde bu zararı tazmin eder. İşte bu tazminat, müessese devlete ne nispette daha fazla gelir teminine vesile olmuşsa, o kadar malının sigortası o ölçüde yüksek olur. Vergisi ödenen mal Adil Düzen'de sigortalıdır. Vergi vermek malını sigorta etmektir. 
Bunun için Adil Düzen”de çok vergi ödemenin, yani devletin daha çok gelir elde etmesine vesile olmanın birçok avantaiları mevcuttur. Böylece düzen müteşebbisleri, yukarıda açıklanan hakkani ve adil ilkeler içerisinde daha çok vergi ödemeye teşvik eder. 
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6. Verginin “Beyana Göre” Olması İlkesi 


Yukarıda açıklanan sebeplerden dolayı Adil Düzen”de vergi beyana göre alınır. Ayrıca vergi kontrolü, vergi uyuşmazlığı, vergi mahkemeleri ve vergi kaçakçılığı söz konusu değildir. Çünkü önce bir defa üretimlerde ambar ve muhasebe hizmetlerini yeminli ambarcılar ve muhasipler yapmaktadır. Üretimin paylaşılması açık, kesin, adil esaslara bağlanmıştır. Mal ambara teslim edilince, üretim tahakkuk edince herkesin payı bellidir ve herkes payına emin bir şekilde sahip olmuştur. Bu arada herkes gibi devlet de kendi hakkını almıştır. Artık bundan sonra vergi kaçırmak demek, bir depodaki devletin malını hırsızlık yaparak çalmak demektir. 
Esasen paylaşma adilane olduğu için, herkes hakkını aldığından kimse ayrıca böyle bir hırsızlığa teşebbüs etmeyeceklir. 


Diğer yandan bir teşebbüste devlete düşen pay ne kadarsa o teşebbüsün, 


- Gayrimenkul değeri, 
- Hisse senedi bedeli, 
- İstimlak bedeli, 


o kadar yüksek olacaktır. Böylece vergi kaçakçılığı fiilen söz konusu olmadığı gibi bunu yapana da neticede bir fayda değil, sadece zarar getirecektir. Bu husus bir misal ile açıklayalım: 


Diyelim ki bir kimsenin 80 tane koyunu vardır. Bunları açık meralarda otlatıyor ve böylece koyunculuk yapıyor. Bu kimse 1 yılda 80 tane koyunundan 2 tanesini devlete verecektir. Çünkü bu koyunları meralarda otlatıyor, böylece devlet onun üretimine katkıda bulunuyor ve ayrıca onun bu işi yapmasının güvencesini sağlıyor. Meraların asıl sahibi şehitlerdir. Şehitlerin temsilcisi de Adil Düzen'in devletidir. Dolayısıyla bu 2 koyun devletin hakkıdır. 
Bir misal olarak farz edilsin ki bu koyunculuğu yapan kimse 80 
koyunu olduğu halde 40 koyunu olduğunu beyan etmiş ve devlete 
2 koyun yerine 1 koyun vermiştir. Ama eğer biri gelir de bu şahsın 
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koyunlarından 40 tanesini çalar veya gasp ederse bu takdirde bu kimse devlete başvurup bunun tazmin edilmesini isteyemeyecektir. Böylece çok daha zararlı çıkacaktır. Halbuki eğer dürüst davranmış ve devletin hakkını verirken doğru beyanda bulunarak 
80 koyunu olduğunu beyan etmiş olsaydı bu takdirde devlet ona 
çalınan veya gasp edilen 40 koyununu tazmin edecek veya ettirecekti. 


Görüldüğü gibi Adil Düzen'de vergi beyana göredir. Buna mukabil vergi kaçakçılığı, vergi kontrolü, uyuşmazlığı, mahkemesi söz konusu değildir. Hâlbuki bugünkü Faizci Kapitalist Düzen'de Maliye Bakanlığı'nın memurlarının en büyük meşgalesi vergi kaçakçılığı ile uğraşmaktır. Müteşebbislerin en önemli gayretlerinden birisi de daha az vergi vermenin yollarını araştırmaktır. 
Neticede de bütün bu külfetlere ve israflara rağmen yine de devlet vergiyi tam olarak toplayamamaktadır. Bu düzende esasen vergiler temelde haksız ve zulmedici olduğu gibi bunun kontrolü ve tahsili için de ayrıca yeniden sayısız zulümler yapılmaktadır. 
Bu zulümler Faizci Kapitalist Düzen'in haksız yapısından doğan zulümlerdir. 


7. “Üretimden Alınacak Pay Anayasa ile Belirlenir” İlkesi 


Adil Düzen hakkı üstün tutan düzendir. Hak ise mutlak bir gerçektir. Onun bunun indi ve keyfi mütalaa, görüş ve arzusuna uyularak tahrif edilemez, gasp edilemez ve değiştirilemez. Aksi takdirde yapılan iş haksızlık olur, zulüm olur. “Hakkı Üstün Tutmak” değil “Kuvveti Üstün Tutmak” olur. Bundan dolayı Adil Düzen'de üretimden alınacak payın belirlenmesi kararnameyle veya kanunla olamaz. Devletin üretilen hâsıladan alacağı pay, “Hakkı Üstün Tutan” Adil Düzen'e uygun olarak anayasa ile belirlenir. Böylece bürokratların keyfi kararları ile vergi oranlarını artırmaları önlenmiş olacaktır. 


Adil Düzen'de üretim projelerinde paylaşma oranları, yasalarda yapılacak düzenlemelere göre bu temel paylaşma ilkelerine 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dayanılarak, konunun uzmanları tarafından tespit olunur. Bunlar projelerde belirtilmiştir, üretimin pay sahipleri, yukarıda belirtilen misalde olduğu gibi üretime katkılarıyla iştirak edip ne kadar pay alacaklar bu nispetle ve haklarını önceden bilirler, rızalarıyla iştirak ederler, üretimden sonra da haklarına razı olurlar. 


Böylece Adil Düzen'de kuvvet değil hak üstün tutulur. 


Bu sebepten dolayı Adil Düzen'in Anayasası'nda nasıl “Faiz yoktur” “Devlet piyasaya karşılıksız para süremez” esasları yer almışsa “Devlet vergi kanunu çıkartamaz” esasına da yer verilecektir. 


Böylece Adil Düzen'de, bugünkü bütün vergi ve fonlarla ilgili her türlü mevzuat lağvedilerek haksız vergilerin hepsi kaldırıldığı halde, Devlet masraflarını karşılayacak geliri nasıl temin edecektir, sorusu kısaca ve ana hatlarıyla açıklanmış oldu. 


Şimdi kısaca Adil Düzen'le, halihazır Faizci Kapitalist Düzen'i vergi açısından mukayese edelim: 


Adil Düzen'le Faizci Kapitalist Düzen arasında vergi bakamından aşağıdaki üç önemli temel farkı görürüz: 


a) Adil Düzen'de devletin geliri çok daha fazladır ve hızla artar. 


b) Adli Düzen'de devletin vergiyle ilgili mevzuatı ve vergiye ait bütün yürütmeler haklı, son derece basit, açık, süratli ve barışçıdır. 


c) Adil Düzen'de vergi “Ekonominin ve sosyal yapının en büyük tahribatçısı” olmayıp bilakis ekonominin ve sosyal yapının en büyük hizmetkârıdır. Vergi makro iktisadi dengeleri bozmaz, düzeltir. 


Şimdi bu gerçekleri kısaca açıklayalım: 
Adil Düzen'de Devletin Geliri Çok Daha Fazladır ve Hızla Artar! 


Nasıl oluyor da bütün vergi ve fonlar kaldırıldığı halde devlet çok daha fazla gelir elde ediyor ve devletin geliri de yıldan yıla hızla artıyor? 


” 


Bu gerçeği bir misalle açıklayalım: Bütçe tatbikatıyla tamamlanmış ve sona ermiş olan en son yıl olarak bir misal olmak üzere 
2009 yılını ele alalım. 


Maksadımız bir gerçeği açıklamak olduğu için her türlü teferruatı bir kenara bırakarak yuvarlak rakamlarla konuşalım. 2009 
yılı bütçesi bilindiği üzere 259,1 milyar TL olarak hazırlanmıştı. 
Başlangıçta bu bütçenin açığının 10,3 milyar TL olacağı kabul edilmisti. Bunun pratik manası yani daha baştan o yıl devlet yaptığı zulümlere ilaveten ayrıca 10,3 milyar lira karşılıksız olarak para basıp, piyasaya sürüp, herkesin o nispetteki parasını ve hakkını elinden almış, gasp etmiş olacaktı. Bu gerçek bir yana fiiliyatta açık 10,3 milyar TL yerine sadece Kasım 2009 ayının açığı 3,1 milyar TL olmuştur. Bir önceki aya göre % 30 oranında artmıştır. 
2009 yılının Kasım ayı sonu itibariyle bütçe açığı % 445 oranında 
artarak 46,3 milyar TL olmuştur. Ocak-Kasım 2008 döneminde 8 
milyar 272 milyon TL açık vermiş olmasına rağmen Ocak-Kasım 
2009 döneminde bütçe açığı 46 milyar 356 milyon TL olmuştur. 
2009 yılı itibariyle bütçe açığının % 600 oranında artarak 60 milyar 
TL'ye ulaşacağı tahmin edilmektedir. Geriye kalan yaklaşık 200 
milyar TL olan fiili bütçenin Kasım 2009 sonu itibariyle 57,5 milyar TLssi iç ve dış borçların faizi ve taksitidir. Geri kalan 142,5 milyar TL'nin 13 milyar TL'si Kasım 2009 sonu itibariyle sermaye giderlerine harcanmıştır. 2009 yılı için öngörülen 57 milyar TL personel giderinin, % 91,4'üne tekabül eden 52 milyar TL'si Ocak-Kasım 
2009 itibariyle harcanmıştır. Tatbikatta bütçeden kısa bir süre sonra çıkartılan genelgelerle “Yatırım tasarrufu” adı altında yatırımlar durdurulmuştur. 


Böylece 2009 yılının gerçek fiili bütçesi netice itibariyle sadece yaklaşık 70 milyar TL kadardır. Bu bütçe ile yetmiş milyon insanımızın hangi temel ihtiyaçların karşılanacak ve milletin refah düzeyi nasıl artırılacaktır. 


Bugünkü Faizci Kapitalist Düzen verine “Adil Düzen” olsaydı ne olacaktı. Hâlihazır 4 binden fazla vergi, fon ve bunlarla ilgili konulara ait kanun, kararname ve genelge maddelerinin hepsi lağvedilecekti. Bütün vergiler kaldırılacaktı. 
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Devlet, gelirini üretime yaptığı katkı karşılığında sadece kendi hakkı olarak alacaktır. Üreticilerin vergi yükü azalacak ve daha faza yatırım yapacaklardır. Milli hasıla artacak ve milli hasılanın artışına bağlı olarak da devletin geliri de artacaktır. Devlet, mevcut bugünkü bütçenin yaklaşık iki katı bir bütçe ile devlet hizmetlerini yerine getirecek, faiz harcamaları olmayacağından memur ve işçinin maaşı kat kat artırılmış olacaktır. 


Kaldı ki, devlet sözü geçen tarım, sanayi ve hizmetler sektöründeki üretimdeki katkısına mukabil aldığı paydan başka mevcut zenginliklerin güvenliğini koruduğu için ayrıca bu hizmetine karşılık zenginliklerden çok cüzi bir oranda da olsa payını alacaktır. Bu pay da çok büyük bir tutara ulaşır ve yine devlet bugün halen birçok tesislerin sahibi olduğu için bu tesislerden ayrıca tesis sahibi hakki olarak da payını alacaktır. Bütün bunlar dikkate alındığı zaman devletin daha başlangıçta fiili gelirinin ne kadar yüksek olacağı, kat kat fazla olacağı açıkça görülür. 


Diğer yandan Adil Düzen'e geçildiğinde, ekonomiyi engelleyen bütün engeller ortadan kalkacak, aşağıda da açıklayacağımız gibi “ekonominin makinesi yağlanacak” ve böylece ekonomi hızla gelişecektir. Buna paralel olarak da devletin geliri ayrıca hızla artacaktır. 


Yukarıdaki açıklamaların ve misallerin belirttiği gibi Adil Düzen'de devlet, benim kuvvetim vardır diyerek aklına geldiği gibi vergi alamaz. Ancak üretime yaptığı katkı ve hizmetleri karşısında kendi payını alabilir. Böylece devlet sadece kendi hakkını almaktadır. 
Sistem, hakkı üstün tutuyor. Vergi haklıdır ve adildir. 


Faizci Kapitalist Nizam'da ise devlet aklına geldiği gibi vergi koymakta, bu vergilerle de yine haksız bir şeklide fakir fukarayı ezmektedir, çalışanları ezmektedir. Neticede zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapmaktadır. Her bakımdan haksızdır ve neticede sosyal patlamalara sebep olmaktadır 


Adil Düzen'de yukarıda da açıklandığı gibi bir tek vergi vardır. 
Üretimin cinsinden ödenir. Sistem son derece açık ve basittir. 
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Faizci Kapitalist Düzen'de ise gerek vergi mevzuatının ve gerekse tatbikatının içinden çıkmak mümkün değildir, karma karışıktır. Bu vergi sisteminin yürütülmesi hem devlete, hem de vatandaşlara ve teşebbüslere çok pahalıya mal olmakta, toplumda korkunç bir israf yapılmaktadır. Mesela bir evinin vergisini ödeyecek insan hatta bazen 4 ayrı yerde, 4 ayrı karmaşık hesaplarla ve uzun formalitelerle ödemeler yapmaya mecbur kalmaktadır. 


Adil Düzen'de vergi yukarıda da açıklandığı gibi beyana bağlıdır ve üretim tamamlandığında, mal ambara girince vergi üretimin cinsinden ödenmiş olmaktadır. Böylece vergiyle ilgili her türlü muamele süratle tamamlanmaktadır. 


Faizci Kapitalist Nizam'da ise yukarıda da işaret olunduğu gibi içinden çıkılmaz formaliteler, çeşitler ve karma karışık mekanizmalar yüzünden vergiyle ilgili gerek hesaplama, gerek ödeme ve gerekse tahsil etme işlemleri çok uzun zaman almakta; ayrıca bu bakımdan da pek çok israflar ve haksızlıklar söz konusu olmaktadır. 


8. Adil Düzen'de Vergi Barışı Esastır 


Adil Düzen'de devlet ile vatandaş arasında menfaat çatışması değil, menfaat paralelliği vardır. Devlet, yaptığı hizmet karşılığında kendi hakkını almaktadır. Üretime katılan bütün ortakların bir ortağı durumundadır. Yukarıda verilen misaller ve yapılan açıklamaların da gösterdiği gibi Adil Düzen, bir “Menfaat Çatışması” düzeni değil, menfaat paralelliğine dayanan “Ortaklık” düzenidir. Adil Düzen herkesin hakkının korunduğu bir “Barış” düzenidir. Mesela bir işçi daha çok kazanmak istiyorsa, bunun yolunu ne vergi kaçırmakta, ne de işverenle boğuşmakta bulamaz. Paylaşım oranlarının temel esasları anayasayla belirlendiği için ve paylaşım oranları ilmi kriterlere bağlı olarak uzmanlarca saptandığı için daha çok kazanmanın bir tek yolu vardır. O da daha çok üretim yapmaktır. 1 ayda 500 motor üreteceğine 1000 motor üretmeye gayret edecektir. Bu durumda ise kendisi de, işveren de, devlet de daha çok kazanmış olacaklardır. Üretime iştirak eden bütün 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ortaklar için de durum aynıdır. Onun için Adil Düzen “Menfaat Paralelliği” esasına dayanan bir “Barış” düzenidir. 


Halbuki Faizci Kapitalist Düzen”de bir işçinin daha çok kazanması için bölüşümde daha çok pay almaya çalışması, bunun için işverenle çatışması gerekmektedir ve işçi ve işverenin devlete daha az vergi ödemek için yollar araması gerekmektedir. Böylece Faizci Kapitalist Düzen bir “Çıkar Zıtlaşması” bir “Çatışma” düzenidir. 
Netice itibariyle toplumda huzursuzluklara ve haksızlıklara sebep olmaktadır. 


Bu özellikler, Adil Düzen ve Faizci Kapitalist Düzen her sahada birbiriyle mukayese edildiği zaman, diğer sosyal konularda da geçerlidir. Ve kendisini açıkça göstermektedir. Çünkü Adil Düzen bütünüyle ve her alanda “Barış Düzeni”dir, Faizci Kapitalist Düzen ise her alanda “Çatışma Düzeni”dir. 


Mesela bugünkü Faizci Kapitalist Düzen”de, düzenin temel esasları gereği doktorlar ile hasta arasında çıkar çatışması bulunmaktadır. İnsanların ahlaklı davranması konusu bir tarafa bırakılarak düzenin yapısı incelendiğinde durum nedir? Doktor, hasta ne kadar çok ağır hasta ise, ne kadar çok siklikta hastalanirsa ve hastalığı ne kadar uzun sürerse, o kadar çok para almaktadir. Sistem olarak bu yapı, doktorla hastanın çıkar çatışması içinde olması demektir. Hâlbuki Adil Düzen'de doktor, ne kadar çok vatandaş kendisini tercih etmiş ise o kadar çok para kazanır. Görevi sadece hastayı tedavi değildir. Asıl görevi, mesul olduğu kimselerin sağlığını korumaktır. Mesul olduğu vatandaş hasta olursa da, olmaz ise de, bu bakımdan aynı parayı aldığı için, hatta mesul olduğu vatandaşların sağlığını korumakta dikkatli ve itinalı olduğu nispette, hem bu yüzden hem de daha çok vatandaş sağlığını korumak için onu tercih edeceği için daha çok kazanacaktır. Bu yapı ise Adil Düzen'de doktor ile hastanın “Çıkar Paralelliği” içinde bulunması demektir. 


Yine yukarıda işaret edildiği gibi ahlaki yapı bir kenara birakilarak düzen açısından meseleye bakıldığında, Faizci Kapitalist Düzen”de 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vatandaşın hasta olması ve ağır hasta olması, doktorun gelirini artırmaktadır. Hâlbuki Adil Düzen'de doktorun çıkarı hastanın sağlıklı olmasındadır. Doktor, sağlığını koruduğu kimseye “Ahmet Bey duydum ki seyahate çıkacakmışsınız, aman lütfen kazağınızı almayı unutmayın, sonra üşütüp, hasta olup kendinizin de, benim de başıma iş açmayın hal” diye tembih eder, vatandaşın hasta olmaması için çalışır. Çünkü kendisine bağlı insanlar ne kadar sağlıklı olurlar ise, doktorun geliri o kadar artar. 


Yine düzen itibariyle Faizci Kapitalist Düzen'de avukatla müvekkil arasında çıkar çatışması bulunmaktadır. Adil Düzen'de ise avukat ile müvekkili arasında “Çıkar Paralelliği” bulunmaktadır. Çünkü Adil Düzen'de avukat, müvekkilinin haklarını korumakla görevlidir. Bir niza çıksa da, çıkmasa da aynı parayı alacaktır. Hele niza çıkmazsa daha çok para alacaktır. Çünkü daha çok vatandaş, hukukunu koruması için o avukatı seçecektir. Bunun için avukatın görevi, bir nevi hukuk danışmanı olduğu müvekkilin hukuk bilgisini artırarak ihtilaflara yol açacak söylem ve eylemden sakınmasına ortam hazırlamaktır. Avukat, müvekkilinin haksızlıklarla ve hukuki anlaşmazlıklarla karşılaşmasına değil, karşılaşmamasına gayret eder. Yani avukatla müvekkil de Adil Düzen'de çıkar paralelliği içindedirler. 


9. Adil Düzen'de Vergi Sosyal Yapıyı Güçlendirir 


Adil Düzen'de vergi ekonomik ve sosyal dengeleri gözetir. Sosyal yapının en büyük tahribatçısı değildir. Bilakis ekonominin ve sosyal yapının güçlenmesine hizmet eder. 


Faizci Kapitalist Düzen'de, Türkiye'deki uygulama koşullarında satılan malların bedellerinin üçte birini faiz, diğer üçte birini ise vergi teşkil etmektedir. Böylece vergi, maliyetlerin içine girmekte, fiyatları yükseltmekte üretim masraflarını artırmaktadır. Ayrıca maliyetten sonra satış fiyatı tespit edilirken, gaye net kârı arttırmak olduğu için vergiler göz önünde bulundurularak brüt, azami derecede yüksek tutulmakta böylece satış fiyatları ayrıca 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bu yüzden de yükselmektedir. Bunun neticesi olarak çalışanlar ve fakir fukara ezilmekte zaruri ihtiyaçlarını bile alamamakta ve böylece talep düştüğü için üretim ve arz da düşmektedir. Yani ekonomi frenlemektedir, durgunluğa sevk edilmektedir. Sayılamayacak kadar çok yönde tahribata uğramaktadır. Hem yatırım, hem üretim büyük sermaye, büyük masraf gerektirmektedir. 
Neticede mevcut imkanlar içinde yatırım da, üretim de düşük olmakta, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler rekabet güçlerini kaybetmektedir. 


Diğer yandan Faizci Kapitalist Düzen”de vergiler çalışanlara, fakir fukaraya ödetildiği ve karlar, maliyeti giren vergilerle orantılı olarak büyüdüğü için, fakirler daha fakir, zenginler daha zengin olmaktadır. Böylece gelir dağılımı bozulmaktadır. Neticede sosyal patlamalara ortam hazırlanmaktadır. Dolayısıyla Faizci Kapitalist Sistemin vergi düzeni sadece ekonomiyi değil sosyal yapıyı da tahrip etmektedir. 


Halbuki Adil Düzen'de bütün bu mahsurlar ortadan kalkmaktadır. 
Çünkü maliyetin içine hiçbir vergi girmemektedir. Durum sadece bundan ibaret değildir. Devlet, bütün üretim birimlerine bir ortak gibi katıldığı ve yaptığı katkı oranında hasıladan pay aldığı için ekonominin ve müteşebbislerin en kuvvetli destekçisi ve teşvikçisidir. Adil Düzen”de çalışabilen herkes, kolaylıkla iş bulup adil bir ölçü içinde yüksek reel gelir elde ettiği için ve kabiliyetli her insan kolaylıkla yatırım ve üretim yapabildiği için Adil Düzen”de vergi sistemi ekonominin ve sosyal yapının en büyük hizmetkarıdır. 


E. Adil Ekonomik Düzen'in Sosyal Güvenlikle İlgili Esasları 


Adil Düzen'de Sosyal Güvenlik ile ilgili temel esasları aşağıdaki ana hatları ile özetlenmektedir. 


1. Herkes sigortalıdır. 
2. Sigorta ve emeklilik için para (pirim) ödenmez. 


3. İşsizlik ve emeklilikte herkesin (yaş, tahsil, hizmet, ehliyet) esasina göre ne alacağı “katsayı” ile belirlenir. 


4. İşsizlik ve emeklilik karşılığı, bütçeden ödenir. Milli gelirin artışı ile orantılı olarak bu pay artar. 


5. İşsizlik ve emeklilik: Talebe ve beyana göre isteyen istediği zaman emekli olur, isterse şartları elverişli ise emekli olmaktan vazgeçer işe başlar. 


6. Emekli olan kredi hakkını kaybeder. 


7. Emeklilik maaşı: Emekliliğin maaşı, emekliye ayrıldığı zamanki mesleki derece, yaş ve tahsiline göre belirlenir. 


Sosyal güvenliğin bu temel ilkeleri, aşağıda özetle açıklanmaya çalışılacaktır: 


Adil Düzen'de herkes ekonomik bakımdan bir “Dayanışma Gru- bu”na mensuptur. Bu dayanışma grupları, loncalar, sendikalar şeklinde organize olmuşlardır ve Adil Düzen'in temel esaslarına göre “Teminatlı Ehliyet” prensiplerine uygun şekilde hizmetlerini ifa ederler. Herkesin yaş, tahsil, hizmet yılı ve ehliyetine göre çalıştığı zaman ne ücret alacağı, işsiz kaldığı zaman ne ücret ve emekli olduğu zaman ne ücret alacağı adil ölçülere ve kriterlere göre belirlenmiştir. Buna göre bir insan çalıştığı zaman hakkı olan bu ücretini alır. İşsiz kaldığı zaman o takdirde işsizlik ücretini alır. 
Emekli olmak istediği zaman da emeklilik ücretini alır. Diyelim ki bir işçi çalıştığı zaman ayda iki bin lira, işsiz kaldığı zaman bin lira, emekli oluğu zaman da bin beş yüz lira almaktadır. Bu kimsenin emekli olması ve emekli aylığı alması için belli yaşa kadar beklemek mecburiyeti yoktur. Dilerse emekli olur ve emekli aylığına kanaat eder. Sonra tekrar çalışmak isterse, yeniden faal çalışma hayatına döner. 


Adil Düzen'de devletin en önemli temel görevlerinden birisi, hangi şart altında olursa olsun vatandaşlarından hiçbirinin aç, açık kalmamasının, herkese insan onuruna yaraşır şekilde yaşama imkânlarının teminidir. 
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Faal çalışırken alınan ücret, işsizlik ücreti ve emeklilik ücreti öyle tanzim olunmuştur ki, çalışabilecek insan uyuşukluk, tembellik yapıp emekli olmaya özen göstermesin. Daha çok kazanmak için çalışmayı tercih etsin. Fakat buna mukabil bir kimse hasta olmuş, çalışamıyor ise, isterse emekli olur. Ama sonra tedavi olmuş, sıhhat bulmuş ise, tekrar çalışabilecek sıhhate kavuşmuş ise, o zaman da tekrar faal çalışma hayatına dönme imkanına sahiptir. 


Yukarıda açıklandığı gibi Adil Düzen”de madenler, ormanlar, topraklar, meralar ve suların gerçekte sahibi devlettir. Bunlar adilane ölçülerle, kullananlara tahsis edilir. Ayrıca devlet üretim sürecine genel hizmetleriyle katkıda bulunur, zenginlikler- in güvenliğini sağlar. Bu hizmetler karşılığında kendi hakkı olan payını alır, ekonomi hızla gelişir. Bütün bunların neticesi olarak devlet bugünküne nazaran kat kat daha zengindir. O yüzden sosyal güvenliği sağlama imkanına maliktir. Adil Düzen”de sosyal güvenliğin sağlanması birinci derecede önem taşır. 


F. Sosyal Güvenlik Açısından Adil Düzen'le Faizci Kapitalist Düzen'in Mukayesesi 


Adil Düzen'de bütün vatandaşlara, insan haysiyetine yaraşır şeklide yaşama imkânlarının temini, devletin görevlerinin başında gelmektedir. Devlet, yukarıda belirtilen esaslar dâhilinde bu görevi yerine getirir. 


Ayrıca Adil Düzen vatandaşların, manevi eğitimini de temel esas aldığından, Adil Düzen'de zenginler de fakirlere içlerinden gelen gayretle ve ibadet aşkıyla her türlü yardım ve destekte bulunurlar. 


Faizci Kapitalist Düzen ise, insanı bir “Homo Economicus”, yani doymak bilmeyen ve sadece ekonomik çıkarlarını düşünen bir canlı olarak kabul ettiğinden dolayı, temelde materyalisttir ve kuvveti üstün tuttuğu için sosyal adalet hizmetlerini bir temel insanlık görevi olarak düşünmez. Sadece huzursuzluklar baş gösterip bir sosyal patlama olmasın, zenginlerin rahatı kaçmasın diye fakirlere cüzi yardımlar yapılır. Bu tür yardımlar bir çeşit “Sus Payı” 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olarak telakki edilir. Fakirlerin ihtiyaçlarının karşılanmasını da zenginlere değil, yine dolaylı yoldan fakirlere bir görev olarak veririr. Bunun sonucu olarak Faizci Kapitalist ülkelerde brüt işçi ücretinden takriben % 357 kadar sigorta primi kesilmektedir. Bu sigorta priminin sözde % 15’ini işçi ödüyor, % 20”sini de işveren ödüyor gibi gösterilirse de, işverenin ödediği pay maliyetlere girdiği için sonunda bu prim payı malları satın alan fakir fukaraya ödettirilmektedir. 


Diğer yandan Faizci Kapitalist Nizam”da doğum oranı gittikçe düşmekte ve bunun sonucu olarak ülke nüfusu gençlerden çok, yaşlı ve emeklilerden oluşmaktadır. Bu gidişat ise Faizci Kapitalist Nizam” iflasa götürmektedir. Çünkü yapılan incelemeler ve hesaplar gösteriyor ki bundan 20 - 30 yıl önce mesela Almanya”da bir çalışan genç işçi, ödediği primlerle, bir yaşlı emeklinin emekli aylığını karşılamak zorunda kalıyordu. Halbuki şimdi yukarıda açıklanan nüfus hareketleri sebebiyle çalışan genç işçi, iki yaşlı emeklinin geçimini karşılayacak şekilde prim ödemeye mecbur kalmaktadir. Bu gidişle 40 yıl sonra bir genç işçi sekiz yaşlı emeklinin geçimini karşılamak mecburiyetinde kalacaktır. Bu ise taşınamayacak bir yüktür. Yani, Faizci Kapitalist sistemin bugünkü sosyal adalet düzeni yürümeyecek ve iflasa mahküm bir düzen olacaktır. 


Görülüyor ki, Adil Düzen”de sosyal adalet, hakkı üstün tutan, herkese insan onuruna yaraşır yaşama imkanı veren, ekonomik gelişmeye engel olmayan, açık, sade, doğal, akli ve adil bir düzendir. 


Buna mukabil Faizci Kapitalist Düzen”de sosyal adalet tatbikatı, suni tatbikattır. Son derece çapraşık ve karmaşıktır. Çıkar çatışmasına dayanmaktadır ve zamanla yürümeyecek, temel insan haklarına aykırı, fıtri olmayan ve iflasa mahküm bir nizamdır. 
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Ш. ADİL EKONOMİK DÜZEN İDEAL ve DOĞAL BIR 
DÜZENDİR 


İdeal ve beşer fıtratına uygun doğal bir düzen olan Adil Düzen”de ekonomi hızlı gelişecek ve toplumun bütün katmanlarının, nimet-külfet paylaşımında adalet sağlanarak refahı artırılacaktır. 


İnsanlık bugünkü durumuna bir anda gelmedi. İlk insandan bugüne kadar birçok devrelerden geçerek geldi. Bu devreler incelendiği zaman görülmektedir ki, insanların zamanla çoğalmaları, yaşama ihtiyaçlarını karşılamaları bakımından çeşitli ekonomik aşamaların meydana gelmesine sebebiyet vermiştir. Bu ekonomik aşamalar bir yandan o dönemlerin medeniyetlerini etkilemiş, medeniyetler de ekonomik aşamaları ve düzenleri etkilemiştir. 


Aşağıdaki şekilde insanlık tarihinde geçirilen bugüne kadarki ekonomik aşamalar özet halinde Tablo 9'da takdim olunmuştur. 


İnsanlık tarihi boyunca 4 temel düzenin ve bu meyanda iktisadi düzenin nasıl bir değişim tablosu gösterdiğini ortaya konmaktadır. 
Saadet Dünyasında biraz sonra açıklandığı gibi ekonomide “İşçilik Sistemi” değil, “Ortaklık Sistemi” esas alınmaktadır. Bu hususu aşağıda anlatmaya çalışacağız. 


Tablo 9'da görüldüğü gibi ilk insanlar meyvelerle geçiniyorlardı. 
Ekonomide “Toplayıcılık - Meyvecilik” dönemi yaşadılar. Zamanla nüfus çoğaldı, meyveler yetmemeye başladı. İnsanlar hayvanları avlayacak aletleri ve ateşi keşfettiler. Böylece hayvan etlerini pişirerek yemek imkânına kavuştular. Bu gelişme insanlık tarihinde “Avcılık” dönemini başlattı. Nüfus daha da çoğaldığı zaman yapılan avlanmalarla elde edilen besinler yetmemeye başladı. 
Bunun üzerine insanlar besi hayvanlarını, sürüler halinde besleyerek çoğaltmaya başladılar. Bu gelişme ekonomide “Çobanlık” dönemine geçilmesine ortam hazırladı. Daha sonra nüfus daha çok artınca, gerek kendileri ve gerekse sahip oldukları hayvanları için topladıkları meyve ve tarım ürünleri yetmemeye başladı. 
Bunun üzerine insanlar bu tarım ürünlerini daha bolca üretme ihtiyacını duydular. I 
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Tablo 9, Sosyal Yapıyı Oluşturan Dört Temel Düzen'in Tarih 


Boyunca Degisim Seyri 


Bu ihtiyaç ekonomik bakımdan “Çiftçilik” dönemine geçilmesini sağladı. Çiftçilik bakımından su, güneş ve verimli toprak faktörleri açısından ilk gelişmeyi Mezopotamya'da görüyoruz. Böylece insanlar göçebelikten site hayatına döndüler, yazı bulundu ve tarihi devirler başladı. Bu devire kadar ekonomik faaliyetler hep aile, aşiret ve kabile içerisinde kalıyordu. Dolayısıyla bir “Kapalı Ekonomi” söz konusuydu. Toplayıcılık ve avcılık döneminde meyveler ve hayvan, alet ve gereçler üzerinde mülkiyet söz konusuydu. 
Çobanlık ve çiftçilik döneminde ise sadece tüketim mallarında değil üretim araçlarında da mülkiyet ortaya çıktı. 


Çiftçilikten sonraki dönemlerde bir göz attığımızda ilk gelişme olarak üreten insanın, ürettiği malı pazara getirip ihtiyaç sahiplerine arz etmesi ve onların ürettikleri mallarla kendi ürettiğini değiştirmesi dönemini görüyoruz. Yani artık kapalı ekonomiden “Piyasa Ekonomisi”ne geçildiğini, “Mal Mübadelesi” yapıldığını ve bu değiştirmenin de doğrudan doğruya üretenler arasında yapıldığını görüyoruz. Bu dönem “Doğrudan Mübadele” dönemini teşkil etmektedir. Zamanla insanlar dünyanın daha geniş bölgelerine yayıldılar. Ulaşım imkânları arttı. Daha geniş sahalar arasında mal mübadelesi yapmaya başladılar. Fakat bu yayılmanın neticesi olarak artık değişim, doğrudan doğruya üretenler arasında olmaktan çıktı, “Aracılı Mübadele Dönemi” başladı. 
Yani bir tüccar sınıfı meydana geldi. Bunlar üretenlerin mallarını aldılar, değişik yerlerdeki piyasalara arz ettiler. Oradaki ihtiyaç sahiplerine sattılar. 


Nüfusun artması, ulaşım imkânlarının gelişmesi, Avrupa ile Asya arasında ticaret yollarının ve Amerika'nın keşfi ise deniz yoluyla ulaşımının yoğunlaşmasına ortam hazırladı. Ulaşım yolları ve araçlarının gelişmesi, Batı'da zengin tüccarların ortaya çıkması yol açtı. Dünyanın kaynaklarını ve zenginliklerini Batı'ya aktaran tüccarlar (burjuva sınıf), elde ettiği fazla değerleri yatırıma dönüştürdü. Kurulan büyük fabrikalarda dünyanın her tarafından getirilen ham madde, binlerce işçi emeğiyle mamul maddeye 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dönüştürülerek dünya piyasalarına arz edildi. Sanayi İnkılâbı olarak adlandırılan bu gelişme ve değişme insanlık tarihinde “İşçilik Dönemi” ne geçilmesine sebep oldu. İşçilik döneminde artık yavaş yavaş ekonominin ana karakteri malın, malzemenin değil, insan emeğinin birikiminin alınıp satılması olmuştur. Mesela bir Mercedes otomobili satılırken, satılan, bu otomobilin malzemelerinden daha çok bu otomobilin bütün parçalarının üretimi için harcanan emektir. Böylece “Emek Mübadelesi” dönemine, geçilmiş oldu. Böylece Tablo 9'da görüldüğü gibi bugünkü noktaya gelindi. Bugün gelinen nokta Tablo 9”da düşey olarak çizilmiş olan çift çizgiyle belirlenmiştir. 


Diğer yandan insanlık tarihindeki bu ekonomik aşamalar birbirine takiben yürürken yukarıda da işaret olunduğu gibi ekonomik faktörler medeniyeti etkilemiş, medeniyet de ekonomik düzeni etkilemiştir. 


İnsanlık tarihinin bugüne kadar geçirdiği medeniyet dönemlerine bir göz atarsak, insanlık tarihi boyunca “Kuvveti Üstün Tutan” her çatışmacı medeniyetten önce ve sonra “Hakki Üstün Tutan” barış ve dayanışmayı esas alan bir medeniyetin kurulduğunu müşahede ederiz. Bu medeniyet insanlığa saadet getirmiş ve yeryüzünde ilimde, hukukta ve sanatta büyük değişme ve gelişmelere ortam hazırlamıştır. Ancak bir müddet sonra “Hakkı Üstün Tutan” medeniyetin etkisinde kalan bölgelerin birisinde bu medeniyet dejenere edilmiş ve “Kuvveti Üstün Tutan” bir medeniyet haline dönüştürülmüştür. Bunun sonucu olarak hakkı üstün tutan medeniyetin yerine “Kuvveti Üstün Tutan”, tahakküm ve çatışmacı bir medeniyet yeryüzüne hâkim olmaya başlamıştır. 
Ancak bu da devam edememiş, arkadan yeniden “Hakkı Üstün Tutan” bir medeniyet kurulmuş ve yeryüzünde hâkim olmuştur. 


Medeniyetler tarihindeki bu gelişme Tablo 9'da özet olarak bir grafik hâlinde ortaya konmuştur. Medeniyetler tarihine bir bakışyapıldığı zaman görülüyor ki Mezopotamya'da ilkyazının kesfiyle başlayan tarihi dönemlerin başlangıcında önce İbrahim (a.s.) 
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öncülüğünde hakkı üstün tutan bir medeniyet kurulmuş. Bu medeniyet Mısır'ı etkilemiştir. Ne var ki Mısır'da firavunlar bu medeniyeti dejenere etmişler ve yerine kuvveti üstün tutan Mısır medeniyetini kurmuşlardır. 


Mısır'daki bu medeniyetin karşısında bu sefer Hz. Musa (a.s.) 
öncülüğünde yeniden “Hakkı Üstün Tutan” bir medeniyetin kurulduğunu görüyoruz. Bu medeniyet Yunanistan’! etkiledi ve fakat Yunanlılar bu medeniyeti dejenere ettiler ve yerine “Kuvveti Üstün Tutan” bir medeniyet kurarak yeryüzüne hakim oldular. Bu medeniyetin karşısında ise bir müddet sonra Hz. İsa (a.s.) 
öncülüğünde yeniden “Hakkı Üstün Tutan” bir medeniyet kuruldu. 
Bu medeniyet de Roma'yı etkiledi. Romalılar, hatta “Biz de Hristiyan olduk” dedikleri halde Hz. İsa (a.s.)'nın öncülüğünü yaptığı medeniyeti dejenere ettiler. Yeniden “Kuvveti Üstün Tutan” Roma Medeniyeti'ni kurdular. Roma Medeniyeti, asırlarca insanlığa zu-Imetti. Bu zulmün karşısında Hz. Muhammed (s.a.v.) ile birlikte “Hakkı Üstün Tutan” “İslam Medeniyeti”nin yükselişi gerçekleşti. 
Böylece, 1000 yıldan uzun bir süre yeryüzüne Hakkı Üstün Tutan düzen hâkim oldu ve insanlığa saadet getirdi. 


Batı Avrupa bu medeniyetin etkisi altında kaldı. Bir yandan Endülüs'teki büyük İslam medeniyetinden ve diğer yandan denizcilikte ilerlemiş Venedik ve Cenevizlilerin Müslüman ülkelerden getirdikleri kitaplar ve haberler vasıtasıyla Müslümanlardan birçok şey öğrendiler. Bu etkilerin sebebiyle Rönesans başladı. 
Batı Avrupa Müslümanlığın etkisiyle Ortaçağın karanlık Engizisyon döneminden bugünkü Batı medeniyetine geçen değişimi yaşadı. Ancak ne var ki batılılar, Müslümanlıktan öğrendiklerini dejenere ettiler. Tıpkı eski Mısır, Yunan ve Roma medeniyetlerinde olduğu gibi kuvveti üstün tutan Batı medeniyetini kurdular. 


Ekonomik düzen, medeniyetin etkisi altındadır. Onun için Batıda gelişen ekonomik düzen, medeniyetinin etkisiyle adil bir düzen olarak değil, bir “Ezen-Ezilen” düzeni olarak gelişmiştir. Yukarıda da açıklandığı gibi bu medeniyet üç asırdan fazla bir zamandır 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insanlığa ikiz kardeşle zulmetmektedir. Sumerdan birisi “Kapitalizm” diğeri ise “Komünizm”dir. 


İnsanlık tarihinde ekonomik dönem olarak emek mübadelesi dönemine geçilince Batıda Kapitalizm hakim oldu. Bu Kapitalizm aşağıda daha açık ve berrak olarak belirtilmiş olan özellikleriyle belirli sermaye sahipleri tarafından bütün çalışanların ve insanlığın sömürülmesine yol açtı. Büyük halk kitlelerini ezdi. Emperyalizm, Irkçı Emperyalizm’in yürütücüsü ufak bir sermayedar zümreyi gittikçe zenginleştirdi. Tekeller, karteller oluştu. Bu siyasi düzeni ve bütün toplum düzenini etkileri altına aldılar. İnsanlık tam bir haksızlık, sömürü, zulüm dönemine girdi. 


Kapitalizm'in bu sömürü ve zulmü karşısında bir yandan sosyal patlamalar ve harpler çıktı. Diğer yandan da Kapitalizm'e karşı yeni bir düzen ortaya konmaya çalışıldı. Böylece “Komünizm” ortaya çıktı. 


Yine yukarıda açıklandığı gibi Komünizm'de temel, kuvveti üstün tutan medeniyetinin bir ekonomik düzen olduğu için temelde Kapitalizm‘in aynıdır ve bir “Ezen-Ezilen” düzenidir. 


Böylece Batıda yapılan iş, bir arabanın düz yolda giderken yolun sağına yuvarlandığı görülünce, direksiyonu hızla ve fazlaca kırıp bu sefer de arabayı yolun soluna yuvarlamak oldu. Komünizm, Kapitalizm'in zulmünü ortaya koydu. Fakat tedavisini yapamadı. Bir hastalık yerine diğer bir hastalığı ortaya getirdi. Hâlbuki ekonominin bir de sağlam, sıhhatli, saadet getiren, haklı düzeni vardır. Bunun adı ise “Adil Düzen”dir. 


Adil Düzen de temel ilkeleri itibariyle asırlar boyu insanlık tarihinde, zaman zaman o günün şartlarına göre uygulanmıştır. Ancak bugünün şartlarına göre maalesef henüz hiçbir ülkede bütün bir düzen olarak mevcut değildir. Ancak ne var ki bütün insanlık bugün bu düzene muhtaçtır ve bu düzeni beklemektedir. 


İşte yukarıdaki tarihçe Tablo 9'da düşey iki çizgiyle gösterilen nokta, insanlığın bugünkü bulunduğu noktaya işaret etmektedir. 
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Nasıl insanlık bugüne kadar adeta gündüz ve gecenin birbirini takip ettiği gibi hep “Hakkı Üstün Tutan” bir “Aydınlık Saadet Döneminden” sonra, “Kuvveti Üstün Tutan” bir “Karanlık Zulüm Dönemi” yaşamışsa, takriben 3 asırdan beri insanlığa zulmeden, karanlık Batı medeniyeti arkasından şimdi inşallah Hakkı üstün tutan aydınlık saadet dönemine gececektir. Bu yeni dönemin ekonomik düzeni “Adil Ekonomik Düzen” olacaktır. 


Yukarıda da açıklandığı gibi Adil Ekonomik Düzen'de ana yapısal karakter üretim, üretimi meydana getiren müteşebbis yönetici, işçi, tesis, hammadde ve genel hizmetleri yapan devletin ortaklığıyla yapılması, üretimden sonra paylaşımın da bu ortaklar arasında adil ölçüler içinde gerçekleştirilmesidir. Onun için bu yeni dönemin gayesi işçi-işveren çatışması dönemi olmayıp “Ortaklık Dönemi” olmasıdır. 


Yukarıda Tablo 9'da tarihçe grafiğinde insanlığın bugün bulunduğu noktayı belirleyen düşey çift çizginin sağındaki insanlığın gelecek döneminde ekonomik düzenin adı “Ortaklık Dönemi” olarak gösterilmiştir. Bundan maksat “Adil Ekonomik Düzen'dir. 
Geleceğin düzeni olan Adil Düzen'in belirgin özellikleri aşağıdaki başlıklar altında özetlenmektedir. 


A. Adil Düzen İdeal Bir Düzendir 


Yukarıda da açıklandığı gibi tarihi seyir bakımından Adil Düzen temel esasları itibariyle asırlar boyu, hâkim olduğu devirlerin gereklerine uygun olarak tatbik edilmiş bir düzendir. Kamil ve tam bir düzendir. Kuvveti üstün tutan Batı medeniyetinin bir dejenerasyona uğrayarak “kalkınıyoruz, gelişiyoruz” adı altında sonradan kurduğu Kapitalizm ve Sosyalizm ise Adil Düzen'i bozarak, çarpıtarak meydana getirilmiş haksız düzenlerdir. Bunun için şimdi bütün insanlığın yeniden Adil Düzen'e dönmesi zamanı gelmiştir. Bu yeni düzen, temel prensipler itibariyle, Kapitalizm ve Komünizm'in bazı ilkelerini bir araya toplayarak yeni suni bir düzenin kurulmasına yönelik bir girişim değildir. İnsanlık, son 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yüzyıllarda Kapitalizm ve Komünizm'i denedi. Bu düzenlerin yol açtığı çatışmalar, savaşlar, zulüm, sosyal patlama ve felaketten başka bir şey getirmediğini gördü ve yaşadı. Bu insan doğasına uymayan dejenere ve sakat düzenleri ve bu düzenlerin dayandığı yanlış, haksız ve insan tabına (yaradılışına) aykırı prensipleri terk ederek zulümden hakka dönmesi gerekmektedir. Bu insanlık tarihi boyunca doğal gelişmesinin gerektirdiği bir gelişme ve değişmedir. Beşeriyet tarih boyunca insanların karşılaştığı sorunlara hak ve adalet ölçüleri içinde çözüm üreten ve tabii olan; hak ve adaleti esas alan bir düzene geçmesi ve bugünün şartlarına göre böyle düzeni kurması tabii ve zorunlu bir gelişmedir. 


Tablo 12'de görüleceği gibi, Adil Düzen ile kuvveti üstün tutan Kapitalizm ve Sosyalizmin temel yapıları ve tatbikattaki özellikleri bakımından aralarındaki farklar bir tablo halinde belirtilmiştir. Bu tablonun incelenmesinden de görülmektedir ki Sosyalizm ve Kapitalizm temelde aynı oldukları halde nasıl birbirinden farklı iki sistemse, Adil Düzen de bunlardan farklı ve hem de bunlardan temelden ayrı, bütün özellikleriyle uyumlu tam ve mükemmel bir sistemdir. 


Adil Ekonomik Sistem, hakkı üstün tuttuğu için, toplumda sınıf ayırımı yapmadığı için, bir çatışma değil, barış sistemi olduğu için, açık, sade, basit, tatbikatı kolay bir sistemdir. Basit olduğu için, toplumda herkesi kuşattığı, herkesi üretime teşvik ettiği için, ekonominin önündeki mâniaları kaldırıp ekonomik kalkınmayı hızlandırdığı için, herkese refah getirdiği için ideal bir sistemdir. 
Diğer sistemlerin faydalı yönleri Adil Düzen'de fazlasıyla mevcuttur. Zararlı yönleri ise Adil Düzen'de yer almamaktadır. 


B. Adil Düzen Herkese Refah Getirir ve Ekonomiyi Hızla Geliştirir 

Yukarıda temel esasları açıklanmış olan Adil Düzen yürürlüğe konduğu zaman ne olacaktır: i 
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1. Ucuzluk - Enflasyonun Önlenmesi 

Önce bir defa Faizci Kapitalist Düzen'in yukarıda açıklanmış olan ve aşağıda Tablo 10'da belirtilen 5 mikrobu ortadan kalkmış olacaktır. Daha önce işaret edilen bu mikroplar, 


1. Faiz 


2. Haksız vergi 


3. Darphane, yani piyasaya karşılıksız para sürülmesi 


4. Kambiyo, paranın değerinin emirle düşürülmesi 


5. Kapitalist sistemin banka düzeni olarak sıralandırılabilir. 


Tablo 10, Faizci Kapitalist Düzen'in 5 Mikrobu 


Faizci Kapitalist Düzende, her türlü faiz, kredi dağıtımındaki haksızlik ve yüksek kredi faizlerinin masrafa yazılıp fakir fukaraya ödettirilmesi sonucunda fakirden alan ve zenginlere aktaran düzendir. 


Halbuki yukarıda açıklandığı gibi Adil Düzen'de faiz yoktur. 
Paranın değerinin düşürülmesi yoktur, fakirden alıp zengine aktaran banka düzeni yoktur. 


Önce bir defa Adil Düzen tatbikatına geçilirken bütün faizlerin kaldırılması ve bütün vergilerin kaldırılması ile üretim maliyetleri ve dolayısıyla fiyatlar, mesela Türkiye”deki Faizci Kapitalist sistemin hali hazır şartlarına nazaran üçte bire düşecektir. Mesela bugün 80 Kuruşa satılan 400 gr. ekmeğin fiyatı 20-30 Kuruşa inecektir. Bütün diğer mallarda da durum aynıdır. Çünkü fiyatların üçte bire inmesi tabiidir. 


Bu görülmemiş büyük nispette ucuzluk, bir sihirbazlık değildir. 
Yapılan iş sadece Faizci Kapitalist Nizam vasıtasıyla vatandaşların bir bakıma manevi olarak sırtına takılmış olan Irkçı Emperyalizm”in emme hortumunu ve onların işbirlikçisi holdinglerin emme hortumlarını söküp atmaktan ibarettir. Adil Düzen olunca vatandaş her ekmek alınca önce İsrail'e 20- 30 Kuruş, sonra işbirlikçilerine 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ayrıca 20-30 Kuruş ödemekten kurtulacak ve o, bugün 80 Kuruş ödeyerek aldığı ekmeği böylece sadece 20-30 Kuruş karşılığında alma imkanına ulaşacaktır. 


Adil Ekonomik düzende enflasyon söz konusu değildir, yoktur, sıfırdır. 


Çünkü enflasyon Faizci Kapitalist Nizam'ın bünyesel hastalığıdır ve fakiri ezer. Faizci Kapitalist Düzen”de enflasyonun meydana gelmesinin sebebi, bu düzenin yukarıda bir kere daha belirtilen 
5 mikrobudur. Halbuki Adil Düzen”de bu mikroplara yer verilmemiştir. Dolayısıyla enflasyon için herhangi bir sebep mevcut değildir. Enflasyon, fiyatların gittikçe artması ve satın alma gücünün düşmesi olayıdır. Adil Düzen”de bunun tam tersi söz konusudur. 
Çünkü fiyatların artması için herhangi bir sebep mevcut olmadığı gibi zamanla, ekonominin ve teknolojinin gelişmesi sebebiyle fiyatların, reel ve nispi olarak düşmesi söz konusudur. 


2. Üretimin Artması 


Malların maliyetleri ve satış fiyatları bugünkünden üçte birine düşünce, o zaman hali hazır mevcut işletme sermayesiyle bile bugünkü üretimin 3 mislini yapmak imkanı hasıl olacaktır. Böylece üretim hızla katlanmış olacaktır. 


Kaldı ki, Adil Düzen”de makro plan yapılmış her bölgedeki öncelikli, verimli yatırımların profeleri hazırlattırılmış ve bunların gerçekleşmesi için, yatırımın tamamı için yeterli faizsiz kredi dahil “Tam Teşvik” uygulanacaktır. Bu ne demektir? Ayrıca makine yağlanıyor ve ekonomi hızla gelişiyor, demektir. Bu yönde de üretim ve milli gelir hızla katlanacaktır. 


3. İşsizliğin Önlenmesi 


Aynı işletme sermayesi ile 3 misli fazla üretim yapılması demek bugünkünün 3 misli fazla işçi çalıştırılması demektir. 


Kaldı ki, Adil Düzen'de bir yandan bütün yatırımlar “Tam Teşvik” 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ile desteklenip geliştirildiği için, diğer yandan “Faizsiz Emek Kredisi” ile çalışan her insanın hakkı olan ücreti ödendiği için ortada işsizlik diye bir mesele kalmayacaktır. Bilakis çalıştırılacak insan aranmaya başlanacaktır. İşte işsizlik böyle önlenmiş olacaktir. Bugün halen 10 milyon evladını işsizlikten dolayı kahvehane köşelerinde çürüten bir Türkiye için Adil Düzen'in ne kadar önemli olduğunu uzun uzun anlatmaya hacet yoktur. 


4. İhracat Patlaması 


Adil Düzen”de maliyetlerin ve fiyatların içine hiçbir faiz ve hiçbir vergi girmediği için yeryüzünde en ucuz fiyat, Adil Düzen'in tatbik edildiği yerde olacaktır. Çünkü Faizci Kapitalist Nizam” tatbik edildiği bütün ülkelerde değişik nispetlerde de olsa üretimin maliyetleri ve fiyatları içine az çok nispette faizler ve haksız vergiler girmektedir. Bunlar ise üretimin her kademesinde katlanarak artan bir şekilde maliyetlere ve fiyatlara intikal etmektedirler. 
Dolayısıyla bunlar yüzünden maliyetler ve fiyatlar artmaktadır. 


Mesela bu nispetlerin en az olduğu ülkelerden birisi Ortak Pazar ülkeleridir. Onlarda faiz oranı takriben kredi oranı % 5-6 oranında, vergi ve sigorta oranı ise en az % 25 olayında olduğunu varsayalım. Bunlar katlanarak fiyatların ve maliyetlerin içine girmektedir. 


Üretim, maliyet ve fiyatları en düşük Adil Düzen'dedir. Çünkü üretim fiyatları içine giren faiz, vergi ve sigorta pirimler sıfırdır. 
Bu ucuz mal Adil Düzen”de olduğu için herkes ihtiyacını, Adil Düzen'in uygulandığı piyasalardan karşılamaya çalışacaktır. Bu ise hakiki ihracat patlaması demektir. İhracat “Hayali İhracat” ile patlamaz Adil Düzen'le patlar. 


5. Gelir Dağılımının Bozulmasının Önlenmesi ve Herkese Refah 


Adil Düzen'de, Faizci Kapitalist Düzen”in 5 mikrobu her türlü ekonomik ve sosyal tahribatı meydana getirirken ve gelir dağılımının gittikçe bozulmasına; zenginin daha zengin ve fakirin daha da fakirleşmesine yol açmaktadır. Düzen”in temelindeki mikroplardan doğan bu felaketi önlemek için alınan pansuman tedbirleri ise neticede yeni haksız zulümlerden başka bir şey değildir. Böylece Faizci Kapitalist Düzen netice itibariyle zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapmakta ve bunun sonucunda ülkeleri ve dünyayı sosyal patlamalar ve harplere sürüklemektedir. 


Adil Düzen'de, Faizci Kapitalist Sistem'in bu mikropları tamamen ortadan kaldırıldığı için sözü edilen mahsurlar, zulümler ve felaketler önlenecektir. Tam tersine Adil Düzen'de refahın herkese dağılması için bütün tedbirler alınmasını sağlayacak imkânlar mevcuttur. Esasen Adil Düzen “Hakkı Üstün Tutan” bir düzen olduğu için herkesin hakkını korumakta ve kimsenin kimseyi sömürmesine izin vermemektedir. Yine Adil Düzen esasen temelde bir “Barış Düzeni” ve “Çıkar Paralelliği” düzeni olduğu için, kuvveti üstün tutan ve temeli, çıkar çatışmasına dayanan ve dolayısıyla bir sömürü ve zulüm düzeni olan Faizci Kapitalist Düzen'deki bütün mahsurları ortadan kaldırmakta ve refahı herkese yaymakta ve götürmektedir. Böylece Adil Düzen “Herkese Refah” düzenidir. 


Ayrıca Adil Düzen devlete, öncelikle herkese insan onuruna yaraşır şekilde yaşama imkânı temin etme görevi verdiği için Adil Düzen'de, bütün global zenginlik rakamlarına rağmen Kapitalist toplumların bünyesel hastalığı olan ve nüfusun büyük bir kısmına yayılmış bulunan açlık ve fakirlik hastalıkları da söz konusu değildir. 


6. Adil Ekonomik Düzen Geri Kalmışlığı, Rüşvet ve Ahlaki Bozulmayı Önler 


Yukarıda yapılan açıklamalar, Adil Ekonomik Düzenin, ekonomiyi hızla geliştireceğini, devleti katkatzengin yapacağını, refahı herkese ve her bölgeye yayacağını açıkça göstermektedir. Bu yüzden Adil Ekonomik Düzen geri kalmışlığı, zümreler ve bölgeler arası dengesizliği ortadan kaldırır. 


ADİL EKONOMİK DÜZEN | 125 


Diğer yandan Faizci Kapitalist Düzen, bir yandan materyalizmi esas alıp insanların nefis terbiyesine ve manevi gelişmesine önem vermediği için, diğer yandan da bilhassa “Faiz” mikrobu ile zengini daha zengin, fakiri daha fakir yaptığı için fertleri ve toplumu “Ahlak Bozukluğu”na itmektedir. Bu da Kapitalizm”in en büyük tahribatıdır ve yıkılışının, yani iflasının temel sebebidir. 


Çünkü nefis terbiyesi görmemiş bir insan fakr-u zaruretle karşılaşınca daha kolaylıkla ahlak bozukluğuna itilmektedir. Faiz yoluyla ve haksız kredilerle çok zengin olan zümre de ahlak bozukluğuna itilmektedir. Çünkü bir atasözünün ifade ettiği gibi ”haydan gelen huya gider”. Haksız olarak faizlerle, kredilerle ve enflasyonla zengin olan, nefis terbiyesi görmemiş bir insan, eline astronomik paralar geçince uyuşturucu, alkol, kumar ve diğer ahlaksızlıklara itilmektedir. Bu ahlak bozukluklarının yuvalandığı tesisler kurmakta, meyhaneler ve kumarhaneler açmaktadır. Bir kere zenginler tarafından buralar açılınca, fakirler ve diğer insanlar da buraların etkisiyle ahlak bozukluğuna sürüklenmekte ve bu ahlak bozucu tesisler ve teşebbüsler toplumu bir kanser gibi mahvetmekte ve helake götürmektedir. 

İşte Batı'da kriminal olayların artması, uyuşturucu, alkolizm, hırsızlık, mafya ve ayrıca her türlü ahlaksızlığın çoğalması; bu meyanda AİDS hastalığının hızla artması ve korkunç boyutlara varması, yani kısacası ahlâki çöküş toplumu helake, Kapitalist Nizamı da iflasa adım adım sürüklemektedir. 


Adil Düzen bütün bu felaketleri önleyen, insanlığa, topluma saadet getiren ilaçtır. 


IV. FAİZCİ EKONOMİK DÜZENİN SEBEP OLDUĞU 
PROBLEMLER, SEBEPLERİ VE ÇÖZÜM 


Aşağıdaki Tablo 11'de Faizci Kapitalizm'in yol açtığı başlıca sorunlar 14 başlık altında sırlanmaktadır. Bu sorunlara yol açan seb- 


eplere işaret edilmektedir. Bu sorunların Adil Düzen'e geçildikten sonra hangi yöntemlerle çözümleneceği belirtilmektedir. 
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FAZİCİ EKONOMİK DÜZENİN SEBEP OLDUĞU 
PROBLEMLER - SEBEPLERİ - ÇÖZÜM 


PROBLEMLER ve 
 TEZAHÜRÜ 


IZDIRAP ve GÖZYAŞI 


1- AÇLIK 
(Avrupa'da ürünler imha ediliyor. 
Afrika'da milyonlarca insanın açlığı) 
2- FAKİRLİK 
(Büyükşehirler - 
Gecekondu Semtleri) 
3- PAHALILIK 
4- ENFLASYON 
5- KRİZ 
6- İŞSİZLİK 
7- SÖMÜRÜLME 
İstatistikler: İşçi-Memur 
Vergide 
Pay: % 55 
Milli Gelirde Pay: % 15 
8- GELİR DAĞILIMDA 
DENGESZİLİK 
9- ULUSLARARASI 
DENGESİZLİK 
10- DIŞ BORÇLAR 
11- SOSYAL PATLAMA 
12- HARPLER 
13- GERİ KALMIŞLIK 
14- RÜŞVET VE AHLÂK 
BOZUKLU 


SEBEPLERİ 


EMPERYALİZMİN 
VE SİYONİZMİN 
KURUP YÜRÜTTÜĞÜ 
KÖLE DÜZENİ 


(Sosyal Güvenliği 
Yeterli Olmayanlar) 


* FAİZ 
* HAKSIZ VERGİ 


* KARŞILIKSIZ 
PARA BASILMASI 


* PARA DEĞERİNİN 
EMİRLE DÜŞÜRÜLMESİ 


* BUGÜNKÜ BANKA ve 
KREDİ SİSTEMİ 


ÇÖZÜM 


ADİL DÜZEN 


ADİL DÜZENE GEÇİŞ MADDİ 
VE MANEVİ KALKINMA 


* ADİL EKONOMİK DÜZEN 
* ADİL DEVLET 


* MİLLİ, RASYONEL 
KALKINMA STRATEJİSİ 


* İNANÇLI KADROLAR 


*İRFANLI İNSAN 


Tablo 11: Faizci Kapitalist Düzen'in Yol Açtığı Sorunlar, 


Sebepleri ve Çözümleri 
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HAKKI ÜSTÜN TUTAN SİSTEM 
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. ÖZEL-KAMU MÜLKİYETİ DENGESİ 


FAİZ YOK, KARVAR 


. TEKELDEN KORUNMUŞ 


ÜRETİME VE EMEĞE KREDİ 


MAKRO PLANLAMA 


FAYDALIYA, ÜRETİME, AHLAKLIYA, 
TAM TEŞVİK, TAM DESTEK 
HERKESE REFAHI TEŞVİK 


ORTAKLIKLAR, ŞAHISLAR, 


KAMU HİZMETLERİ 
GENEL HİZMETLER, 
TANZİM HİZMETLERİ 


. VERGİ YOK, DEVLET HİZMET VE 


KATKISININ KARŞILIĞINDA BİR 
ORTAK OLARAK HAKKINI ALIYOR. 


SİYASİ KUVVET 
(SOSYALİZM) 


KAMU MÜLKİYETİ ESASI 


. FAIZ YOK, KAR YOK 


DEVLET TEKELİ 


. DEVLET KURUMLARINA KREDİ 


MAKRO VE MİKRO PLANLAMA 


. ÜRETİMDE DE TÜKETİMDE DE 


SİYASİ BASKI 


. TEŞVİK YOK, BASKI VAR 


MERKEZİ PLANLAMA 

FİYAT MEKANİZMASI YOLUYLA KEYFİ, 
HAKSIZ VERGİNİN FAKİRLERE 
ÖDETTİRİLMESİ 


EKONOMİK DÜZENLERİN DAYANDIKLARI TEMEL GÖRÜŞLER VE ÖZELLİKLERİ 


KUVVETİ ÜSTÜN TUTAN SİSTEM 


ма ыра 


оо 


SERMAYE KUVVETİ 
(KAPİTALİZM) 


ÖZEL MÜLKİYET ESASI 

FAİZVAR, KARVAR 

SERMAYE TEKELİ 

SERMAYEYE KREDİ 

MAKRO VE MİKRO PLAN YOK 
TÜKETİMİ TEŞVİK 

FAKİRDEN ALIP ZENGİNE VEREN 
TEŞVİK 

SERMAYE TEŞEBBÜSÜ 

KARDAN VE MAL ÜZERİNDEN KEYFİ, 
HAKSIZ VERGİNİN FAKİRLERE 
ÖDETTİRİLMESİ 


V. EKONOMİK DÜZENLERİN DAYANDIKLARI TEMEL 
GÖRÜŞLER VE ÖZELLİKLERİ 


Tablo 12'de iktisadi tekelleşmenin biçimlendirdiği Kapitalizm ile siyasi tekelleşmenin biçimlendirdiği Sosyalizmin “Kuvveti Üstün Tutan” dünya görüşüne göre yapılandığı belirtilmektedir. Adil Düzen, “Hakkı Üstün Tutan” dünya görüşünü hak anlayışına göre kurumsallaştırılacaktır. 


Adil Düzen, Kapitalizm ve Sosyalizmin işleyişlerini belirleyen kurumsal yapısları ve özellikleri aşağıdaki Tablo 12'de sıralanmaktadır. 


VI. ADİL DÜZEN BUGÜN KARŞILAŞILAN SORUNLARA 
KALICI VE SAĞLIKLI ÇÖZÜMLER ÜRETECEK BİR 
DÜZENDİR 


Adil Düzen, birçok iktisadi soruna yol açan Faizci Kapitalizm”in 
5 mikrobunun yol açtığı sorunları aşağıda belirtilen 5 vasıta ile 
çözecektir. I 


A. Irkçı Emperyalizm'in Düzen'i Olan Mevcut “Köle Düzeni” Yerine “Adil Düzen”in Kurulması 


Mevcut “Köle Düzeni” bir bakıma eski sömürgeci düzenin Modern Müstemlekeci uygulamasıdır. Bir “Sömürü Düzeni”, “Ezen-Ezilen” düzenidir. 


Adil Devlet Düzeni ise hakkı üstün tutan, herkese hakkını veren, kimseyi kimseye sömürtmeyen, insanı ve toplumu hızla, manen ve maddeten kalkındıran, herkese inancına göre yaşama hakkı tanıyan, bir uzlaşma, barış, huzur, hürriyet, adalet ve refah düzenidir. Bu düzende insanların maddi ve manevi ihtiyaçları dengeli bir şekilde karşılanacak; ülkemizin manevi ve maddi kalkınması kısa bir süre içinde sağlanacaktır. 


B. Faizci Kapitalist Nizam'ın “Sömürü Düzeni”nin Yerine “Adil Ekonomik Düzen”in Kurulması 
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Yukarıdaki bölümlerde yapılan açıklamaların ortaya koyduğu gibi Adil Ekonomik Düzen'de Faizci Kapitalist Düzen”in beş mikrobu yoktur. Dolayısıyla Faizci Kapitalist Düzen'in Tablo 11 deki birinci sütununda gösterilen 5 mikrobunun yol açtığı hastalıklar tedavi edilecektir. Vücut sıhhat bulacaktır. Adil Ekonomik Düzen'de adeta ekonominin bütün makineleri yağlanacaktır. Çünkü ekonominin, önündeki engelleri kaldırılmış yerine “Tam Teşvik” getirilmiştir. 
Adil Ekonomik Düzen ideal bir düzendir. Herkese refah getirir. 
Ucuzluk getirir. Enflasyonu önler. Her kabiliyetli insanın üretim yapmasına imkân hazırlar. Üretimi artırır. İşsizliği önler. İhracat patlamasına ortam hazırlar. Geri kalmışlığı önler. Dürüstlük ve ahlaki gelişmeyi teşvik eder. Bilindiği gibi bu husus bundan önceki bölümde gerekçeleriyle açık bir şekilde ortaya konmuştur. 


C. Milli, Güçlü, Süratli, Yaygın Kalkınmanın Adil Düzen ile Gerçekleştirilmesi 

Faizci Kapitalist Nizam, emperyalizmin ve Irkçı Emperyalizm”in bir sömürü düzenidir. IMF bunların bir kuruluşudur. Ülkelere hazırladığı reçeteler modern müstemlekeciliğin yürütülmesine yönelik reçetelerdir. Bu reçetelerle ülkeler bir yandan sömürülmekte, diğer yandan da dış borç ve faize esir edilmektedir. Ülkelerin milli kalkınma planları hazırlanmasına mani olunmaktadır. 

Hâlbuki Adil Düzen'e geçildiğinde temel esas borçla değil, “Kendi Gücüyle Kalkınma” olacaktır. Ülkelerin milli, güçlü, süratli, yaygın kalkınma stratejilerine uygun “Makro Planlar” hazırlanacak; bu planlara uygun verimli “Yatırım Projeleri” geliştirilecektir. Bu projelerin belirlenen hedefleri gerçekleştirmeleri için gerekli teşvikler sağlanacaktır. 


D. İnançlı Kadrolar 


Adil Düzen'e geçildiği zaman ülkeler borç ve faizin esiri olmaktan kurtulur. Emperyalizmin ve Irkçı Emperyalizm”in etkisinden kendisini kurtarır. “Milli Görüş”e dönülür. Evlatlarını “taklitçi” olarak değil, “İnançlı kadrolar” olarak yetiştirme imkânı bulur. Bu inançlı kadrolar inançla, şuurla, azimle, sebatla, yardımlaşarak ve çalışarak kalkınma hamlelerini elbirliğiyle başarırlar. 

Adil Düzen'in; siyasi, ilmi, ahlâki ve ekonomik düzenleri, birey ve girişimcilere yardımcı ve teşvik edici olacaklardır. Siyasi düzen, ekonomiyi tanzim ediyorum diyerek tahrip etmez: ilmi düzen tam bir hürriyet, özerklik ve teşvik ile ilim ve teknoloji sahasındaki hizli gelişmeleri sağlar. Dini - ahlaki düzen ise adeta topluma yararlı insan yetiştirmek için bir “İnsan Yetiştirme Fabrikası” gibi görev yapar. 


E. İrfanlı İnsan 


Adil Düzen'deki ilmi düzen ve bilhassa dini - ahlâki düzen insanların, “irfan” sahibi insanlar olarak yetişmesini sağlar. Üretimin yanında eğitime, manevi terbiyesine ve bu meyanda “Nefis Terbiyesi”ne büyük önem verilir. İnsanlar iyi ahlak sahibi insanlar olarak yetişirler. İsraf yapmazlar. Herkese yardım etmekten manevi haz alırlar. İbadet aşkıyla çalışırlar. 


Bütün bu faktörler bir araya geldiği zaman manevi ve maddi bakımdan en büyük kalkınma hamleleri başarılır. Böylece Kap- 


italizm‘in “Zulüm Düzeni” yerine Adil Düzen'in “Saadet Düzeni" gerçekleşir. 


VII. “ADİL DÜZEN”E DAYALI “YENİ BİR DÜNYA”NIN KURULMASIYLA MADDİ VE MANEVİ KALKINMA 
DAHA HIZLI VE DENGELİ OLACAK 


Bilindiği gibi “Avrupa Birliği” tek bir “Avrupa Devleti” kurulması demektir. “Roma Anlaşması” bundan dolayı AB'nin temel Anayasası mesabesindedir. “Roma Anlaşması”nın temelinde iki büyük hata vardır. Bunlardan birisi temel kültür kökü olarak eski Roma medeniyetinin esas alınması yani “Kuvveti üstün tutan” zihniyetin temel alınmasıdır. Bu zihniyetle ancak zulüm olur. Saadete ulaşılamaz. İkinci hata da ekonomik düzenin “Kapitalizm” olarak alınmasıdır. Bu temel de saadet getiremez. Ancak zulüm, buhran 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ve sosyal patlama getirir. Bunun için AB gerçekte bu temel esaslarından dolayı içerisinde iki adet saatli bomba bulunan ve uçurumdan aşağı yuvarlanan otobüse benzemektedir. 


Türkiye bu otobüse binerek Batı'ya uşaklık edip helak olacağına, Batı taklitçisi görüşü bırakıp, Milli Görüş”e dönmeli, Adil Düzen'i tesis ederek örnek ve öncü ülke olmalıdır. Müslüman ülkeler ve ezilen ülkelerle Adil Düzen temeline dayanan bir Yeni Bir Dünyanın kurulmasına gayret etmeli, hatta öncülük yapmalıdır. Bu da Refahyol Hükümeti döneminde kurulmuş olan D-81erin çok daha aktif bir şekilde bütün üye ülkeler ve sömürülen dünya devletlerinin desteği ile canlandırılması ile mümkündür. 


Bu gerçekleştiği takdirde hem Türkiye'de, hem diğer Müslüman ülkelerde, ezilen ve sömürülen tüm mazlum ülkelerde kalkınma çok daha büyük ve hızlı olacaktır. 


Hiç unutmayalım ki bugün Amerika'da, uçak sanayinde 700 bin kişi çalışmaktadır. Bunun 300 bini Amerikan ordusu için üretilen uçaklara tekabül etmekte, 400 bin kişilik kısmı ise başta Müslüman ülkeler olmak üzere 3. Dünya ülkeleri için yapılan uçakların üretimine tekabül etmektedir. Bir Müslüman ülke, mesela Suudi Arabistan, Amerika”ya uçak siparişi verdiği zaman bir defasında 5 
milyar dolarlık sipariş vermektedir. 


1,5 milyarlık Müslüman ülkeler topluluğu tek bir pazar olduğu ve ihtiyaçlarını programlı bir şekilde kendi ülkelerinden karşıladıkları takdirde, bunun meydana getireceği büyük kalkınma, hızlı kalkınma, istihdam ve üretim gücü elbette her türlü tahminin üstünde olacaktır. 


VIII. SONUÇ: ADİL DÜZEN VE YENİ BİR DÜNYA 


Aşağıdaki Şekil 12'de görüldüğü gibi Adil Düzen”e geçildikten sonra bütün iktisadi ve sosyal dengeler değişecektir. Adil Düzen”e geçilmekle “Yeni Adil Bir Dünya Düzeni”nin kurulmasına tarihi bir adım atılmış olacaktır. š 
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KARDEŞ MÜSLÜMAN ÜLKELERE 
MALİ YARDIM 


KARDEŞ MÜSLÜMAN ÜLKELERE 
SAVUNMASANAYI MAMÜLLERİ 


TAKLİTÇİLER 
AKP-CHP 


VE TEMEL 
HİZMETLERLE 

3 EKONOMİNİN 
DESTEKLENMESİ 


SOSYAL ADALET 


Şekil 12, Adil Düzen ve Yeni Bir Dünya 


Şekil 8'de Türkiye'de halen tatbik edilmekte olan Faizci Kapitalist Düzen'in nasıl “Köle Düzeni” olduğu açıkça gösterilmiştir. 
Türkiye'de emperyalizm ve Irkçı Emperyalizm'in desteğiyle kurulmuş olan “Siyasi Aldatmacalar” ile halk, basın ve yayın kuruluşları tarafından verilen yanlış, çarpıtılmış ve taraflı bilgiler sonucu gerçekleri görememektedir. Neticede haksız ve hileli seçim kanunlarının sonucunda yapılan seçimlerde ise yine bilmeden emperyalizme ve İrkçı Emperyalizm”e hizmet eden taklitçi ve işbirlikçi partilere daha çok oy vermektedir. Böylece iş başına gelen taklitçi ve işbirlikçi zihniyetli yönetimler kolaylıkla “IMF” motoru tarafından etkilenmekte ve neticede milletin kanı/canı önce iki haznede toplanmaktadır. Bunlardan birisi bankalar, diğeri de hazine ve fon depolarıdır. Buralarda toplanan imkanlar, daha sonra emperyalizme, İrkçı Emperyalizm'e, onların işbirlikçilerine ve israflara intikal ettirilmektedir. Şekil 8“deki “Köle Düzeni” bu gerçeği açık bir şekilde ortaya koymaktadır. 


Türkiye'de Adil Düzen'e geçildiği zaman durum ne olacaktır? Bu neticeyi Şekil 12, aynı şekilde açık bir tarzda ortaya koymaktadır. 
Bu şemada da görüldüğü gibi milletin gerçekleri görüp şuurlanması ve verdiği oylarla taklitçi zihniyetleri değil, Milli Görüş zihniyetini desteklemesiyle yeni Adil Düzen kurulacaktır. Bu gerçeği şemanın üzerindeki seçim sandığı ve bunun yanındaki yeni Adil Düzen levhası göstermektedir. 


Şekil 12'de görüldüğü gibi Cenabı Hakk'ın Türkiye'ye verdiği bütün zenginlikler, “Milli, Güçlü, Süratli, Yaygın Kalkınma Stratejisi’ne uygun olarak hazırlanacak makro planlar ve projeler ile seferber edilecektir. 


Ülkemizin bu zenginlikleri şunlardır: İnsan gücü, madenler, ormanlar, topraklar, meralar, türlü türlü iklim zenginlikleri, sular, doğal güzellikler, mevcut imkânlar, yatırımlar ve tesisler. 


Şekil 12'de görüldüğü gibi inançlı kadroların çalışmasıyla bu kaynaklar, bütün yurt sathında gerçekleştirilecek olan yatırımlarla zenginliğe dönüşecektir. Yurt sathı bir baştan bir başa verimli projeler 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vasıtasıyla madenler, hizmetler, hayvancılık, ahlaklı turizm, tarım, ormanlar, küçük sanayi, milli harp sanayi, sanayi ve ağır sanayi ile ilgili üretim projeleri ile donanacaktır. İnsan gücü bu projeler vasıtasıyla kisa zamanda büyük zenginlikleri meydana getirecektir. Bu zenginlikler neticede ülkedeki bütün vatandaşlara yayılacak, “Herkese Refah” getirecektir. Böylece bütün vatandaşlar, zengin olacaklardır. Diğer yandan devlet, üretime yaptığı katkı karşısında kendi hakkını alacaktır. Böylece bütün vergiler kalktığı halde çok zengin olacaktır. Devlet bu zenginliğiyle: 


Temel hizmetlerle ekonominin desteklenmesi, 
Tanzim hizmetleri ve “Tam Teşvik”ile vatandaşların desteklenmesi, 


Aç-açık birakilmamasi, sosyal adalet gereği ülkedeki bütün insanların insanca yaşama şartlarının gerçekleştirilmesi hizmetlerini yürütecektir. 


Şekil 12'de bu hizmetler sembolik şekiller olarak belirtilmiştir. 


Diğer yandan “Adil Düzen” ve “Adil Ekonomik Düzen” in neticesi olarak ülke Irkçı Emperyalizm”in kölesi ve uşağı olmaktan kurtulacaktır. Bütün zenginlikleri, sömürgeci, Irkçı Emperyalizm ve onların işbirlikçilerine intikal ettirilmekten kurtarılacaktır. Bunun yerine zengin vatandaş, zengin devlet ve bugünkü dış borç ve faizler altında ezilmek yerine tam tersine hatta kardeş Müslüman ülkelere mali yardımda bulunan, onları her türlü üretimiyle ve savunma sanayi mamulleriyle destekleyen bir ülke haline dönüşecektir. 


Bu dönüşmeye paralel olarak bugün halen Türkiyemiz'den, yurtdışına gitmek mecburiyetinde kalan 3 milyon işçi evladından dileyenlerin hepsi yurduna dönecek ve bugün orada, kendine hatta ustabaşılığı yapanları kendi memleketinde kurulacak fabrikalarda çalıştırarak onlara kendi ülkelerinden daha çok ücret vermesi imkânları ve sonuçları doğacaktır. 


Bunun neticesi olarak Türkiye Batı'ya işçi değil, turist gönderen ülke haline dönecektir. 
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Türkiye'de Adil Düzen”e geçilmekle ülkemiz “Yaşanabilir Bir Türkiye” olacaktır. Millet ile Devlet'in barışıp bütünleşmesiyle Türkiye, “Yeniden Büyük Turkiye” haline gelecektir. Yeniden Büyük Türkiye'nin öncülüğünde Hak merkezli “Yeni Bir Dünya” kurulacaktır. 
Bu gelişme, ülkemizin ve dünyanın maküs talihini değiştirecek ve beşeriyeti barış düzenine taşıyacaktır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 


MİLLİ GÖRÜŞ”ÜN ÜLKEMİZE HİZMETLERİ 

Giriş 

Ülkemizin gündemine 1969 Bağımsızlar Hareketiyle gelen Milli Görüş Hareketi, siyasi tarihimizde önemli değişim ve gelişmelere ortam hazırlamış ve büyük hizmetlerde bulunmuştur. Ülkemizin sorunlarını, milletimizin dünya görüşü ve değer ölçülerini esas alarak çözüm üretmeyi amaçlayan Milli Görüş hareketi, doğrudan ve dolaylı olarak ülkemize büyük hizmetler yapmış ve taklitçi-işbirlikçi zihniyetin çelişki ve tutarsızlıklarını ortaya koymuştur. Ülkemizde ve bütün İslam aleminde adeta bir zihniyet devrimi gerçekleştir miştir. 


Koalisyon hükümetleri döneminde ve T.C. 54. Erbakan Hükümeti süresince yapılan hizmetleri, insaflı tarihçiler doğru olarak yazacaklar ve gelecek nesil, bu uygulamaları örnek alarak mutlaka Türkiye'yi “Yeniden Büyük Türkiye” haline getirecektir. Kendi dünya görüşünden zorla ve hile ile uzaklaştırılan bir millet mutlaka kendi özüne dönecek ve kendi tarihiyle barışacaktır. Mecrasından uzaklaştıran bu büyük nehir yine kendi mecrasına dönüp geleceğe akacak, yeni bir medeniyetin kuruluşuna ortam hazırlayacaktır. 


Milli Görüş Hareketi”nin doğrudan ve dolaylı olarak yaptığı hizmetlerin bir bölümüne burada sadece işaret edilecektir. Bu hizmetler Milli Görüş'ün ürettiği çözümlerin tutarlı ve geçerli olduğunun delilleri olarak kabul edilebilir. 


I. MİLLİ GÖRÜŞ HAREKETİNİN HÜKÜMET ORTAĞI 
DÖNEMLERİ 


Milli Görüş Hareketi, 1970'li yıllarda koalisyon hükümetlerinde görev aldı. Türkiye Cumhuriyeti 54. Hükümeti'ni kurma görevi Milli Görüş Hareketi liderine verildi. Bu iki dönemde birçok hizmetler yapıldı. 


A. Hazırlık Dönemi 
1970'li yıllarda Milli Görüş Hareketi, hükümetlere koalisyon ortağı 


olmakla ülke yönetimini tanıdı. Başlattığı “ağır sanayi” ve “ileri teknoloji” hamlesiyle milletimizin sanayileşme ve kalkınma ufkunu açtı. Bu dönemde anlatılanlar, üretilen projeler ve tamamlanarak üretime başlayan tesisler, Anadolu'nun sanayileşmesine ortam hazırladı. “Bir toplu iğne bile üretemeyen” bu ülkenin insanları, fabrika kurmanın mümkün olacağını ve fabrika yapan fabrikaların kurulabileceğini gördü ve öğrendi. Anadolu bozkırında Gaziantep, Kahramanmaraş, Çorum, Eskişehir ve Denizli gibi sanayi şehirleri doğdu. Organize sanayinin ülkemize yayılmasına öncülük yapan Milli Görüş Hareketi, dolaylı olarak insanımızın sanayici ve dünya piyasasına mal üreten üretici-tüccar olmasına ortam hazırladı. 


B. 54. Hükümet'in Başarıları Adil Düzen Rüzgârının Esintileridir 

Nasıl Mimar Sinan; “Şehzadebaşı Camii çıraklık eserim, Süleymaniye Camii kalfalık eserim, Selimiye Camii ustalık eserim” dediyse, Milli Görüş açısından da ilk 1974 Hükümetleri çıraklık dönemi, 54. Hükümet kalfalık dönemi ve inşallah önümüzdeki dönem ise ustalık dönemi olacaktır. Milli Görüş, siyasi gündemimizde yer aldığı 40 yıl boyunca muazzam ve çığır açan hizmetler yapmıştır. 
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II. MİLLİ GÖRÜŞ HÜKÜMETİNİN MUAZZAM VE ÇIĞIR 
AÇAN HİZMETLERİ 


Milli Görüş Hareketi'nin, koalisyon ortağı ve 54. Erbakan hükümeti döneminde yaptığı hizmetlere sadece işaret edilmekle yetinilecektir. 


A. Muazzam Beş Temel Hizmeti 


Milli Görüş, aşağıda belirtilen 5 muazzam hizmeti yerine getirmekle ülkemizde büyük değişmelerin meydana gelmesine ortam hazırlamıştır. 


1. Milletimizi Temsil 

Milli Görüş milletimizin dünya görüşünü ve değer ölçülerini temsil etmektir. Milli Görüş milletimizi millet yapan, bu toprakları kendine yurt edinmesine sebep olan kendi görüşü ve düşüncesidir. Bundan dolayı Milli Görüş Hareketi, milletimizi temsil etmektedir ve milletin kendi düşünce ve görüşüdür. Kendisidir. 


2. Milletimizin Kurtuluş İlacı “Milli Görüş”tür 

Milletimiz kendi dünya görüşü ve değer ölçülerini içeren “Milli Görüş” ile millet olmuştur. Bu dünya görüşü ile Malazgirt Zaferi'ni kazanmıştır. Milli Görüş ile İstanbul'u fethetmiştir. Milli Görüş ile Anadolu'yu kendine yurt edinmiştir. Milli Görüş ile İstiklâl Savaşı'nı kazanmıştır. Milli Görüş ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurmuştur. Milli Görüş ile Türkiye”nin mevcut sorunları çözümlenecek ve Türkiye, Yeniden Büyük Türkiye olacaktır. 


3. Uygulamadaki Gayri Milli Tahribatın Engellenmesi 


Milli Görüş Hareketi, ülkemizde milletin kendi tarihi ile barışmasını sağladı. Gayri milli tahribatları önledi. Türkiye'nin bölünmesini ve yarı sömürge haline gelmesini Milli Görüş engelleyecektir. Milli Görüş Türkiye'nin gündemine geldiği son 40 yıl içinde gayri milli tahribatları engellemede aktif rol oynamıştır. 
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4. Haim Nahum Doktrini ile Türkiye'nin İsrail'e Vilayet Yapılması Planlarının Engellenmesi 


Milli Görüş Hareketi, Siyonizm”in küresel sömürü planlarını ortaya çıkardı. Ülkemize yönelik sinsi planlarının akamete uğratılması amacıyla Türkiye”nin maddi ve manevi değerlerinden ayrılmasını, devletin borçlandırılmasını, millet fertlerinin işsiz ve aç bırakılmasını, Türkiye'nin parçalanarak İsrail'e vilayet haline getirilmesini hedefleyen Haim Nahum Doktrini”ni gündeme getirdi. 
Milletin uyanması için her platformda millete gerçekler anlatıldı. 
Bu doktrinle paralel uygulamaların ve yanlış politikaların engellenmesi için her ortam ve platformda gayret edildi. 


5. Bir Römorkör gibi Türkiye'yi Aslına Çekerek “Her Şey Aslına Rücü Eder” İlkesi Doğrultusunda Hadiselerin Normal Cereyan Etmesine Ortam Hazırlaması 


Milli Görüş adeta iyiliklere motor, kötülüklere ise fren işlevini yerine getirmiştir. Milli Görüş, kendi dünya görüşü ve değer ölçülerinden zorla ve hile ile uzaklaştırılan bir milletin, kendi özüne ve kendine dönme hareketidir. 


Eğer bugün başörtülü bir hanımefendinin beyi Cumhurbaşkanı olabiliyor ise, bu Milli Görüş'ün milleti bilinçlendirmesinin bir neticesi olarak meydana gelmiş bir gelişmedir. 


B. Milli Görüş'ün Çığır Açan 26 Hizmeti 


Milli Görüş'ün çığır açan 26 hizmeti aşağıda sıralanmaktadır. 
Bu hususlar ile ilgili daha fazla bilgiler, dönemin Beş Yıllık Planlarından ve Sanayi Bakanlığı yayınlarından elde edilebilir. 
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1) BÜYÜK KIBRIS ZAFERİ 


Şekil 13, Büyük Kibris Zaferi ve KKTC Haritası 


2) MANEVİ KALKINMANIN PLANA BAĞLANMASI 


3) İ.H.O. YENİDEN AÇILIŞI VE SAYILARININ 600'E ÇIKAR-TILMASI, TALEBE ADEDİ: 600.000 


4) 5000 KUR’AN KURSU’NUN AÇILMASI. TALEBE ADEDİ: 1.000.000 


5) BÜTÜN OKULLARDA DİN VE AHLAK DERSLERİNİN 
KONMASI 


6) MÜSLÜMAN ÜLKELERDE OKUYARAK DİPLOMA ALAN EVLATLARIMIZIN DİPLOMALARININ DENKLİĞİNİN TA-NINMASI 


7) TÜRKİYE'NİN İSLAM KONFERANSINA TAM ÜYE YAPIL-MASI 


8) İSLAM BANKASINA KURUCU ORTAK OLUNMASI 


9) FAİZSİZ BANKACILIĞIN BAŞLAMASI İÇİN GEREKEN KA-RARNAMENİN ÇIKARTILMASI 
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10) AĞIR SANAYİ HAMLESİ 
11) YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE PROJELERI 
12) ADİLDÜZEN 


13) TÜRKİYE — İRAN ARASINDAKİ TİCARETTE DOLARIN KULLANILMASINA SON VERİLMESİ 


54. HÜKÜMETİN EFSANE HİZMETLERİ 


54. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti “Herkese Refah” ilkesi ile paylaşımda adaleti sağlamak amacıyla önemli adımlar atmıştır. 


14) 100 ALAN MEMURA 216 VERİLMESİ 
15) 100 ALAN İŞÇİYE 221 VERİLMESİ 
16) 100 ALAN KÖYLÜYE 312 VERİLMESİ 


17) 100 ALAN BAĞKUR EMEKLİSİNE MAAŞI DÜŞÜKSE 
1000 VERİLMESİ 


18) DENK BÜTÇE 
19) HAVUZ SİSTEMİ 
20) KAYNAK PAKETLERİ 


56 milyar dolarlık bütçeye vergi koymadan, zam yapmadan, borç 
almadan sırf milli kaynaklara dayanarak 6 ayda 35 milyar dolar, yani yılda 70 milyar dolar ilave kaynak bulunması hedeflenmiş ve bu alanda önemli başarılar sağlanmıştır. 


21) ÇEKİÇ GÜCÜN HUDUT DIŞINA ÇIKARILMASI 

22) IMF”NİN GÖNDERİLMESİ 

23) IRAK PETROL BORU HATTININ YENİDEN AÇILMASI 
24) D-8’LER 

25) YENİ BİR DÜNYA'NIN KURULMAYA BAŞLAMASI 
26) OTO YOL HAMLESİ 
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C- Milli Görüş'ün İleride Yapacağı 2 Muhteşem Hizmeti 


Milli Görüş, önümüzdeki dönemde inşallah 2 muhteşem hizmeti de görecektir. Bu hizmetler şunlardır: 


1. Yaşanabilir Bir Türkiye ve Yeniden Büyük Türkiye 


Milli Görüş Hareketi ülkemizde, temel insan hak ve özgürlüklerinin kamilen korunmasını sağlayarak, hukukun üstünlüğünü tesis ederek, nimet-külfet paylaşımın adil olmasını sağlayarak ve Türkiye’nin bütün maddi ve manevi kaynaklarını harekete geçirerek kalkındırmak suretiyle ülkemizi “Yaşanabilir Bir Türkiye” haline getirecektir. Milletle Devletini bütünleştirerek Türkiye, Milli Görüş İktidarında milletle devletini bütünleştirerek “Yeniden Büyük Türkiye” olacaktır. 


2. Milli Görüş, Mevcut Zalim Dünya Düzen'in Yerine Yeni Bir Saadet Dünyasının Kurulmasına Öncülük Edecektir 


Yakın bir gelecekte Milli Görüş iktidarında, 15 Haziran 1997 tarihinde kurulmuş olan D-8 Teşkilatı güçlendirilecek ve diğer Müslüman ülkelerin katılımı ile D-60 haline getirilecektir. Üçüncü aşamada ise yeryüzünde ezilen bütün mazlum milletler bir araya getirilerek D-160 kurulacak ve Yeni Bir Dünyanın kurulması sağlanacaktır. |. 
Yalta Konferansı'nda dünyaya dikte ettirilen kararlar lağvedilecek ve toplanacak ІІ. Yalta Konferansı'nda “Yeni Adil Dünya “nin temel kurum ve kuruluşlarının dayanacağı adil ilkeler belirlenecektir. 
Böylece hak ve adalete dayalı yeni bir medeniyetin, bütün insanlığa barış ve huzur getirmesinin ilk adımları atılmış olacaktır. 


Biz çalışmalıyız, gerçekleri milletimize ve insanlığa anlatmalıyız. 
Gayret ve çalışmak bizden, nusret ve zafer Allah'tandır. 
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ISEJLEH Әшен 10/00 “ST [49S 


SON 20YILIN EN BAŞARILI HÜKÜMETİ 
54. ERBAKAN HÜKÜMETİDİR. 


Referans: Ankara Ticaret Odası 
Hükümetlerin Performansı Araştırması ЁЗ 


ANKARA TİCARET ODASI 


54. Necmettin Erbakan Hükümeti 


HÜKÜMETLERİN 
PERFORMANSI 


Göreve Başlama Tarihi: 28.06.1996 
Görevden Ayrılma Tarihi: 30.06.1997 
Görev Süresi: 367 Gün 


Gösterge Bütün Hükümetler Bu Hükümetin Performansı 


En İyi En Kötü Değer Sıralamadaki 


Yeri" 
Milli Gelir Artış Oranı %7,0 -008,2 006,9 2 
Enflasyon %99,0 9641,6 %764 7 
Fiyat İstikrarı %73,1 %8,9 %8,9 1 
Kur İstikrarı %78,3 %1,2 %11,2 1 
İşsizlik %9,4 006,2 %6,2 1 
Dış Ticaret Dengesi %91,2 %61,6 %74,4 3 
Turizm Gelirlerinde Artış %46,4 %5,8 %26,0 3 
Dış Borç Yükünde Artış %29,0 -%15,3 %1,2 3 
Kamu Borç Yükünde Artış %89,1 -%17,9 %1,9 3 
İç Borç Yükünde Artış %134,7 -%19,1 %20,2 6 
Faiz Yükünde Artış %45,3 -%8,7 %36,6 7 


*Sıralamada, en iyi performans 1. en kötü performans 9. sırada yer almaktadır. 


Tablo 13, T.C. 54. Hükümeti'nin Performansı [Kaynak: ATO] 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Adil Düzen temel esasları itibariyle asırlar boyu, hakim olduğu devirlerin gereklerine uygun olarak tatbik edilmiş bir düzendir. Kamil ve tam bir düzendir. Kuvveti üstün tutan 
Batı medeniyetinin bir dejenerasyona uğrayarak “kalkınıyoruz, gelişiyoruz” adı altında sonradan kurduğu Kapitalizm ve Sosyalizm ise Adil Düzen'i bozarak, çarpıtarak meydana getirilmiş haksız düzenlerdir. Bunun için şimdi bütün insanlığın yeniden Adil Düzen'e dönmesi zamanı gelmiştir. 
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